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Doç. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ 





Hac, müminin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hacılık bir unvan olmanın ötesinde iman ve ahlak bakımından olgunluğa ermenin ifadesidir. 
Sıradan bir Müslüman olmayıp ümmetin bir ferdi olmanın bilinciyle kardeşlik hukuku ahlakına riayet etmektir. "Sayılı günler" içinde eda edilen hac biter ama hacılık bir ömür boyu devam eder. 
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TAKD 


boyunca Batı, dünyanın dört bir yanında kurduğu sömürgeler vasıtasıyla 

zenginliği korumak, sürdürülebilir kılmak için kendisinde herşeyi yapma hakkını görmüştür. Hatta on yedi ve on sekizinci yüzyıl boyunca ırk temelli üstünlük fikrini, utanç verici biçimde felsefi olarak temellendirilmeye çalışmıştır. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendi içinde uzlaşı alanlarını zenginleştiren Avrupa, dışarıdan bir düşman üreterek onunla kendini mobilize etmeye, dinç ve diri tutmaya devam etmiştir. SSCB'nin dağılması ve iki kutuplu dünyanın sona ermesinin ardından hızlıca yeni bir öteki bulan Batı, 11 Eylül saldırıları sonrası yeni hedefini İslam ve Müslümanlar olarak açıkça ilan etti. Bugün gelinen noktada yeni ırkçı dalga, kendini sadece bildik anlamıyla ırkla temellendirmeyip dini ve tarihi bir arka plana yaslamaktadır. Artan bu ırkçı tutum, mülteci krizi karşısında Avrupa değerlerinin ikircikli yüzünün ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Bundan da en çok Müslümanlar etkilenmiştir. 


ünya tarihi, çıkar amaçlı pek çok savaşın, asıl sebepler örtbas edilerek, çeşitli gerekçelerle maskelendiğine şahit olmuştur. Son üç yüzyıl 


İslam dini ırkçılığın her türlüsünü reddeder. İnsanlığa barış, huzur ve kardeşlik getiren Kur'an, asabiyeti var oluş gerekçesi olarak kabul eden bir toplumdan bir arada barış içerisinde yaşayan bir medeniyet inşa etmiştir. İlhamını Hz. 
Peygamber'den ve onun yoğurduğu erdemli toplumdan alan Müslümanlar, tarihsel süreçte bugün dahi insanlığın gıpta ettiği örnek toplumun, kültürün, sanat ve estetiğin beşiği olan ülkeler, şehirler meydana getirmişlerdir. Ancak bugün geldiğimiz noktada İslam'ın insanlığa hayat veren barış ve kardeşlik çağrısı âdeta unutulmuş, son birkaç yüzyıllık çözülme süreciyle zayıflayan, birbirine omuz vermeyi unutan İslam dünyası, kendisini “öteki” olarak görenler için daha kolay lokma hâline gelmiştir. Ne var ki ırkçılığın her türlüsüne panzehir olabilecek yegâne söylemi bünyesinde barındıran İslam, ayrılıkçı ve ötekileştirici tutumların maalesef birincil hedefi olmaktadır. 


x.” 


Bu sayımızda “Yeni Nesil Trkçılık ve Yabancı Düşmanlığı” konusunu sayfalarımıza taşıdık. Sinan Dedeler, “Yüzyılın Şafağından İlk Çeyreğine Doğru İslamofobi"den İslam Düşmanlığına”; Prof. Dr. Muhittin Ataman, “Batının Yeni Ötekileri: Mülteciler”; Sema Yiğit, “Çok Katmanlı Bir Kavram: İslamofobi”; Mustafa Çuhadar, “Terörizmin Yeni Sahnesi: Sosyal Medya”; Derya Kılıçkaya, “Oryantalizm Neyin Maskesi?” yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. Söyleşi konuğumuz Prof. Dr. 
Birol Akgün. 


Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan ramazan ayını geride bıraktık. 
Bütün İslam dünyasında bir rahmet ve bereket rüzgârı olup esti oruç mevsimi. 
Gönüllerimizi arındırdı, dünyevi hırslarımızı törpüledi. Şimdi bayramlaşma zamanı. Milletçe ve ümmetçe birbirine kenetlenme zamanı. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve bütün Müslümanlara hayırlar getirmesini diliyorum. 


Gelecek sayımızda görüşmek üzere. 


İyi okumalar. 


Dr. Fatih Kurt 


Tile. 
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Kelâm-ı Kadimin Hatasız Basımını Gaye Edinmiş Bir Müessese: Mushaflar Tetkik Heyeti-3 

Dr. Mehmet BULUT 


Batı'nın Yeni Ütekileri: Mülteciler Prof. Dr. Muhittin ATAMAN 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GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE İslamofobinin Tarihsel ve Kültürel Kökenleri 

Koray ŞERBETÇİ 

TEBDİL-İ MEKÂN 

Kurtuba Camii 

F. Hilâl FERŞATOĞLU 


KİTAPLIK 


Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı Mehmet DERE 


haziran 
Sİ 7 


Yayımlanacak yazılarda düzeltme 





ve çıkartmalar yapılabilir. Yazıların 

bilimsel sorumluluğu yazarlarına 

aittir. Diyanet Aylık Dergi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayın organıdır. 
Dergide yayımlanan yazı, konu, fotoğraf ve diğer görsellerin her 

hakkı saklıdır. 

İzinsiz, kaynak gösterilmeden her 

türlü ortamda alıntı yapılamaz. 





Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed”e (s.a.s.) kadar Allah”ın gönderdiği vahyin ortak adı olan İslam, insanın kendisiyle, Rabbiyle, toplumla, çevreyle ve bütün varlık âlemiyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen ilkeleri açıklayarak onun dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilahi bir nizamdır. Bütün insanlar için can, mal, akıl, nesil ve din özgürlüğünü temin eden barış ve merhamet dinidir. Allah'ın son ve evrensel mesajı Kur'an-ı Kerim; dünyada huzur ve barışın en büyük teminatı olarak, adaleti, temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını, iktisatta ihsan ve itkan bilinciyle çalışarak hakça paylaşmayı, çevre ve toplumla ilişkilerde şefkat ve merhameti emretmektedir. Nitekim hak ve hakikat yolunun en büyük öğretmenleri pey- 


Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 





sa  k 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


İSLAMOFOBİ 


gamberler, tevhit inancının yerleşmesi, adaletin tesisi ve güzel ahlakın yaşanması için mücadele ederek insanlığın rehberi olmuştur. Dolayısıyla, İslam'ın bütün insanlık için Allah'ın bir nimeti ve huzurun yegâne teminatı olmasının en büyük izahı ve ispatı, onun barış ve esenli- ge dair ortaya koyduğu üstün ilkelerdir. 


Bu manada öncelikle, müminlerin İslam'ın gayesi, barış misyonu ve insanlık için öneminin farkında olması gerekmektedir. 
Nitekim “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır”, (Bakara, 2/208.) ayeti, İslam'a tabi olmanın evrensel ve en üst ilke olarak hep beraber barışı sahiplenip bu bilinçle Allah”a tes- 


limiyeti emretmekte, söz konusu huzur ve esenlik iklimine zarar veren, birlik ve beraberliği zedeleyen tutum ve davranışları şeytanın adımları olarak nitelemektedir. Dolayısıyla, yeryüzünün imar ve ıslahı için gayret etmeyi hayatın ve varoluşun gayesi kabul eden müminler için, iyilik ve takvada yardımlaşmak, kötülük ve düşmanlık üzere asla bir araya gelmemek (Maide, 5/2.), düşünce ve davranışın ana ekseni olarak tebarüz etmektedir. 


Tarihi süreç içerisinde İslam'ın ilkelerinin hayata rehberlik ettiği dönemlerde yeryüzü insani değerlerle buluşmuş, huzur ve güven hayata egemen olmuştur. Nitekim miladi yedinci asırda, bir cahiliye dönemi vahyin aydınlığında asrısaadete dönüşmüş, bir asırlık bir zaman- 


da Endülüs”ten Orta Asya”ya kadar büyük bir coğrafyada Müslümanlar, İslam”ın aydınlık yüzüyle insanlığı tanıştırmışlardır. VII. asırdan XVIII. asra kadar, Müslümanların kurdukları medeniyetlerde ve yaşadıkları coğrafyalarda adalet, barış ve birlikte yaşamaya dair nice güzel örneklikler kayda geçmiştir. Ancak XVIII. yüzyıldan itibaren dünya sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. açılardan köklü değişikliklere sahne olmuştur. Son iki asırlık süreçte yeryüzünde yaşananların neticesinde bugün, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında dünyamız, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. İnsanlığa huzur, barış ve refah getirme iddiasıyla denenen bütün ideolojiler ve politikalar inandırıcılığını kaybetmiş, küresel blokların toplum mühendisliği çalışmaları dünyayı felaket senaryolarına Oo sürüklemiştir. 
Söz konusu kaotik süreçten ise en fazla Müslümanlar etkilenmiş, İslam coğrafyası savaşlar, işgaller, şiddet ve yoksulluk altında zor ve sıkıntılı süreçlere mahküm edilmiştir. 


Fiili, iktisadi ve kültürel açıdan müdahalelere maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam”ın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmıştır. 
Bu bağlamda son zamanlarda İslam'ı karalamaya yönelik çabaların İslamofobi kelimesi etrafında yoğunlaştığını görmekteyiz. 11 Eylül 2001 terör olayları bahane edilerek İslam coğrafyasını hedef alan çok yönlü baskı ve saldırılarla birlikte, İslam'ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru olarak gösterme gayesiyle küresel bir algı operasyonu başlatılmıştır. 


Açıkça ifade etmek gerekir ki; bir İslam düşmanlığı projesi olan İslamofobi, ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insan hakları sorunudur. İslamofobi, İslam”), şiddet ve terörü besleyen bir ideolojiden ibaret göstererek, bunu suni bir korku ile dünya kamuoyunda yaymak için çalışan hain ve karanlık bir projedir. 
Bu kavramı literatüre sokmaya çalışanların gerçek amacı, her durum ve şartta, kültürler, toptumlar, dinler ve medeniyetler arasında kavga, sürtüşme ve çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar sağlamaktır. 


Derin hesapların, küresel güç savaşlarının, kirli çıkar ilişkilerinin neticesi olarak kurulan ve desteklenen ve hepsi birer proje olan DEAŞ vb. terör örgütleri aynı zamanda yaptıkları insanlik dışı uygulamalarla İslamofobi endüstrisine malzeme üretmektedir. İslam”ın aydınlık yüzünü karalamaya çalışan, din kisvesi altında dini değer ve kavramları süfli emellerine alet ederek insanların temiz duygularını istismar edip, onları şiddetin nesnesi ve mağduru kilan, gerçekte hepsi karanlık odakların kuklası olan terör örgütlerinin yüce dinimiz ve onun samimi müntesipleriyle hiçbir bağı yoktur. Kaldı ki, bu tür anlayış, yaklaşım ve oluşumların en büyük zararı, İslam’a ve Müslümanlara verdiği de açıktır. Diğer yandan, Müslümanların kendi aralarındaki dağınıklık, tefrika, kavga, cehalet, yoksulluk vb. 
durumlar, söz konusu sorunların arka planındaki psikolojik, sosyolojik, ekonomik, küresel vb. şartlar ve etkiler göz önünde bulundurulmadan İslam”a mal edilmekte, İslam karşıtlığına ve Müslümanlara karşı sistematik 


BAŞYAZI 


bir düşmanlığa dönüşen İslamofobi endüstrisinin finansörlerine malzeme olmaktadır. 


Bugün, barışı esas alan, hangi dine mensup olursa olsun komşusunun hakkını gözetmeyi öğütleyen, mazlumun ve mağdurum imdadına koşmayı düstur edinen, rahmeti, merhameti ve şefkati ilişkilerde olmazsa olmaz bir hareket noktası olarak kabul eden, bir kişiyi öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, bir kişiye de hayat vermenin bütün insanlığa hayat vermek gibi olduğunu bizlere bildiren dinimiz İslam'a yakıştırılmaya çalışılan bu olumsuz imajı bertaraf ederek oluşturulmaya çalışılan korku ve kaygıyı gidermek için Müslüman âleminin kapsamlı ve küresel boyutta çalışmalar yapması elzem hale gelmiştir. 


Bu noktada bizlere düşen öncelikli görev ve sorumluluk, İslam”ın hak ve adalet anlayışını, Hz. Peygamberin (s.a.s.) çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır. Ayrıca Müslümanlar olarak, başka dünyalardaki kaygıları ve korkuları ortadan kaldırabilmek için, sorunlarımızı ilim, hikmet, bilgi ve marifetle çözerek kendi aramızda, barışı, adaleti, merhamet ve şefkati sağlamak ve hakikate kasteden küresel prolelerle hep beraber mücadele etmektir. Böylece yüce dinimiz İslam”ı en iyi şekilde temsil edip anlatmak ve bu husustaki yanlış ilgi ve algıları sahih bilgiyi kuşanarak bertaraf etmek, Kur”an ve sünnetin rehberliğin- de, yeryüzünde yeniden marufun teminatı olmaktır. 


— GÜNDEM 





ÇOK KATMANLI BİR KAVRAM: İSLAMOFOBİ 


Sema YİĞİT 
DİB Yurtdışı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı 





— DİYANET AYLIK DERGİ 


nsanın var olduğu her sosyal ortamda farklı fikirlerin ortaya çıkması tabiidir. Ancak anlaşmazlıklar etnik köken, inanç, ten rengi ya da dil farklılıkları etrafında geliştiğinde insanlar arasındaki çatışma ve ayrışmalar derinleşmektedir. Allah Teâlâ, Kuran-ı Kerim”de insanların farklıklarını bir ayrışma değil bir tanışma vesilesi kıldığını ifade buyurmaktadır. (Hucurat, 49/13.) 
Bu nedenle Müslümanlar farklı toplumlarla bir arada yaşama tecrübesi bakımından çok güçlü bir geçmişe sahiptir. Bugünün dünyasında sosyal çatışmalar en çok dinler üzerinden ama özellikle İslam ve Müslümanlar üzerinden sürmek- te ve ne hazindir ki bu dinin mensupları dünyadaki çatışmaların merkezinde konumlandırılmaya çalışılmaktadır. 
İslam ve fobi kelimelerinin yan yana getirilmesi ile üretilen İslamofobi, gerçekte İslam”dan kaynaklanmayan, icat edilmiş bir korkuya işaret etmektedir ve temelinde çok daha basit bir “öteki korkusu”nun yeni biçimler altında üretilmesi yatar. İslamofobi, dini ve etnik çatışmalar için bir kavramsal zemin ve Batı'da İslam karşıtlığının icat edilmiş bir dili olarak İslam”a karşı önyargı, nefret, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve İslam nefreti olarak istisnasız tüm Müslümanları töhmet altında bırakan bir sürecin karşılığı olmuştur. 


İslam'a ve Müslümanlara karşı korku ya da önyargılı bir bakış açısı taşıyan İslamofobi, özellikle 11 Eylül saldırılarından itibaren yoğun olarak gündemimize girmiş bir kavramdır. 
Ancak tarihsel kökleri çok ge- 


rilere gitmekte, İslam'ın hızla yayılması, Endülüs'te büyük ve güçlü bir medeniyet olarak varlik bulması ve Haçlı seferlerine kadar uzanmakta, İslam'ı bir tehdit ve rakip olarak görme eğilimiyle modern dönemlere kadar uzanarak gitgide kurumsallaşan ve endüstrileşen bir derinliğe ulaşmaktadır. Hristiyan dünyanın İslam'ı başından beri dini-teolojik bir meydan okuma ve rakip olarak algılaması gerçeği bugün gelinen noktada İslamofobi'yi anlama- da çok katmanlı ve derinlikli bir niteliğin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. 
(Kalın İbrahim, Ben, Öteki ve Ötesi, 2018, s.59.) 


İslamofobi için dönüm noktası olan 11 Eylül olayların- dan “İslami terörizm” sorumlu tutulmuş ve aslında sadece Amerika”da değil tüm dünyada Müslümanlara karşı şüphe, baskı ve şiddete doğru ilerleyen bir algı yönetimi yürütülmüştür. Saldırılardan sonra Müslümanlar ve İslam, bilinçli bir biçimde terörle birlikte zikredilmeye başlanmış, İslam”ın şiddet ve terör dini olduğunu doğrudan ve dolaylı olarak sürekli vurgulayan bir politika izlenmiştir. 


11 Eylül saldırılarından sonra 
Müslümanlara ve İslam”a yönelik oluşturulmaya çalışılan korku yönetiminin amacına ulaştığı görülmektedir. Amerika genelinde 2001 yılında üç ayda doksan üç İslamofobik saldırı olduğu, 2002 yılına gelindiğinde ise Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından yayınlanan bir raporda Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının 901600 oranında artiş gösterdiği belirtilmiştir. 
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2005'te Jylland Posten gazetesinde Danimarkalı bir karikatürist tarafından Hz. Muhammed (s.a.s.) hakkında yayınlanan ve ifade özgürlüğünün sorumsuzca kullanıldığı çirkin karikatürler bütün dünyada infiale sebep olurken bu tepkisel eylemler İslam ve Müslümanlara karşı oluşturulan hoşgörüsüzlük kültürüne meşru bir zemin sunmuştur. Yine İsviçre'de 
2009 yılında düzenlenen referandum sonucunda minarelerin hukuki bir düzenlemeyle yasaklanması ile İslamofobi Batılı, demokratik bir ülkede anayasal çerçeveye oturtulmuştur. 


İslamofobi endüstrisi nasıl 


işliyor? 


Çok büyük ekonomik bağışlar ve desteklerle güçlendirilen İslamofobi biçim değiştirerek ırkçı siyasetçilerin ve nefret söyleminde bulunan medya uzmanlarının da içerisinde yer aldığı bir endüstri, yani “İslamofobi endüstrisi” (Lean, Nathan 2015.İslamofobi Endüstrisi. 
Çev. İbrahim Yılmaz. Ankara: DİB Yayınları. s. 40.) hâline gelmiş ve bu endüstrinin pazarlanmasında en büyük rolü medya üstlenmiştir. Medya aracılığıyla kitlesel bir mecra üzerinden tekrar tekrar üretilip dolaşıma sokulan İslamofobi endüstrisinin nasıl işlediği, kimin hangi vakıflara ne kadar finans sağladığı, İslamofobi”nin körüklenmesinde kimlerin görev aldığı hazırlanan raporlarla ortaya konulmuştur. Center for American Progress”in 2011 ve 
2015 yıllarında yayınladığı raporda “Amerika'da İslamofobi Ağının Kökleri” başlığı ile sistemin nasıl işlediği delillerle ortaya konulmuş ve 2001-2012 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yılları arasında bağışçıların İslamofobi ağına elli yedi milyon dolar katkı sağladığı tespit edilmiştir. (https://islamophobi- anetvvork.com.) Raporda ayrıca İslamofobi endüstrisinde görev dağılımı olduğu ve bunların “En İyi Finansmancılar, Kuruluşlar, Yanlış Bilgilendirme Uzmanları ile Yankı Odası”ndan oluştuğu belirtilmektedir. Rapora göre bağışçılar, sağ kanat düşünce kuruluşlarına ve yanlış bilgi uzmanlarına toplumun Müslümanlardan ve İslam”dan korkmaları ve nefret etmeleri için finansman sağlayarak kitaplar, videolar, raporlar ve vveb siteleri hazırlatmaktadır. 
Yanlış bilgilendirme uzmanları İslam ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgiler vermekte ve yaklaşık 1,6 milyar mensubu olan İslam dininin yanlış tasvir edilmesini desteklemektedir. Bu kişilerin anlattıkları İslam, yaşayan binlerce sıradan Müslümanın İslam'ı değil; Batı toplumlarının geleceği ile ilgili kıyamet senaryoları yazanların sunduğu bir “hayali İslam'dır. 
“Islamophobia and Its Impact in the United States” isimli bir başka raporda kamuoyu tarafından yakından tanınan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ya da medya örgütlenmeleri- nin başında olan kişilerin İslamofobi endüstrisinin aktörleri olarak görev aldıkları dile getirilmektedir. Korkuyu ve hatalı bilgiyi artırarak halkı yanıltan diğer oluşum “Yankı Odası”dır. 
Farklı kesimleri barındıran bu oluşum içinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanları ve İslam'ı kötüye kullanan Müslüman ve İslam karşıtı vakıflar, yanlış bilgi uzmanları, aktivistler, doğrulayıcılar, taban örgütleri, dindar sağ gruplar ile medyada ve siyasetteki müttefikleri bulunmaktadır. 
(Her iki rapor için http://www.isla- mophobia.org.) 


Medya; ideolojik manipülasyonlarını çoğunlukla bilgilendirme işlevi gören haberler ile eğlendirme işlevi gören filmler üzerinden yapmaktadır. Medya üzerinden dolaşıma sokulan hem tarihsel hem de modern anlatılar, insanların Müslümanları bir tehdit olarak görmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca medya ve siyasette Müslümanları terörizm ve şiddetle eşleştiren bu yoğun söylemin dolaşıma sokulması ile İslamiyet ve terörün ayrılmaz bir bütün olarak gösterilmesinde, İslamofobi'nin sürekliliğinin sağlanmasında ve Amerikan halkını konuya duyarsızlaşma ve Müslümanlara karşı üretilen nefret ve korkunun meşrulaştırılmasında birbirini tamamlayan bir güç alanı oluşturulmaktadır. 
Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve bazı Avrupa ülkelerindeki Müslüman karşıtı söylemler bu söylemlerin üreticileri ve savunucuları tarafından sosyal medya ve sivil oluşumlar aracılığıyla diğer Batılı ülkelere de transfer edilmekte ve daha geniş bir dolaşım ağına sokulmaktadır. Nitekim Runnymede Trust raporunda Almanya'daki İslamofobi'nin sorumlusunun %80 oranında medya olduğu belirtilmektedir. Fransa'da basın ve ifade özgürlüğü söylemi ile karikatür krizi ve sonrasında bu endüstriyi besleyen ve pekiştiren derin olaylardan biri olan Charlie Hebdo olayı medyanın da kışkırtması ile 2015 yılında İslamofobi temelli saldırıların ikiye katlan- 


masına neden olmuştur. Maalesef küreselleşmenin ideolojik silahları olan tekelleşmiş medya grupları, doğru haber akışını manipüle edip haberde dezenformasyon yaparak bireylerin doğru habere ulaşma hakkını göz ardı ederek engellemektedir. İslamofobi endüstrisi tarafından desteklenen politikalar sadece Müslümanların sivil haklarını ve özgürlüklerini degil, aslında tüm Amerikalıların doğru bilgi edinme haklarını da ihlal etmektedir. Bu yıl Washington DC merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), yayınladığı “Amerikan Müslüman Anketi 2019: İslamofobi'nin Tahmini ve Önlenmesi” başlıklı raporda bir Müslümanı şahsen tanıyan bir Amerikalının tanımayana kıyasla Müslümanlara karşı olumlu bir düşünceye sahip olma ihtimalinin iki katından fazla olduğu kaydedilmektedir. Hiçbir Müslüman tanımayan Amerikalıların sadece yüzde 21”inin Müslümanlar hakkında olumlu kanaate sahip olduğu, herhangi bir Müslüman tanıyan kişilerde bu oranın yüzde 47, yakın bir Müslüman arkadaşı olanlar arasında ise yüzde 57'ye çıktığı belirtilmektedir. (https://www.aa.com. 
tr/tr/dunya/abd-2019-islamofo- bi-raporu-abddeki-musluman-karsitligi-siyasi-kaynakli/ 1468570.) Bu sonuçlar, Müslümanlar ve İslam hakkında doğrudan bilgisi olmadan olumsuz düşünceler taşıyan insanların toplumsal bir manipülasyonla karşılaştıklarını ve medyanın olumsuz yayın bombardımanına maruz kaldıklarını görebilmek için yeterlidir. İslamofobi”nin zehirli atmosferi sadece Müslümanlara zarar vermekle kalmıyor, 





zaman içinde toplumdaki her bir ferdi etkisi altına alıyor, zehirliyor, daha kolay yönlendirilebilen ve manipüle edilebilen bir hale dönüştürüyor. 


İslomofobi: Çok kültürlü hayat için en büyük tehdit 


İslam ile bağdaşmayan olayların ve düşünce yapılarının İslam adı altında bir şablon ve genelleme söylemi içinde konumlandırılması toplumsal çeşitliliğin, çok inançlı ve çok kültürlü yaşam şeklinin önündeki en büyük tehdit olarak varlık bulmaktadır. İslamofobi”nin toksik etkisi sadece Müslümanlara değil tüm topluma zarar vermekte, zaman geçtikçe nefret söylemleri giderek derinleşmekte, duyulan korkular ve tepkiler ölümcül hale gelebilmektedir. Nitekim Kuzey Carolina Üniversitesinde eğitim gören yirmi üç yaşındaki Deah Barakat ve yirmi bir yaşındaki eşi Yusor Muhammed ile on dokuz yaşındaki kız kardeşleri Razan Muhammed kendi evlerinde başlarına kurşun sıkılarak öldürülmüştü. Katil Craig Stephen Hicks, saldırıdan önce sosyal medya hesabında din karşıti ve nefret içeren paylaşımlar yapmıştı. Bu olayda üzücü olan bir diğer husus ise üç masum gencin katledilmesi olayını medyanın görmezden gelmesiydi. Florida Barry Üniversitesinden Prof. Dr. Halid Beydun, konu ile ilgili olarak ifade ettiği gibi “Müslümanlar ancak tetiği çektiklerinde haberlere çıkıyorlar, vurulduklarında değil. 
Chapel Hill cinayetlerinin medyada yer almaması da bunu ispatlıyor.” Bu durum İslamofobi çarkının nasıl işlediğini göstermesi bakımından oldukça çarpıcıdır. Üstelik olayın üzerinden 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İslamofobi”nin zehirli atmosferi sadece Müslümanlara zarar vermekle kalmıyor, zaman içinde toplumdaki her bir ferdi etkisi altına alıyor, zehirliyor, daha kolay yönlendirilebilen ve manipüle edilebilen bir 


hale dönüştürüyor. 





4 yıl geçmesine rağmen katilin 
yargılanmasına henüz başlanılmamıştır. (https//vvvvvv.aa.com.tr/ tr/dünya/abdde-3-musluman-gen- cin-katil-zanlisi-muebbedle-yargılanacak/1451038.) 


İslamofobi İslam'ı hedef alan ve Müslümanlar, camiler, İslam merkezleri, minareler, Kur'an, başörtüsü gibi İslam ve İslam ile ilgili her şeye karşı duyulan aşırı ve yersiz korku sürekli gündemde tutulmaktadır. Bu korkunun günlük hayatta tezahürleri Avrupa'da yoğunlukla yaşandığı şekli ile camilere saldırılar (molotof atılması, yazılar yazılması, domuz başı bırakılması, tehdit mektupları gönderilmesi vb.), Müslümanların mallarına zarar verilmesi, türban takan kadınların taciz edilmesi veya İslam”ın kutsal sembollerinin aşağılanmasıdır. 
ABD ve Avrupa ülkelerinde İslamofobi”nin artması terörizm ve aşırıcılık olgularına tepki olarak küresel siyasetin degişmesi ve iç siyasette bu değişimden istifade edilmeye çalışılmasının bir yöntemi olarak gelişmektedir. 


Sonuç olarak, önyargı ve ayrımcılık içeren, İslam'ın Hristiyanlığa galip geldiği ve Hristiyan kimliğini tehdit ettiği dönemlere kadar uzanan İsla- 


mofobi'yi oluşturan, besleyip büyüten ve kemikleştiren pek çok faktör vardır. Tüm yönleri ile İslamofobi ile mücadele edebilmek için İslam'ın getirdiği vahdet temelli erdem ve ahlak eksenli insan ve toplum modelini hayata geçirmek, İslam”ın farklı din inanç ve kültürlerin bir arada yaşamasına imkân veren yönüne vurgu yapmak, sorumluluğu her bir Müslümanın omuzlarındadır. 
İslam karşıtlığı her ne kadar Batı”da var olan bir durum ve bir endüstri olsa da Müslüman ülkelerde de etkili olmaktadır. 
Bu anlamda İslamofobi”nin önemli araçlarından olan medya, sinema, sanat ve edebiyatın doğru ve güçlü kullanılması bir zorunluluktur. Müslümanlar İslamofobi”yi canlı tutmak için kurgulanan senaryoların ve oynanan oyunların farkına varmalı ve İslamofobi”ye karşı bizzat İslam'ı ortaya koyarak çözüm üretmelidirler. Aynı zamanda hangi inançtan olursa olsun sağduyu sahibi tüm insanlar İslamofobi ile mücadele için bir strateji geliştirmeli, küresel ölçekte bu afetle nasıl baş edecekleri konusunda kafa yormalıdırlar. Zira İslamofobi hem Müslümanlar hem de Batılılar için bir kötülük problemidir, toplumsal bir afettir. m 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YÜZYILIN ŞAFAĞINDAN İLK ÇEYREĞİNE DOĞRU İSLAMOFOBİ'DEN İSLAM DÜŞMANLIĞINA 


XXI. yüzyıla girdiğimizden bu yana yaklaşık çeyrek asırlık bir zaman dilimi geride kaldı. 
İnsanlık, bütün maddi ve teknolojik ilerlemelere rağmen dünyadaki savaşları, sömürü ve acıları sonlandıramadı. Tarih Felsefesi açısından meseleye bakıldığında insanlığın en azından yüzyılda bir tekrar eden büyük felaketler ve acılı tecrübelerden çok da ders almadığı anlaşılıyor. Bu bakımdan tarihsel realite ve hadiselerin belirli aralıklarla, döngüsel olarak tekrar ettiği 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tezi doğrulanmış oluyor. Belki de tüm tarih boyunca, ele geçirme hırsı ve bitmeyen hevesler, amacına ulaşmak için bu yüzyıldaki kadar maddi imkân ve teknolojik vasıtaya sahip olmamış, global bir sömürü düzeni hâline gelmemişti. 
Aslında insanlığın medeniyet yolculuğuna dair gördüğümüz tatlı rüyalar ve kâbuslar ile inanmak istediğimiz ütopya ve distopyalar arasında sahile çarpıp geri dönen dalgalar gibi savrulup duruyoruz. 


UNITED AGAYNST- 
LaS | SLAMOPHOBIA Lad 


mə | 
4 > 
stanley ` = 


FOSSIL 





Nevv York”tan görünen manzara 


Bu yazıyı kaleme almadan önce, 11 Eylül 2001”de yakın dünya tarihinin en önemli ve travmatik felaketlerinden birisinin yaşandığı ve pek çok masum insanın hayatını kaybettiği Nevv York”un merkezindeki Yeni Dünya Ticaret Merkezi”ni ziyaret ederek genel manzarayı tekrar düşünmek istedim. Bugün Manhattan”ın kalbinde, saldırılardan önce Nevv York”un sembollerinden 


ikiz kulelerin olduğu yerde, hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış olan bir anıt, müze ve Yeni Dünya Ticaret Merkezi yer alıyor. Batı Medeniyeti ve ABD'nin en önemli ticaret, kültür ve sanat merkezlerinin yer aldığı bu şehrin yüksek ve sembolik pek çok gökdeleni arasında, kalabalık bulvar ve caddelerinde dolaştığınızda yaşanılan hadisenin büyüklüğünü ve travmatik etkisini daha iyi anlayabiliyorsunuz. 
Sıradan bir günde, son derece dinamik ve hızlı bir şehir olan bu büyük metropolde bir polis ya da itfaiye aracının sirenlerini açarak ilerlemesi bile on binlerce insanın dikkatini sonuna kadar çekmeye yeterken iki yolcu uçağı ile yapılan saldırılar sonucunda ikiz kuleler yıkıldığında ortalık âdeta bir mahşer yerine dönmüştü. Bu saldırıların planlayıcılarının fiziksel ve psikolojik olarak büyük bir infial ve sonuç hedefledikleri daha iyi anlaşılıyor. 
Üç bine yakın masum insanın hayatını kaybettiği, dünya tarihinin en şok edici terör saldırıları sonucunda Batı ve İslam Medeniyeti tarihlerinde yeni bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu. 


İslamofobi'den İslam karşıtlığı ve düşmanlığına 


“İslamofobi” ve “Yeni İslam Karşıtlığı” için de 11 Eylül saldırıları bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Bu saldırılarla Soğuk Savaş sonrası kurulan Yeni Dünya'da Samuel Huntington gibi teorisyenlerin öngördüğü kültürel ve dini tabanlı Medeniyetler Çatışması tezlerinin âdeta fiiliyata döküldüğü, 


Armagedon'ları (Kıyamet Savaşı) ve felaket senaryolarını gerçekleştirecek bir kıvılcım çakılmak istendi. Karanlık eller, XXI. yüzyılın Müslümanlar açısından seyrini belki de bu hikâye ile başlatmak ve belirlemek istediler. Muhtemel yüzyıllık projelerin düğmesine de bu trajik felaketle basılmış oldu. Belki de Medeniyetler Savaşı bu kıvılcımla başlatılacak ve bunun sorumluluğu da Müslümanların üzerine yüklenecekti. Son bir buçuk asırdır gerçekleşenlere ilave olarak geçen bu süreçte İslam Dünyasının haritalarının değiştirildiği projelerden iktidar ve sosyal yapı dönüşümlerine, milyonlarca masum insanın öldüğü ve vatanlarını terk ederek mülteci durumuna düşürüldüğü kitlesel felaketlere kadar bu planların bazı safhalarının uygulandığına şahitlik ettik. Küresel işgal politikaları, adaletsizlik, dini emirlerin yanlış yorumlanması ve daha birçok faktör sonucu karşıt bir tepkiyle İslam dünyasında terörü bir yöntem olarak kabul eden yaralı bilinçler ve şiddet ideolojileri ortaya çıktı. 
(DEAŞ, Boko-Haram, Eş-Şebab, El-Kaide gibi.) Bu ideolojilerin de yardımlarıyla “Terör ve Müslüman” ile “İslamiyet ve Şiddet” kelimelerini bir arada barındıran sayısız kavram ve görsel malzeme küresel medya imparatorlukları vasıtasıyla dünyaya servis edilerek Müslümanlar için bir linç kasırgasına dönüştürüldü. Özellikle Batılı ülkeler başta olmak üzere dünya çapında Müslümanlara yönelik politikalarda, ırkçılık ve ayrımcılığın yükselişi ile 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New York'un sembollerinden ikiz kulelerin olduğu yerde, hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış olan bir anıt 


beraber menfi yönde bir değişim gerçekleşti. Tarihi kökenlerinden ve küllerinden tekrar diriltilen, köhnemiş önyargı ve düşmanlıklar yeniden pompalanmaya başladı. Dünya nüfusunun geleceğine dair yapılan bazı araştırmalarda 2050 yılı ve daha ileri projeksiyonlarda Batılı ülkelerde Müslümanların büyük bir nüfus oluşturacakları, Paris gibi Avrupa medeniyetinin sembol şehirlerinden birisinin bir Müslüman kentine dönüşeceği ve bu durumun önlem alınması gereken bir tehlike olduğu algısı oluşturuldu. 
İslamofobi Endüstrisi, sponsor ve müttefikleri ile dört koldan çalışarak Batı”da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığının merkezine Müslümanları yerleştirdi. 
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Gelinen süreçte yaşanan pek çok terör eylemi, mülteci krizleri, ekonomik ve sosyal tabanlı sorunlar sonucunda zaten psiko-sosyal olarak algı ve sinirleri tahrip olmuş batılı kamuoylarının Müslümanlar aleyhinde yönlendirilmeleri daha kolay bir hâle gelmiş oldu. Yine yakın dönemde Müslümanlara yönelik gerçekleşen Norveç ve Yeni Zelanda'daki gibi büyük saldırılara ilave olarak, sayısız lokal saldırı ve şiddet eylemi meydana geldi. Günlük hayatın farklı kulvarlarında, işte, okulda, sokakta Müslümanlara yönelik baskı ve hakaretlere varan söylem ve eylemler- de büyük artışlar oldu. İftihar ettikleri pek çok Batılı değeri hiçe sayarak Müslümanlara yönelik çeşitli yasaklar ve yasal düzenlemeler hayata geçirildi. (Avusturya İslam Yasası, Minare, Başörtüsü ve Sünnet Yasakları vb.) Yüzyılın ilk çeyreğini geçirdiğimiz şu günlerde kurgulanan projelerin geliştirilerek ilerletildiği, “İslamofobi” olarak tanımlanan psikolojik durumun “İslam Düşmanlığı ve Karşıtlığına” evrildiğini görüyoruz. Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen cami katliamlarının ardından bu durum maalesef korkunç bir vahşet seviyesine de ulaşmış oldu. Eğer gerekli tedbirler alınmaz ve gayretli karşıt çalışmalar yapılmazsa kurgulanan projelerin devam ettirilmesi ile yüzyılın devamında şunların hedeflendiğini söylemek mümkündür: 


e Müslüman azınlıklara yönelik baskıların arttırılarak göçe zorlanmaları, içe kapanmaları ya da terörize olarak kriminal hâle getirilmeleri, 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e Asimilasyon politikalarına ağırlık verilerek, lokal, iddiasız ve kendilerince zararsız İslam modelleri oluşturma projelerinin hayata geçirilmesi (Euro İslam vb.), 


e İslam Dünyası haritalarının, etnik milliyetçilik ve mezhep temelinde parçalanarak dizaynının, küresel projeler eşliğinde devam ettirilmesi ve Müslüman toplulukların iç savaşlarla kaosa sürüklenmeleri, 


e İç sorunlar ve karabasanları ile enerjisini tüketen İslam Medeniyetinin küresel sistem ve Batı medeniyetine bir alternatif olma ve çıkmazlarına çare üretme potansiyelinin ortadan kaldırılması, 


e Her yıl dünya çapında yüz binlere varan sayıda gerçekleşen İslam'a yönelişin önünün kesilmesi. 


Yeni Zelanda”da gerçekleşen cami katliamlarının ardından 24 Mart 2019 tarihinde, 2001”deki büyük felaketi yaşayan aynı Nevv York”un merkezinde Times Meydanında ABD'nin en büyük İslami Organizasyonları binlerce kişinin katıldığı “İslamofobi”ye Karşı Birlik Mitingi”ni gerçekleştirdi. 


“Masumların yorgunluğu ve çaresizliği” 


Dünyanın dört bir yanında yaşayan, geniş halk kitleleri ve masum insanların en temel korkularına, güvenlik ve yaşama kaygılarına hitap eden psikolojik baskılarla algılarının manipüle edildiği ve yönlendirildikleri bir dönem geride 


kaldı. Küresel şiddet ve terör bugün her din ve kültürden insana acı çektirmekte ve dünyanın geleceğine dair umutlarını tüketmektedir. Karanlık çağ başlatmak isteyen eller, geçtiğimiz süreçte dünyanın dört bir yanında camiler ile birlikte pek çok kilise, sinagog ve mabede farklı yer ve zamanlarda, çeşitli mekânlara terör saldırıları düzenleyip pek çok insanın kanını dökmüştür. 
İnsanlık bu durum karşısında bıkkın ve çaresiz durumdadır. 
Bu süreçte 'Masumların yorgunluğu ve çaresizliği? olarak tanımlayabileceğimiz küresel bir psikoloji oluştu. Daha önce Müslümanlara yönelik gerçekleşen saldırılara ilave olarak gerçekleşen Yeni Zelanda saldırıları, Batılı kamuoyları nezdinde sağduyulu insanların da yüreklerini incitti. Belki de bu durum hikâyede yeni ve proje sahiplerinin beklemediği pozitif bir etki meydana getirecek. 


Batı kamuoylarında Müslümanlara yönelik şiddet ve önyargıların birer haksızlık olduğunu ve Müslümanlara yönelik tavrın, tıpkı anti-semitizm gibi değerlendirilmesi gerektiğine İnanan çevreler de bulunmakta. Bu bakımdan bu toplumlarda var olan ve zaman zaman Müslüman ya da diğer azınlıkları ötekileştiren hâkim paradigmanın da zamanla olumlu yönde değişebilme potansiyelini içerisinde barındırdığı unutulmamalıdır. Ötekileştiren ve dışlayan zihniyete karşı, aynı tavırla reaksiyon vermek yerine, ortak kaygı ve sıkıntıları paylaşan sessiz çoğunlukların vicdanlara seslenen bir dil ve atmosfer içerisinde, birlikte hareket etmelerine ihtiyaç 


bulunmaktadır. Önyargılar ve diğerinin ötekileştirilmesi esasında psikolojik bir hastalık halidir. 

Hz. Mevlana'dan bir hikâye 


İnsan doğası ve psikolojisi üzerine derin tespitleri bulunan Hz. Mevlana'nın Mesnevisi'nde geçen “Şaşı Çırak” isimli hikâyesi belki de ironik olarak Batı toplumlarında Müslümanlara yönelik gerçekleşen hakikatten ve insaftan yoksun, ötekileştiren çarpık bakış açısını bizlere hatırlatmaktadır. 


Hikâyeye göre iyi bir usta- nın gözleri şaşı olan bir çırağı vardır. Ustası bir gün çırağına içeriden bir şişe getirmesini söyler fakat çırak, gözündeki rahatsızlık nedeniyle iki şişe gördüğünü söyler. Ustası onun ısrarı karşısında “o zaman bir şişeyi kır diğerini getir” der. 
Tabi çırak şişeyi kırınca diğer şişe de kaybolur. Hz. Mevlana, bu hikâyede aşırılık ve öfkenin ruhu doğru yoldan saptırdığını ve hakikatten uzaklara düşürdüğünü vurgulamaktadır. İnsanın bir meseleye garaz ile baktığında vicdanına perde indiğini, mazlum ve zalimin bu hâlde ayırt edilemeyeceğini söylemektedir. Bu duruma karşı Hz. Mevlana, insanın kendi hakikatinin farkına vararak gerçeğin peşinden koşması gerektiğini ifade etmektedir. Vehimden uzak, temiz bir kalple âleme bakmak, doğru bilip doğru düşünüp doğruluk üzere olmak gerekmektedir. 
Bu büyük mutasavvıfın da ifade ettiği gibi, İslam düşüncesinde her varlık yüce yaratıcının, bir olanın bir tecellisidir. 
Her şeye rağmen, bu inancın ve medeniyetin mensupları 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Ötekileştiren ve dışlayan zihniyete karşı, aynı tavırla reaksiyon vermek yerine, ortak kaygı ve sıkıntıları paylaşan sessiz çoğunlukların vicdanlara seslenen bir dil ve atmostfer içerisinde, birlikte hareket etmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 





olarak hakikati çarpıtan, kendisi dışındakileri ötekileştiren ve şeytanlaştıran her türlü ideoloji ve yaklaşıma karşı kendi değerlerimizi gösterme ve temsil etme gayretinde olmalıyız. 


Karşı projeler üretme zamanı 


Yakın zaman içerisinde yaşadıklarımız ve edinmiş olduğumuz tecrübeler bize “İslamofobi” ve “İslam Karşıtlığı” üzerine yeterli seviyede analiz yapma imkânı vermiştir. Artık bu birikimden hareketle yapılması gereken, hem teorik/ akademik sahada hem de fiili hayatta karşı proje ve tezler üretilmesidir. Bütün küresel projelere ve olumsuzluklara rağmen özellikle Batılı ülkelerde Müslümanlar, içerisinde yaşamış oldukları toplumların ayrılmaz bir parçasıdır. Çoğu, yaşadıkları ülkede yüzyılın üzerinde geçmişe, kurumlara ve yetişmiş eğitimli insan potansiyeline sahiptir. Genel olarak içerisinde yaşadıkları toplumla barışık ve uyumludur. Müslümanların üzerine yapıştırılan çeşitli etiketlere ve yaftalamalara rağmen vicdanları harekete geçirecek ve önyargı perdelerini aralayacak bir aynayı kendimize ve muhatap- 


larımıza doğru bir şekilde tutabilirsek, buradan Müslümanlar ve dünya barışı için hayırlı neticeler çıkabilir. 


Yeni Zelanda saldırıları sonrasında Yeni Zelanda Devleti ve toplumunun vermiş olduğu reaksiyon masum Müslümanlara yönelik bu zulmün, önyargısız vicdanlarda da makes bulabileceğini ve İslamofobi'ye karşı bir tepkinin toplum kitlelerin- de ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Dinler ve medeniyetler temelinde karanlık, yeni bir çağ başlatmak isteyenlerin projelerine karşılık, her türlü önyargılardan, öteki algısını besleyen tavır ve davranışlar- dan uzak durulmalı. Farklı din ve medeniyet mensuplarının, insanlığın yüz yüze kaldığı büyük tehlikelere ve açmazlara karşı bir araya gelmesi, bu projelere karşıt projeler gerçekleştirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan ülkemizin uzun yıllardan bu yana öncülüğünü yapmakta olduğu “Medeniyetler İttifakı” projesi çok büyük bir misyon ve tarihi sorumluluğa sahiptir. Bu ve benzeri projelerin küresel boyutta daha da yaygınlaşarak işlerlik kazanması en büyük dileğimizdir. m 
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Mülteci sorununu ortaya çıkaran Batı zihniyeti 


İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri insanoğlu savaş, fakirlik, çevresel faktörler ve salgın hastalıklar gibi farklı nedenlerden dolayı yaşadığı yeri, evi veya ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bilinen tarihin başından bu yana göçmenler ve mülteciler az ya da çok hep var olagelmiştir. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı yer değiştiren 


FEJ DİYANET AYLIK DERGİ 


insanlar bir şekilde gittikleri topraklarda kök salarak orayı kendilerine vatan ediniyorlardı. Geçmişte mültecilerin ve göçmenlerin önünde daha çok fiziki engeller söz konusuydu, bunu aştıkları takdirde yeni bir yerde yerleşim konusunda çok da bir sorun olmazdı. 


Daha önceki zamanlarda gerçekleşen bölgesel ve küresel nüfus hareketleri mültecilik bağlamında değerlendirilmezdi çünkü mülteci sorunu Fran- 


A 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sız Devrimi sonrasında yerleşen ulus-devlet zihniyetinin ve bu ihtilalle birlikte ortaya çıkan vatandaşlık kavramının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 


Batı medeniyeti tarafından geliştirilen modern ulus-devletler insanları, vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar şeklinde mutlak bir ikili ayrıma tabi tuttu ve ülkelerini vatandaşları olmayanlara, yani yabancılara, kapattı. Bunun sonucu olarak da devletlerarası dolaşım 


için pasaport kullanma ve vize (izin) alma zorunluluğu getirildi, Bir kişinin, başka bir devlete, o devletin otoritelerinin izin vermemesi durumunda yasal yollardan gitmesi mümkün değildir. Ayrıca, devletler kural olarak kişilerin sadece bir vatandaşlık sahibi olmasını beklerler, vatandaşlarını başka otoritelerle paylaşmayı tercih etmezler. Buna rağmen, dünyada birden çok ülkenin vatandaşlığına sahip çok sayıda insan var. Öte yandan, dünyada yaklaşık 3,5 milyon insan da vatansız olarak, herhangi bir ülke vatandaşı olmadan yaşıyor. 

Mültecilerle ilgili kavramlar gibi mültecilerle ilgili kurumlar da son iki yüzyıllık gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Fransız ve Sanayi İhtilalleri dışında insanları en çok ülke değiştirmeye zorlayan gelişme savaşlar olmuştur. Özellikle XX. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen iki dünya savaşı milyonlarca Batılı insanı zorla evini ve ülkesini terk etmek zorunda bırakmıştır. Mülteciler konusunda kurulmuş en önemli uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de zaten 1950 yılında İkinci Dünya Savaşı”nda evlerini kaybeden Avrupalı insanların sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuştur. 


Batı siyasetinin beslediği mevcut mülteci krizi: 


Küresel sistemin dönüşümü, bölgesel sistemlerin çökmesi ve Batı'nın göçmen politikaları başta olmak üzere genel dünya siyaseti en çok üzerinde durulması gereken hususlar- 


dır. Kolay ve ucuz ulaşım imkânlarının artması, iletişimin ve farkındalığın yaygınlaşması, küreselleşme sürecinin yogunlaşması ve fiziksel engellerin kalkması gibi gelişmelerin de etkisiyle uluslararası göçler dramatik bir şekilde artmıştır. 
Netice itibarıyla günümüzde, tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanamayacak kadar yoğun ve yaygın uluslararası göç hareketleri gerçekleşmektedir. İlgili akademisyenler tarafından yapılan hesaplamalara göre dünyada her dört saniyede bir, bir insan evini yurdunu terk etmektedir. 


Günümüzde en çok mülteci veren dört önemli bölge/ alt-kıta vardır. Birincisi, son dört yüzyıldır en fazla mülteci veren bölgelerin başında Afrika kıtası gelmektedir. Neredeyse tamamı Batılı devletler tarafından sömürgeleştirilen kıtadan önce insanlar zorla göç ettirildi. Bu ilk dönem Afrikalılar, köle olarak Batılı ülkelere taşındı. Bu insanlar daha sonra yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. 
İkinci en çok mülteci veren bölge Ortadoğu'dur. Bölgedeki baskıcı rejimler, siyasi istikrarsızlık, başarısız devletler göçün temel sebepleridir. Ancak Ortadoğu ülkelerinin büyük çoğunluğunun Batılı devletlere bağımlı siyaset yaptıkları da herkesin malumudur. Aynı zamanda Batılı ülkeler, Filistin-İsrail sorunu, Irak işgali ve Suriye krizi gibi Ortadoğu'daki siyasi krizlerin sebebi değilse de doğrudan taraflarıdır. 


Üçüncü en çok göç veren bölge Güney ve Güneydoğu Asya 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ülkeleridir. Bu bölgede de sömürgeci zihniyetin mirası, bölge ülkelerinin istikrarsızlığının en önemli nedenlerinden biridir. Örneğin, Keşmir'in farklı ülkeler arasında bölünmesi Keşmirlilerin haksız muamelelerle karşı karşıya kalmasını beraberinde getirmiş ve neticede on binlerce kişi mülteci olarak başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Dördüncü bölge ise Latin Amerika alt kıtasıdır. Bu alt kıtada yaşanan sorunlardan ise doğrudan ABD etkilenmektedir. Bugün itibarıyla on binlerce Latin Amerikalı insan ABD sınırında ülkeye giriş yapmaya çalışmakta, ancak ABD hükümeti tarafından engellenmektedir. 


Birleşmiş Milletlerin verileri- ne göre, 2017 yılı sonu itibarıyla 68,5 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. Kendi ülkesi dâhilinde yerinden edilenlerin sayısı da 40 milyonu bulmaktadır. 3,1 milyon insan da sığınmacı olarak yaşama tutunmaya çalışmakta ayrıca iktisadi nedenlerden dolayı da 250 milyon civarında kişi başka bir ülkede yaşamaktadır. Ülke bazında en fazla göç veren ülkelerin başında Suriye, Irak, Afganistan, Somali, Eritre, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Myanmar ve Ukrayna gelmektedir. Dünyadaki tüm göçmenlerin yaklaşık 9680”i bu ülkelerden çıkmıştır. 


Mültecilerin en fazla gittikleri ülkeler ise gelişmiş Batılı ülkelerdir. Avrupa genelinde nüfusun yaklaşık 9610”u göçmendir. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi büyük ülkelerde göçmen kökenlilerin genel nüfusa oranı 9620”lere kadar çıkmaktadır. Batılı devletler, milli menfaatleri gereği göçmenleri seçerek alır. Geçmişte daha çok fiziki kapasitelerine bakarken bugün kalifiye olup olmamalarına göre göçmenleri kabul ediyorlar. Batılı ülkeler Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana farklı göçmen dalgalarına maruz kalmaktadırlar. Önce Orta ve Doğu Avrupa'nın eski komünist ülkelerinden, daha sonra da dünyanın doğu ve güney yarımkürelerinden milyonlarca insan daha iyi şartlarda yaşamak umuduyla Batı dünyasına göç etmektedirler. 


Ancak bu rakamlar yanıltıcı olmasın. Batılı devletlerin izlediği sıkı siyasetin bir sonucu olarak insanların önemli bir kısmı zaten Batı'ya ulaşamamakta, bölge ülkelerinde kalmaya mecbur olmaktadır. Netice itibarıyla, dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeler gelişmiş Batılı ülkeler değil, özellikle krizlere maruz kalan devletlere komşu olan ülkelerdir. 
Bundan dolayı da topraklarında en fazla mülteci barındıran ülkelerin başında Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya, Ürdün, Kenya, Uganda, Çad ve Sudan'ın gelmesi sürpriz değildir. Çünkü bu ülkeler, daha çok krizlerle karşı karşıya kalan devletlere komşu ülkelerdir. 


Batı'nın mülteci güvenlikçi bakışı: 


sorununa 


Mülteciler sorununa genellikle iki farklı perspektiften bakılır: Ulusal menfaatlere dayanan güvenlik (çıkar) perspektifi ve 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insan hakları rejimine dayalı insani (değer, hak) perspektif. Batılı devletler maalesef mülteci sorununa daha çok güvenlik perspektifinden bakmaktadırlar. Konunun dünya siyasetinin gündemine oturması, mültecilerin uluslararası güvenliği zedeleyecek duruma gelmesinden sonra mümkün oldu. Batılı ülkeler kendi menfaatlerine dokunmadığı sürece mültecileri ortaya çıkaran siyasal ve ekonomik şartlara da yaşadıkları şartlara da kayıtsız kalmaktadırlar. Kaldı ki yukarıda da ifade edildiği gibi, zaten çoğunlukla Batılı devletlerin siyasetleri Batı-dışı ülkelerde yaşayan insanları mağdur eden ortamları doğurmaktadır. 
Toplumlar ve ülkeler arası karşılıklı bağımlılığın artmasının sonucunda giderek başka ülke ve toplumların yaşadıklarına kayıtsız kalmak zorlaştığı için mültecilerin neden olduğu sorunların maliyeti de artmaktadır. Bunun sonucu olarak da Batılı ülkeler diğer bölgelerdeki gelişmelerden ziyadesiyle etkilendikleri için mültecilerin maruz kaldığı olumsuzluklara kayıtsız kalamaz duruma gelmişlerdir. 


Mülteciler gittikleri ülkeler bakımından güvenlik sorunu olarak görülmektedirler. Batılı ülkelerdeki mültecilerin sayısının artmasına paralel olarak bu ülkelerdeki ekonomik, toplumsal ve siyasal dengelerin değişmesiyle birlikte bu ülke halkları ve siyasetçileri tarafından mültecilerin suçlanması ve bunun sonucu olarak da ötekileştirilmesi söz konusu olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki mülteciler ve iltica, 


büyük oranda son zamanlarda yaşanan gelişmelerin nedeni olmaktan ziyade küresel ve bölgesel ölçeklerde yaşanan gelişmelerin bir sonucudur. 
Çünkü Batılı sömürgeci devletlerin yüzyıllardır. Batı-dışı ülkelerin imkanlarını ve kaynaklarını sömürdüğü ve hala sömürmeye devam ettiği bilinmektedir. Bugün de Batılı sömürgeci devletler, Batı-dışı ülkelerde yaşanan sorunlara doğrudan veya dolaylı olarak taraftırlar. Dolayısıyla, gelişmemiş ülkelerden gelişmiş Batılı ülkelere doğru oluşan mülteci akını, Batılı ülkelerin izledikleri siyasetin doğrudan bir sonucu olarak okunabilir. 


Dünyada giderek artan bir öteki (yabancı) düşmanlığı söz konusudur, ancak Batılı ülkelerde bu ruh hâli çok daha baskın ve etkilidir. Batı dünyasında yükseliş trendi gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı, popülist Batılı hükümetlerin ve siyasi otoritelerin kucaklayıcı ve yapıcı adım atmalarına da engel olmaktadır. Batı medyasının ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici dili göçmenleri olduğundan daha büyük bir sorun hâline getirmektedir. Bunun neticesinde de Batılı ülkeler çok kısıtlı vize politikaları uygulamaya ve mültecileri ülkelerine kabul etmemeye başlamışlardır. Kısıtlı vize politikaları da namlunun ucunda yaşamaya razı olmayan mültecileri düzensiz göçlere yöneltmekte ve illegal ve tehlikeli yollara sevk etmektedir. Yasal yolların tıkalı olması sebebiyle göçmenler daha çok, insan ticareti ile uğraşan çeteler aracılığıyla illegal yol- 









çe 


”. 


lardan Batı”ya ulaşmaya çalışmaktadırlar. 


Müslümanlar söz konusu olduğunda Batı dünyasındaki düşmanlığın çok daha fazla olduğunu söylemek lazım. 
Dünyadaki algı inşa araçlarını elinde tutan Batılılar, kültürel hegemonyalarına bir meydan okuma ve alternatif olarak gördükleri İslam medeniyet değerlerini ve Müslümanları hedefe koydukları için Müslüman karşıtlığı en çok işlenen konuların başında gelmektedir. Netice itibarıyla, genel yabancı düşmanlığının ötesinde bir Müslüman karşıtlığı dalgası gelişmektedir. 


Yakın zamanda Yeni Zelanda'da Cuma namazı için camilere ve mescitlere giden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen katliam bir kere daha 


Batılı ülkeler çok kısıtlı vize politikaları uygulamaya ve mültecileri ülkelerine kabul etmemeye başlamışlardır. Kısıtlı vize politikaları da namlunun ucunda yaşamaya razı olmayan mültecileri düzensiz göçlere yöneltmekte ve illegal ve tehlikeli yollara sevk etmektedir. 


Müslüman mültecilerin güvenliği konusunu ve karşı karşıya kaldığı insani dramı dünyanın gündemine getirmiştir. Özellikle Müslümanların hedef alınması, yaşadıkları olumsuz yaşam koşullarıyla birlikte degerlendirildiğinde Müslüman mültecilerin aşırı fikirler edinmesine ve siyaseten radikalleşmesine neden olmaktadır. 
Elbette Müslüman mültecilerin sosyal, ekonomik, dini ve kültürel karakterleri diğer mültecilerin Oo özelliklerinden daha olumsuz değildir. Ancak Batı'da kullanılan olumsuz dilin sonucunda İslam ve Müslümanların düşmanlaştırılması söz konusu olmaktadır. Bunun neticesinde de Batılı ülkelerde her gün onlarca Müslüman kişi ve kurum, ırkçı kişi ve grupların saldırılarına maruz kalmaktadır. 





İslam ve Müslüman karşıtı siyasal kampanyanın devam etmesi sadece Müslümanları tehdit etmekle kalmayacak, Batılı toplumlardaki siyasal ve toplumsal dengeleri de alt üst edecektir. Dünyanın giderek karşılıklı bağımlı hâle gelmesi ve devletler ile toplumlar arasındaki etkileşimin artması sonrasında geniş halk kitlelerinin imkânlardan mahrum bırakılması ciddi güvenlik tehditleri olarak geri dönecektir. Çünkü artık Müslümanlar sadece Müslüman ülkelerde yaşamıyor, Batılı devletlerin nüfuslarının önemli bir oranını oluşturuyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar, Batılılar için bir dış politika konusu olmanın yanında aynı zamanda bir iç politika ve toplumsal gelişme konusudur. m 
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TERÖRİZMİN 
YENİ SAHNESİ: 


SOSYAL MEDYA 


Mustafa ÇUHADAR 
DİB Radyo ve Televizyon Daire Başkanı 





Batı'da kitaplardaki temsillerle başlayan ve dergiler, gazeteler, radyo, sinema filmleri, televizyon yayınları ile küresel medya kuruluşlarının sürekli olarak ürettiği ve yaygınlaştırdı- 


ğı İslam düşmanlığının günümüzde farklı bir sahnede sergilendiği söylenebilir. “Terörizm endüstrisi” veya “İslamofobi endüstrisi”nin sahnesi geleneksel kitle iletişim araçlarıyla birlikte bugün internet ve sosyal medyadır. 
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nl tar ştırmak, 
| benimsetmek ve 
karşıtı sarmalın içine aktif olarak dâhil etmekten geçmektedir. Bunun bir endüstri olarak işlevsel hâle getirilmesindeyse Batı merkezli medya kuruluşları ile internet ve sosyal medya elverişli bir “sahne” olarak kullanılmaktadır. 


Herman ve O'Sullivan'a göre “terörizm endüstrisi” terörizm konusunda bilgi, çözümleme ve görüşler üretir, bunları işler ve dağıtılmak üzere paketler. 
Kitle iletişim araçları terörizm endüstrisinde “taşıma kayışı” olarak görevini ifa eder. Terörizm hakkında Batı”nın “çizgi”sini uygun biçimde destekleyen olguları halka yaymak, terörizm endüstrisinde kitle iletişim araçlarına düşmektedir. (Herman & O'Sullivan, İdeoloji ve Kültür Endüstrisi Olarak “Terörizm” 1999, s. 74.) Bu noktada Batı merkezli kitle iletişim araçları esasında terör faaliyetlerine, terörizme odaklandığında karşımıza bazı standart görüntüler çıkmakta ve imajlar Batı'nın çizgisini temsil etmektedir: Sarıklı ve cübbe- 






şaflı kadınlar 


aralarında bir öznak amaçlanmaktaini istismar eden 





l s im Pik gibi 


kavramlarla eş düzeyde sıklıkla birlikte kullanılarak, İslam karşıtı bir sarmal oluşturulmakta ve insanlar İslam'ın hakikati hakkında söylemlerden böylelikle uzaklaştırılmaktadır. 
Bu elbette kültürel kopuklukla ilgili de bir meseledir. Çünkü Kalın”ın belirttiği gibi, genel Batılı kitleler Müslümanların kültürleri ve dini çevreleri hakkında bilgilendirilirken, İslam ve Müslümanlar hakkındaki haberleri bir bağlama oturtacak asgari bilgi seviyesinden yoksundurlar. Müslüman dünyanın olumsuz  tasvirleriyle bombardımana tutulan Batılılar neyin normatif ve hâkim İslam olduğu, neyinse bir sapma olduğunu ayırt edememektedir. Yani Batılı okuyucu, izleyici terörizmi kendi dinine bağlamaz; zira görüşleri ne olursa olsun onlar hakkında yeterince bilgi sahibidirler. İslam söz konusu olduğunda durum böyle değildir. (ibrahim Kalın, İslamofobi ve Çok Kültürlülüğün Sınırları 2015, s. 60.) 


Dolayısıyla, Batı'nın tarihsel olarak köklerinde yer alan İslam karşıtlığı, medya yoluyla toplumlarda yeniden üretilmekte ve insanların bilgi, duygu, düşünce ve bunlardan müteşekkil davranışlarına tesir 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edebilmektedir. Medya organlarında, İslam hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı halde, bir televizyon kanalındaki Müslümanlarla ilgili haberleri izledikten sonra cami kundaklamaya varana kadar kimi eylemlerin gerçekleştirildiğine dair haberler, bunun en bariz göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Yani “terörizmin sahnesi kitle iletişim araçlarıdır” (Herman & O"Sullivan, İdeoloji ve Kültür Endüstrisi Olarak “Terörizm” 1999, s. 62.) şeklindeki tanımlama günümüzde de yerini korumaktadır. 


Herman ve O”Sullivan”ın “terörizm endüstrisi” kavramının bugün daha da özel bir alanda sınırlandırılarak kavramsallaştırıldığı söylenebilir. O kavram “İslamofobi endüstrisi”dir. (N. 
Lean, İslamofobi Endüstrisi 2015.) 
Kitle iletişim araçlarının ve internetin önemli bir ayağını oluşturan bu endüstri, “korkunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bilen ve bu korkuyu hem üretmek hem de kötüye kullanmak isteyen, büyümek- te olan bir girişimdir. Göreli olarak küçük bir grup olabilirler, ancak ulaşım sahaları ve programlarının sonuçları bir kez bu propagandaya paçasını kaptırdı mı onların saflarına katılan korunaksız gruplar arasında İslam karşıtı nefrete sebep olmaktadır. Ürettikleri ön yargıların sonuçları küçük olmayacaktır. Onlar Amerikan ve Avrupa toplumlarına şırınga ettikleri zehrin görmezden gelinebileceği marjinal bir grup değildir. Onlar İslamofobiyi sağ kanat popülizminin bayrağına kalıcı olarak iliştirmeyi başarmışlardır.” (N. Lean, İslamofobi Endüstrisi 2015, s. 301.) 
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Yeni sahne: sosyal medya 


Batı"da kitaplardaki temsillerle başlayan ve dergiler, gazeteler, radyo, sinema filmleri, televizyon yayınları ile küresel medya kuruluşlarının sürekli olarak ürettiği ve yaygınlaştırdığı İslam düşmanlığının günümüzde farklı bir sahnede sergilendiği söylenebilir. “Terörizm endüstrisi” veya “İslamofobi endüstrisi”nin sahnesi geleneksel kitle iletişim araçlarıyla birlikte bugün internet ve sosyal medyadır. 


Literatürde “yeni medya” kavramıyla da açıklanan internet ve sosyal medyanın, konumuz bakımından geleneksel kitle iletişim araçlarından ayrılan bir yönü, bireyin doğrudan içerik üreticisi olarak, adeta bir medya sahibi olmasıdır. Bu, bireyin herhangi bir içeriği (yazı, reklam, fotoğraf, video vb.), bizatihi kendisinin üretme imkanının kendisine tahsis edilmesi anlamına gelmektedir. Birey merkezli böylesi bir uygulama- nın diğer konularda olduğu gibi İslam düşmanlığı açısından da anlamı, bireyin aktif olmasıdır. Bireyin konumu açısından geleneksel kitle iletişim araçlarındaki “pasif takip” yerine internet ve sosyal medya ile “aktif üretim” söz konusudur. 
Böylelikle birey, kendi içeriğini kendisinin üreteceği bir mec- 


raya sahip olmaktadır. İslam düşmanlığı açısından dikkat çekilmesi gereken husus tam bu noktada yatmaktadır. 


Yukarıda da değinildiği gibi İslamofobi”nin tarihsel, siyasal, ekonomik, davranışsal sebepleri ile birlikte iletişim sebepleri de bulunmaktadır. 
Bunun önemli bir göstergesi çoğu Amerikalının, İslam ve Müslümanlarla ilgili kanaat oluşturmada, televizyon, radyo, internet gibi kitle iletişim araçlarından yararlanırken hiçbir Müslüman ile kişisel iletişim kurmamasıdır. Kitle iletişim teknolojilerinin gelişmesi, sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması İslamofobik paylaşımların da hızlı biçimde artmasına sebep olmuştur. Örneğin 7 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo dergisine yapılan silahlı baskından sonra ilk 
24 saatte 3 milyon 400 binin 
üzerinde sosyal medya paylaşımının yapılması; pankartlarda, medyada, internette bu olayın ifade özgürlüğü ve bagımsız basına destek anlamına gelen bir sembole dönüştürülmesi ve bunun İslamofobik paylaşımları meşrulaştırmak için kullanılmaya başlanması, sosyal platformlardaki paylaşım ve yorumların gündem oluşturmadaki yaygınlığını ve hızını göstermesi bakımından 





Kitle iletişim teknolojilerinin gelişmesi, sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması İslamofobik paylaşımların da hızlı biçimde artmasına sebep olmuştur. 
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önemlidir. (Ç.T. Koç, Yeni Medyada İslamofobik Söylemin Üretimi, Facebook Örneği, Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 2018, s. 205.) 


Hz. Peygamber"e (s.a.s) hakaretler içeren karikatürlerin yayınlandığı Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarında “Kill All Muslim” şeklinde gündem çalışması yapıldığı ve bu gündem çalışmasına milyonlarca kişinin bireysel olarak katkı sunduğu düşünüldüğünde, sosyal medyanın İslam karşıtlığında nasıl bir mecraya dönüşebileceği daha rahat ifade edilebilir. 


Sahne farklı oyun aynı 


Kitle iletişim araçlarının önemli bir işlevi, canlı yayınlara imkan tanıması ve anlık olarak insanlara enformasyon sağlamasıdır. Bunun için teknik ekip ve ekipmana sahip olmak yeterlidir. Cep telefonlarındaki uygulamalar ve sosyal medya- ya entegre edilmiş kameralar artık isteyen her bireyin sosyal medyada canlı yayın yapabilmesini mümkün kılmıştır. 


Canlı yayın, bilgi aktarımıyla ilgili önemli bir avantaiken, savaş, işgal ve katliamların canlı olarak televizyon ekranlarında yayınlanması tam anlamıyla medya terörüdür. İslam dünyasında yakın tarihte Batı merkezli işgaller, bilindiği gibi küresel televizyonlarca canlı yayınlanarak milyonlarca izleyicinin evine taşınmış; böylelikle masum insanların katliamına milyonlarca insan tanıklık etmişti. Televizyonu bir eğlence unsuru olarak gören izleyicilerin gerçekleşen işgali “film seyreder gibi” sey- 


rettiği bilinmektedir. Aynı durum bugün için de geçerlidir. 
Yakın dönemde insanların bu defa internetten “film seyreder gibi” DEAŞ'ın katliamlarını seyrettiği de bilinen bir gerçektir. 


Yeni Zelanda'da cami ve Müslümanlara yönelik İslam düşmanı saldırı sosyal medya kullanımı yönünden DEAŞ'ın kullanımlarından daha öte bir terör eylemidir. Zira katliamı gerçekleştiren terörist, kafasındaki kaska taktığı kamerayla masum Müslümanların katledişini canlı olarak sosyal medyada yayınlamıştır. 17 dakikalık video ilk verilere göre 200'den daha az kullanıcı tarafından canlı olarak “izlenmiştir”. Ancak bu izleyicilerin hiçbiri sosyal platformlardaki 





görüntülerle ilgili anlık şikâyette bulunmamıştır. Söz konusu saldırı videosu, terörist yakalanana kadar yayınlanma- ya devam etmiştir. İlgili mecra, olayın birinci gününde söz konusu videonun 1.5 milyon kopyasını sildiğini, 1.2 milyon kopyanın yükleme aşamasın- da engellendiğini açıklamıştır. 
(https://vvvvvv.bbc.com/turkce/ha- berler-dunya-47611138) Yani ilk etapta sınırlı sayıda kişinin şahit olduğu katliam görüntüleri, bir gün içerisinde milyonlarca kullanıcı tarafından sosyal medya ortamlarına tekrar yüklenmiştir. Her ne kadar sosyal medya ve video paylaşım siteleri söz konusu videoları sildiğini ifade etse de terörün yeni sahnesi olan internet ve sosyal medyadan bu içeriklerin tama- 


GÜNDEM 


men kaldırılması mümkün görünmemektedir. 


Batılı düşüncenin üstünlük telakkisine eşlik eden terör saldırıları, esasında aynı oyunun farklı sahnelerde tekrar tekrar yaşandığını, yaşatıldığını gösteriyor. Geçmişte dergi ve gazetelerdeki İslam karşıtı görseller günümüzde sosyal medyadaki karikatür sayfalarından yayınlanıyor. Hollywood sinemasındaki Müslüman imajı, günümüzde video paylaşım sayfalarında tekrar üretiliyor. İslam dünyasının işgalinde küresel televizyon kuruluşlarının yaptığı canlı yayınlar, Yeni Zelanda saldırısında bireysel sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Özetle “aynı oyun, farklı sahnelerde” tekrar tekrar gösterime sunuluyor. m 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Prof. Dr. Birol AKGÜN: 


“Batı'nın artan karmaşık sorunları dışarıya İslamofobi ve yabancı düşmanlığı olarak yansıyor.” 


Batı'da son yıllarda artan İslam karşıtlığının/İslamofo- bi'nin temel sebepleri nelerdir? 


Batı dünyasındaki İslamofobi'yi aslında Batı'nın kendi içerisinde eskiden beri var olan pek çok fobiden birisi olarak görmek lazım. Batı medeniyeti kendi tarihsel tecrübesi içinde etnik, dini ve kültürel farklılıkları birlikte yaşatma konusunda hiç bir zaman iyi bir sınav vermemiştir. Neticede Haçlı Savaşları, mezhep savaşları, antisemitizmin sebep olduğu Holokost faciası ve Faşizm çağının yarattığı büyük savaşlar ve kıyımlar Batı tarihinin bir parçasıdır. Batı'daki ve tüm dünyadaki Müslümanlara karşı son yıllarda gelişen İslamofobi dalgasını da bu tarihsel süreklilik içinde okumak doğru olur. Bugün için Batı'da artan yabancı düşmanlığı ve Müslüman alerjisinin de elbette daha yakın nedenleri de vardır. Postkolonyal dönemde Avrupa'da göçlerle artan ve artık görünür hâle gelen Müslüman azınlıkların varlığı, Orta Doğu'da soğuksavaş sonrası artan siyasi krizler, 11 Eylül olayları ve nihayet El Kaide ve Daeş gibi terör örgütlerinin ortaya çıkması Batı toplumlarında- ki İslam algısını çok olumsuz 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etkiledi. Özellikle 11 Eylül ile 


başlayan dünyadaki tartışmalar, Medeniyetler Çatışması tezlerinin ortaya atılması, Bernard Levvis gibi bazı düşünürlerin Avrupa'nın yaşadığı demografik durağanlık nedeniyle Batı medeniyetinin geleceğinde Müslüman halkların Avrupa'yı ele geçireceklerine ilişkin kehanetleri ve özellikle ABD'deki siyonist ve evanjelik grupların medya üzerinden yaptıkları yönlendirmeler ve çarpıtmalar Batı toplumlarındaki Müslüman algısını ne yazık ki zehirledi. 2008'de başlayan derin ekonomik ve finansal kriz ve bunun yaratmış 





olduğu Avrupa'nın orta sınıflarındaki erime, Amerika'daki Batı dünyasının son 300 yıldır süren küresel hâkimiyetinin zayıflamaya başladığına ilişkin bütün o tartışmalar, Batı kültürü içerisinde ciddi şekilde bir varoluşsal kriz ortaya çıkardı ki biz ona “ontolojik güvensizlik” diyoruz. 


İşte bu hem ontolojik hem sosyopolitik ve ekonomik anlamda artan reel sorunları örtbas etmek için İslamofobi aynı zamanda günlük demokratik hayatta popülist siyasi partiler için kolay oy toplamanın bir aracı olarak da kullanılıyor. 


Baktığınız zaman bugün Avrupa'da oyu en fazla artan partiler aşırı sağcı partilerdir. Onların ana gündemi de göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıdır. Bu anlamda İslamofobi ve zenofobi aynı zamanda çok kullanışlı bir siyasi söyleme ve pragmatik bir araca da dönüşmüş durumda. 


Müslüman düşmanlığı, yeni nesil bir ırkçılık diyebilecegimiz yabancı karşıtlığıyla âdeta popülarite kazandı. 
Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın yükselişe geçmesi hakkında neler söylersiniz? 


Şiddete ve ırkçılığa dayalı siyasi çözüm ya da siyasal bakış açıları Avrupa toplumları için çok yabancı bir olgu değil. 
Avrupa tarihine baktığımız zaman aslında Avrupa'daki çatışma ve savaşlar ister dini ister ırki nedenlerle olsun çok geniş bir zamanı kapsıyor. Belki son 
70 yıl yani 1945 sonrası, Avrupa kendi içerisinde bir entegrasyon ve barış süreci yaşadı. 
Ancak son on yıla girdiğimiz zaman özellikle bu barışın yeniden bozulmaya başladığını görüyoruz. Çok kültürlülük ve birlikte yaşam tecrübesini liberal değerler etrafında meşrulaştıran bir Avrupa'danyeniden milliyetçilik çağına, dışlayıcılık çağına geri dönüldüğünü görüyoruz. Özellikle 2008'den bu yana derinleşen ekonomik ve finansal krizler çözümü kolay olmayan yapısal sorunlar olduğu için demokratik ortam da bu sorunları örtmenin siyasi bir kamuflaj aracı olarak yabancı karşıtlığı ve İslamofobi âdeta teşvik ediliyor ve bunların üze- 


SÖYLEŞİ 





rinden kendi varlığını sürdüren ve para toplayan bir ekonomik sektör ve siyasi network de oluşmuş artık. 


Bu, Amerika'da, Avrupa'da ve hatta dünyanın pek çok ülkesinde böyle işliyor ve âdeta İslamofobi küresel bir harekete dönüştürülmeye çalışılıyor. 
Çin'deki Uygur Türklerine bakışın da Hindistan'daki Modi'nin temsil ettiği Hindu-Milliyetçiliğinin de ortak paydası Müslümanların varlığını güvenlik sorununa dönüştürmeleridir. 
Bu çok tehlikeli bir trenddir. 
Konjonktürel gelişmeler de bunu besliyor. Bir anlamda antisemitizmi 20. yüzyılın ilk yarısında artıran sebepler ne idiyse bugün de anti-İslami dalgayı aynı sosyoekonomik ve siyasi dinamikler besliyor aslında. 1929 büyük buhranının oluşturduğu sosyoekonomik sorunlar nasıl Avrupa”da faşizmi ortaya çıkarıp antisemitizm dalgasını güçlendirdi ise bugün de Avrupa”nın ve Batı”nın artan karmaşık sorunlarının benzer şekilde dışarıya Müslüman düşmanlığı (İslamofobi) ve yabancı düşmanlığı (zenofobi) olarak yansıdığını ve bunun da günden güne arttığını düşünüyorum. 


Bugün karşı karşıya kaldıgımız ırkçılık Batılı bireyin hangi korkuları harekete geçirilerek ve hangi enstrümanlarla körüklenmektedir? 


Siyasi korkular esasen Avrupa'da biraz önce konuştuğumuz çerçevede artan sosyoekonomik sorunlar ve daralan İş piyasasında keskinleşen rekabet, Müslüman göçmenlerin daha düşük bir ücretle 


çalıştırılması gibi konular Müslüman kimliğe karşı alt ve orta kesimlerdeki kimlik bilincini ve korkuları artırıyor. Özellikle mavi yakalı işçi kesim giderek radikalleşiyor ve ırkçı propagandaya açık hâle geliyor. 
Bunlar siyasette yükselen yeni popülist ve neofaşist partilerin oy depolarını oluşturuyor. 


Avrupa ekonomileri yeterince büyüyemedikleri için iş üretemiyorlar ve üretilen işlerle ilgili olarak var olan göçmenlerle rekabet etmek zorundalar. Siyasi liderler de yapısal sorunlarla mücadele etmek yerine toplumsal statü kaybeden sosyal sınıfların milliyetçilik duygularını ve korkularını sömürmeyi tercih ediyorlar. İçlerindeki Müslüman azınlıkları ötekileştirip güvenlik sorunu hâline getiriyor. Bazı entelektüellerin medya üzerinden oluşturduğu “Batı çöküyor” tezleri de popülist siyasete malzeme üretiyor. Huntington'un bile yazdığı son kitap Amerika'da Hispanikleri ve azınlıkları tehdit olarak tanımlayan “Biz Kimiz?” 
başlıklı çalışmasıydı. 


Bir diğer korku da terör dalgasının oluşturduğu sıradan insanların hayatına etki eden güvenlik kaygılarıdır. Belki sıradan bir insanın Avrupa'da trafik kazasında ya da yıldırım düşmesi sonucu ölme olasılığı bir terörist tarafından öldürülme olasılığından çok daha yüksek olmasına rağmen Batılılar neredeyse başörtülü ya da sakallı her bir Müslümanı potansiyel terörist olarak görmeye başladı. Bu korkuları oluşturup yaymada en önemli enstrüman ise medyadır. Medya, yapmış olduğu büyüteç etkisiyle en ufak meselelerden yola çıkarak birilerini korku objesine dönüştürebiliyor. 


Peki Hocam, sosyal medya bu işin neresinde? 


Aslında medya hepsini birlikte kapsıyor, çünkü sosyal medya çok büyük analizler yapmıyor. 
Ancak yazılı medyada veya ana akım kaynaklarda olan geniş analiz haberlerini gündeme taşıma anlamında çok etkili. Yapılan herhangi bir paylaşım bir anda soysal medyada “viral” hâle gelip milyonlara ulaşabiliyor. Aslında bu tür haberleri özellikle üretip sistemik hâlde yayan ve parasını buralardan kazanan bir kesim de var ki biz buna “İslamofobi Endüstrisi” adını veriyoruz. Esasen bunlar çoğu kez popülist partilerin ve grupların medya uzantılarıdır ve görevleri de “yaratılmış korkular” üretmektir. Bazen bunlar farklı istihbarat örgütleriyle de ilişkili olabiliyor. 


Avrupa ülkelerinde senkronize biçimde yükseliş gösteren Müslüman düşmanlığının bir endüstriye dönüşmesinin arkasında hem makro hem mikro planda ne gibi ekonomik sebepler olabilir? 


Müslümanlar ve İslam dünyası ile ilgili oluşturulan algının reel bir politik sonucu var. Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'nın başka ülkelerinde, Afganistan'da her gün maalesef yüzlerce insan ölüyor. Ancak onların insan olduğu, bir kıymeti olduğu unutuluyor. 


Medya sektöründe Müslümanlara karşı oluşan ön yargılar, İslam dünyasının kaynaklarını sömürme, ülkelerini bölme, 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enerji kaynaklarını kontrol etme ve İslam coğrafyasının geleceğine yönelik kolay operasyonlar yapılabilecek bir ortamın oluşmasını sağlıyor. 
Bugün çatışma bölgelerinde ölenlerin hepsi Müslüman ama haber değeri taşımıyor medya için. Oysa Batı'da bir insan öldüğü vakit çok büyük bir ses getiriyor. Bu çarpık politikalar adaletsizlik duygusunu pekiştiriyor ve dünya barışına da hizmet etmiyor. 


Şunu söylemeye çalışıyorum. 
Global düzlemde XXI. yüzyılın ortasında şekillenecek olan yeni çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Biz buna güç kayması (power-shift) diyoruz. Güç, Batı'dan Doğu'ya doğru kayıyor ve bu kaçınılmaz bir trend. Gelecek 15-20 yıl içerisinde Batı ile özellikle Amerika ve Çin arasında çok ciddi bir kapışma yaşanacak gibi. 

Burada özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafyanın jeopolitik ve jeostratejik önemi, demografik trendler dikkate alındığında Süveyş Kanalı”ndan Malaka Boğazı”na kadar işgal ettikleri önemli stratefik kontrol noktaları göz önünde bulundurulduğunda şunları görüyorsunuz: İslam dünyasını kim yanına alabilirse o bu rekabetten galip çıkacak. Bu nedenle bu coğrafyanın kendi çıkarlarına göre yeniden biçimlendirilmesi ve gerekirse haritaların yeniden çizilmesi ancak zayıf bir İslam dünyasıyla mümkün oluyor. İslam dünyasının stratelik zayıflığı Batı”nın da, Çin”in de, Rusya ve İsrailin de işine geliyor. Böylece İslam 


dünyası üzerinde çok kolay bir şekilde operasyon yapabiliyorlar. Bugünlerde basına düşen ve Filistin halkına tek taraflı bir çözüm dayatmaya yönelik projeleri de bu çerçevede okumak gerekiyor. 


Düşük yoğunluklu Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir anlamda operasyon alanı olarak başka bir deyişle yeni büyük oyunun av sahası olarak ne yazık ki Müslüman coğrafya kullanılıyor ve İslam dünyasının farklı ülkeleri ve halkları arasındaki bölünmeler, karşıtlıklar ve rekabet de yabancıların manipülasyonlarına kapı aralıyor. 
Güçlü olan herkes zayıf İslam dünyasının sürdürülmesinden ve bu esnada oluşan kaostan faydalanarak kendisine dönük pay alabilmenin peşinde. Gelişmiş, kalkınmış, kendine güveni olan, liderlik yapabilecek gücü barındıran bir ülke olarak Türkiye var ve biz XXI. yüzyılda kendi coğrafyamızı derleyip toparlayıp yeni bir güç olarak ortaya çıkabilirsek İslam dünyasının sömürülmesine karşı dengeleyici bir güç olabiliriz. 
Aslında İslam dünyasının derlenip toparlanmaya ve başarılı örnekler yoluyla rehabilitasyonuna ihtiyaç var. Bunun yolu da İslamofobi endüstrisinin oyunlarına gelmeden kendi içlerinde istişare ve dayanışma mekanizmalarını harekete geçirmek ve kendi gündemlerini takip etmekten geçiyor. 


Batı'da son yarım asırda göç ve benzeri sebeplerle artan bir Müslüman nüfus söz konusu. Bu süreçte, “tolerans” ve “birlikte yaşama kültürü” diye dünyaya referans gösterilen Avrupa değerlerinin de 


ciddi bir sınavdan geçtiğini görüyoruz. Mülteci kriziyle iyice açığa çıkan çifte standart ve sistematik ötekileştirme tutumları uzun vadede Batı'yı nasıl etkiler? 


Batı dünyası bugün yaşadığı demografik trendler nedeniyle istese de bugünkü sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini, büyüme rakamlarını ve ekonomik refahını bu hâliyle sürdürebilme şansı yok. Dışarıdan mutlaka iş gücü ithal etmek zorunda. Bunu Çin’den ya da Japonya’dan getirmesi çok zor çünkü bu ülkelerin de demografisi zaten Avrupa'ya benziyor. Geriye kalan dinamik olan, nüfus artışı fazla olan ve Batrnin ihtiyaç duyduğu iş gücü açığını kapatma anlamında en elverişli ülkeler Müslüman ülkelerdir. Çünkü bugün dünyanın en genç nüfusuna sahip olan ülkeler Müslüman halkların yaşadığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleridir. 


Batı aldığı göçlerle, mültecilerle bugünkü refah düzeyine erişti. Ekonomik anlamda bu göçmenlerin sunduğu katkıyı göz ardı etmemek gerekir, aksi takdirde çökersiniz. Dolayısıyla Batı'nın derin stratejik aklının bir şekilde bugünkü küreselleşmiş dünyada farklı kültürleri bir arada yaşatabilecek olan anlayışı siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda yeniden üretmesi gerekir; yoksa uzun vadede Avrupa'nın da Amerika'nın da aleyhine bir durum söz konusu olur. Bu çerçevede demokratik Batılı ülkeler umarım demokratik ortamı ve medyayı suistimal eden marjinal, popülist grupların etkisini nötralize ederek gerek kendi 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içlerindeki Müslüman azınlıklara gerekse İslam ülkelerine yönelik politikalarını ve stratejilerini yeniden tanımlarlar. 
Zira dünya, ne yeni haçlı seferlerine dönmeyi ne de 1940'ların şartlarına dönmeyi kaldıracak durumda. Ama çok iyimser de değilim. 


İslam ve Müslümanların İslamofobik saldırılarla yıpratıldığı bu süreçte İslam dünyası olarak bizlere düşen ödevler nelerdir? 


Müslümanlar bugün hakikaten son 150-200 yıldır ekonomik, sosyal ve siyasi olarak etken değil, edilgen durumdalar. 
Uluslararası siyasette küresel yönetişim düzeyinde gerek kendi fikirlerini beyan etmede gerek karar süreçlerini yönetmede ve gerekse kendi potansiyel güçlerini kullanmada özne olmaktan çıktılar. 


Müslümanlar bireysel açıdan da “Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden emin olduğu insandır.” şiarına uygun bir yaşam sürdürmeli; önce kendi aralarında barış, huzur ve kardeşlik ortamını geliştirmelidirler. Maalesef biz çoğu zaman detaylarda boğulup büyük resmi görmekte zorlanıyoruz. 


Halbuki Müslümanlar olarak bizleri birleştiren yüzlerce ortak değerimiz varken, biz bizi ayrıştıracak birkaç küçük probleme takılıp kardeş olmanın keyfini yaşayamıyoruz. Özellikle Türkiye olarak bizler farklı kültürlerin, milletlerin ve mezheplerin bir arada yaşatılması tecrübesine sahip öz medeniyetimizden dersler çıkartarak XXI. yüzyılın dünyasında hem Doğu'yu hem Batı'yı bilen, bizi 


biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız. Böylece Müslüman bireyler olarak kendi bireysel ve sosyal hayatımızda ve milletlerarası alanda da ülke olarak iyi örnekler sergilemeye devam etmek en güzel çıkış yolu olarak görünüyor. m 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Klasik Oryantalizm ve ilk dönemler 


1978 yılında, Edvvard Said”in 
“Şarkiyatçılık” isimli kitabı yayımlandıktan sonra, Batı'da oluşturulan ve “Doğu bilgisi” anlamına gelen oryantalizm, birçok tartışmaya konu olmuş- 


yİəll DİYANET AYLIK DERGİ 


ORYANTALİZM NEYİN MASKESİ? 


Derya KILIÇKAYA 


tur. Batı”nın Doğu”yu merak edip araştırması ve onun hakkında hemen her şeyi bilmek istemesi, aslında çok da yeni değildir. Klasik oryantalizm adı verilen bu ilk dönemlerde Said”in eserinde belirttiği sömürgecilikle iş birliği görülememektedir. 





Adnan Adıvar, ilk müsteşrikler hakkında bilgi verirken onların onuncu asrın ortalarında ortaya çıktıklarına değinir. Güney İtalya'da bulunan Salerno şehrindeki bir tıp mektebinde, ilk defa Arapça eserlerin Latince- ye tercümesine başlanmıştır. 
Bu, aynı zamanda Şark tıbbının 





Garp tıbbı üzerindeki tesirini de gösterir. İşte Adnan Adıvar, bu suretle ilk müsteşriklerin ortaya çıkmış olabileceğini belirtir. (Adnan Adıvar, Mukaddime, MEB İslam Ansiklopedisi, C.1, 1940, ss.11) İslam Ansiklopedisi'nin mukaddimesine yazdığı bu düşüncelerin ardından verdiği dipnotta Adıvar, bu ilk müsteşrikleri şimdiki asıl oryantalistlerden ayırmak için, eski oryantalist (ancient orientaliste) demenin daha doğru olacağını belirtir. 


Oryantalizmin doğum tarihi hakkında yukarıdaki sözlerden farklı fikirler ileri sürenler de olmuştur. Genellikle üç temel tez etrafında ileri sürülen görüşleri, Abdullah Karahan yazdığı bir makalede şöyle toparlar: Görüşlerden biri George Barthold”a, diğeri Maxime Rodinson”a, bir başkası ise Edvvard Said”e aittir. Oryantalizm, Barthold”a göre M.Ö. V. yüzyılda Heredot ile başlamıştır. Buna karşın, Maxime Rodinson oryantalizmin 1531”de kurulan College de France'da başladığını ileri sürer. Ona göre, bu okulda Guillaume Postel'in Arapça ders vermesi üzerine oryantalizm ortaya çıkar. Edward Said ise bu çalışmaların XIV. yüzyıla kadar uzandığı anlayışındadır. 
Ona göre, 1311-1312 yılları arasında düzenlenen Viyana Konsili'nde alınan kararlar ile oryantalizm başlamış olur.” 
(Abdullah Karahan, “ “Batı”da Şarkiyat Çalışmaları Tarihi ve Politikası” Konferansı, Mehmet Bayraktar, İSAM Konferans Salonu, 28 Şubat 2003”, Hadis Tetkikleri Dergisi, C. 1, S. 1, Yıl: 2003, ss. 201.) 


Oryantalizm neden ortaya çıktı? 


Oryantalizmin başlatılmasının nedenleri hakkında da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 
Kimilerine göre Hristiyanlar, İslam'ın ortaya çıkışını ve önceden kendi dinlerinin yaygın olduğu yerlerin, Müslümanlar tarafından fethedilmesini asla hazmedemedikleri için, meşhur Haçlı Seferleri'ni düzenleyerek onları tanımaya yöneldi. (M. Hamdi Zakzük, Oryantalizm veya Medeniyet Hesaplaşmasının Arka Plânı.) Hristiyanları İslamiyet'ten korumak için Vatikan kaynaklı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. (Ali Şükrü Çoruk, “Batı'nın Gözüyle Doğu'yu Tanımak”, Muradiye, Bahar, 2009, s. 49.) 
Kimilerine göre ise Avrupa'nın çok uzun bir zaman dilimin- de Doğu uygarlığı karşısında zayıf ve korunmaya muhtaç kalması oryantalizm denilen kuşatıcı muhakeme üslubunu ortaya çıkarmıştır. Her ne sebeple olursa olsun, Batı'nın Doğu hakkında merakını giderebilmesi için, İslamiyet denince ilk akla gelen dil olan Arapçayı öğrenmesi gerekirdi. 
Dolayısıyla, kendilerini bu konuda geliştirebilmek için ellerinden geleni yapmışlar ve bir süre sonra da Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in Batı'daki ilk meali, Latince olarak XII. asırda yapılmıştır. Bu Kur'an meali, yanlışlarla dolu ve sırf tenkit zihniyetiyle yapılmasına rağmen, ancak XVI. asrın sonunda İsviçre'de yayımlanabilmiştir. (M. 
Hamdi Zakzük, a.g.y.) 
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Oryantalizmin, Doğu'nun açıklanmasıyla ilgilenen tek bilim dalı olmadığı, antropoloji gibi bilimlerin de temel çalışma alanının özellikle “egzotik” Doğu olduğu bilinmektedir. 
(Alim Arlı, Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin, Küre Yay., İstanbul, 2004, s. 3.) Oryantalizm, içine aldığı sömürgecilikle beraber daha da ön plana çıkmıştır. Çünkü Batı'nın Doğu'yu tanıma ve anlama çabasının altında masum sebepler olmadığı, bunun aslında bir sahip olma ve yönetme isteğiyle doğru orantılı olduğu dile getirilmiştir. (Edward W. Said, Şarkiyatçılık Batı'nın Şark Anlayışları, Metis Yayınları, Çev. Berna Ünler, Dördüncü Basım, 2008, s. 45-46.) Batı kendini çok üstün, Doğu'yu ise aşağı gördüğü için, ne olursa olsun Doğu'ya hâkim olmak ister. Edward Said'e göre, Batılılar kendilerini hep egemen hissederler. Bu yüzden, onların nazarında Şarklılar, hâkimiyet altına alınması gereken insanlardır. Hâkimiyet altına almak ise çoğu zaman onların topraklarını işgal etmek, iç işlerini titizlikle denetlemek ve hazinelerinin herhangi bir Batili gücün tasarrufuna girmesi anlamına gelir. Bu Batılı güç ise Avrupa'dır. Dünyayı yönettiğine ve daima yöneteceğine inanan Avrupa, Doğu'yu daima küçümser. 


Modern oryantalizm 


Modern oryantalizm ise Sylvestre de Sacy'nin kurduğu ve idare ettiği Şark Dilleri Mekte- bi ile başlar. 1795 senesinde Paris'te kurulan bu mektepte 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pek çok müsteşrik yetişmiştir. 
Edvvard Said, Sacy ile Renan”ı karşılaştırma gereği duymuş ve aralarındaki farkı şöyle özetlemiştir: “Sacy başlatan, Renan ise sürdürendir.” Bunun dışında, aralarında herhangi bir fark yoktur. Sacy, bir kaynak olarak görülmelidir. Oryantalizmin bir on dokuzuncu yüzyıl disiplini olarak ortaya çıkmasında Sacy, önemli bir temsilcidir. Renan ise Said”e göre Şarkiyatçılığın ikinci kuşağındadır. (Edward W. Said, a.g.e., s. 140-141.) 


Oryantalistlerin şarklı figürü 


Renan gibi oryantalistlerin çalışmaları sonucunda oluşturulan bir Şarklı figürü vardır. 
Oryantalistlerin bu Şarklı figürünün özelliklerini, Ali Şükrü Çoruk makalesinde tek tek sıralamıştır. Onlara göre Şarklık, düşünce kabiliyetinden yoksunluktur. Aynı zamanda Şarklılık, yönetimde despotluk da demektir. Bunun yanı sıra Şark”ta hurafeler, kader, gericilik, dağınıklık ve düzensizlik de vardır. Renan gibi düşünenlere göre, Şarklı ilkeldir, sapkındır ve cinselliğe düşkündür, aynı zamanda çok eşlidir de. 
Kısacası, oryantalistlere göre Şark, medeni dünyanın, yani Batı”nın reddettiği her şeye sahiptir. Bütün olumsuzluklar ondadır. Oryantalistlerin Doğu”yu bu şekilde görmelerinin nedeni ise din, yani İslamiyet”tir. Sadece İslamiyet”e karşı değil, aynı zamanda Hz. Muhammed'e karşı da aşağılayıcı söylemlerde bulunmuşlardır. 
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Oryantalistlere göre Şark, medeni dünyanın; yani 
Batı'nın reddettiği her şeye sahiptir. 
Bütün olumsuzluklar ondadır. 
Oryantalistlerin 
Doğu”yu bu şekilde görmelerinin nedeni ise din; 


yani İslamiyet'tir. 





İslam peygamberi hakkında olumsuz ifadeler kullanmışlardır. Hz. Muhammed, onlar tarafından sahte vahiylerin yayıcısı olarak da görülmüştür. 
(Yücel Bulut, “Oryantalizm”, DİA, c. XXXIII, 2007, ss. 429.) Said”e göre on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Hz. Muhammed”e (s.a.s) yönelik bu anlayış yirminci yüzyılda da geçerliliğini korumaktadır ve Avrupa, küçültücü bir biçimde İslam için “Muhammetçilik” demektedir. 
(Edward W. Said, a.g.e., s. 75.) 


Napolyon ve mısır seferi 


Saide göre, Napolyon'un 1798'de gerçekleştirdiği Mısır Seferi önemli bir dönüm noktasıdır; çünkü Batı'daki Doğu imgesinin kaynağı bu seferdir 


ve meşru kılınmaya çalışılmıştır. “Biz onları kurtarmaya gidiyoruz.” anlayışıyla yaklaşılır. Hatta “Biz de Müslümanız.” propagandası yapılır ve ilk zamanlar başarılı da olunur. 
Napolyon seferini (1798-1801) modern Şarkiyatçılık açısından imkönlar oluşturan bir tür ilk deneyim olarak alan Said, Yakın Doğu-Avrupa ilişkisinin temelinde bu seferi görür. Ona göre, bu istila daha güçlü bir kültürün bir başka kültürü bilimsel yoldan kendine mal etmesidir. 1798”de Napolyon”la birlikte Mısır”a giden uzmanlar, emperyal projenin birer parçasıydılar ve elde ettikleri bilgi nesnel anlamda bir değere sahipti. (Fred Hallidey, 'Oryantalizm” ve Eleştirmenleri, Oryantalizm Tartışma Metinleri, Editör: Aytaç Yıldız, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2007, s. 101.) Başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, bu işgal denemesi sömürgecilik ile oryantalizm arasındaki ilişkiyi belirtir. Yücel Bulut'a göre, Napolyon sefere çıkarken yanına çok sayıda oryantalist almıştır. Mısır'da Institut d'Egypte'i kurmuştur. Kimyacılar, tarihçiler, biyologlar, arkeologlar, tıpçılar ve eski eser toplayıcılarını bünyesinde barındıran enstitünün araştırmaları, ünlü Description de VEgypte”i (Paris 1809-1828) ortaya çıkaracaktır. 
(Yücel Bulut, “Oryantalizm”, s. 431.) 


Sami dil ailesi ve Renan 


Oryantalizmde, Hint-Avrupa dil ailesi el üstünde tutulur. 
Hint-Avrupa dil ailesine mensup dilleri konuşan milletlerin 





yanında, Sami dil ailesinde- ki dilleri konuşan milletlerin uygarlık, sanat ve ticaret hayatları geri düzeyde görülür, dolayısıyla Sami dillerini konuşan halkların aşağılanması söz konusudur. (Taşkın Takış, “Oryantalizm Üstüne Tezler”, Doğu-Batı, Yıl: 5, sayı: 20, Ağustos, Eylül, Ekim-1 2002, s. 9-10.) “İslamlık ve Bilim” başlığı altında verdiği konferansta Renan, İslam öncesi İran”ını ayrı tutmuştur, çünkü kendisi Hint-Avrupa dil ailesi meselesini bilmektedir ve İran”ın dilini, Avrupa ailesi içine almıştır. Ona göre bu diller ileri, kelime hazinesi fazla olan dillerdi. İslamiyet hakkında geliştirilen yorumlar, Renan”ın bu konuşması etrafında yapıldı. Renan, bu konferansı 
1883 Mart'ında Sorbonne'da 
vermiştir. Renan, konuşmasında aydınlanma felsefesine, akıl ve dengeye intisap eden pozitivizme yaslanır. İslam-Hristiyan ayrımı yapmadan dinin üst bir norm olmadığı fikrini işler. Namık Kemal ise Renan”ın söylemlerine karşı bir müdafaaname yazmıştır. 
Renan”a reddiye yazan tek kişi Namık Kemal değildir, tepki olarak yazılmış pek çok metin vardır. İsmail Kara'nın, doğumunun 170. yılında Namık Kemal için düzenlenen sempozyumdaki konuşmasına göre, Renan reddiyelerinde, onun din karşıtı oluşu ihmal edilir ve kendisi İslam karşıtı olarak gösterilir. (İsmail Kara, Namık Kemal ve Renan Müdafaanamesi, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu, İÜ. 


Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odası, 28 Aralık 2010 Salı, IV. Oturum, 14.00-14.20 arasındaki konuşmasından.) Kara'ya göre bu, zayıf bir noktadır. Renan'ın aslında konuşmasında yaptığı şey, din ile bilim arasındaki mesafeyi artırıcı bir tablo çizmesidir ve bu ayrıştırma konuşmanın ana eksenlerinden biridir. Namık Kemal, bahsi geçen müdafaanameyi birkaç ay içerisinde Midill”de yazar ve eseri bitirdiğinde beğenmez. Bu yüzden, 1883”te yazılmasına rağmen 
1908 yılında basılabilir. İsmail Kara”ya göre Renan, 12. asır ve sonrası İslam bilimlerinin geriliği probleminden bahseder, ama Namık Kemal bunu hiç tartışma konusu yapmaz. 
Müdafaanamede, Osmanlı dünyası din-ilim çerçevesinde öneme sahip değildir. Zikrettiği isimler arasında hiçbir Osmanlı âlimi yoktur. İslam ve ilim meselesini anlatırken Osmanlı veya İstanbul dünyasını hiç zikretmez. Medreseler ise hiç geçmez. Sadece bir yerde ilim ve dil arasında bizde sorun yok derken modern mekteplere işaret eder. 


Bilgi-iktidar göstergesi 


Said”e göre Batı”nın Doğu ile ilgili çalışmaları evrensel bilime hizmet eden çalışmalar değildir. Bilgi, iktidar göstergesidir. Sömürülmek istenen toplum hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olunursa, o kadar çok hükmedilebilir. Bernard Levvis”in belirttiğine göre, Batılıların Doğu'yu bu kadar iyi bilmeye çalışmalarının altında yatan sebeplerden biri de 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“Bilgi güçtür.” düşüncesidir. 
Oryantalistler, Doğulu halklar hakkında ne kadar çok bilgi edinirlerse onlara o kadar iyi hükmedebileceklerdir. (Bernard Levvis, “Oryantalizm Sorunu”, Oryantalizm Tartışma Metinleri, Editör: Aytaç Yıldız, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2007, s. 244.) Filistin sorununu da bu açıdan değerlendiren Said, Şarkiyatçılığın bir sosyal bilim olduğunu düşünmektedir. Kimileri, Said'i bu düşüncelerinde haklı bulur ve Batı'da yapılan çalışmalara, siyasi amaca yönelik çalışmalar olarak bakılması gerektiğini savunurlar. Türkiye, Mısır ve Orta Doğu ülkelerinde alkışlanan Said, Batı kamuoyunda da taraftar bulmuştur. 


Ne yapmalı? 


Bizce, insanımızın yapması gereken Batı'dan gelen her eleştiriyi kulak ardı etmemektir. 
Said'in de kitabının etkisiyle, Batı'nın bizim için yaptığı her eleştiriyi oryantalist bir söylem olarak değerlendirme anlayışı söz konusudur. Ancak, bu bize bir fayda sağlamayacaktır. Yapılan eleştirilerde- ki ince noktayı iyice kavrayıp ona göre hareket etmek gerekir. Bu da öncelikle kendimize doğru bakmakla gerçekleşebilecek bir şeydir. Ne, “Biz kusursuzuz.” deyip bir kenara çekilmek, ne de “Biz adam olmayız.” diyerek kendimizi aşağılamak bize bir şey sağlar. 
Sözde dostlar ile iyi niyetlileri birbirinden ayırabilmek için kendimizi; yani tarihimizi iyi bilmekten başka çare yoktur.m 


HAZİRAN 2019 fe) 





ə” 


a gil 
5 
E a qo zə 
+ 
. 
t 
E a pE e 
HR 
“li 
İz 
-+ 
Wi 
4! 
© 
“ 
$l 
Ək zil 
“İl 


BAraTArAır 


$ (ELKURAK)? 





DİYANET ARŞİVİ 


RESEİLİR LİLİ İLİ 


$ TEF 


- 


4 





Neşri Kur"an evi 
Mu? Alar GA. Ve e vag aa 
| Selihiyeti haiz ilmi bir heyet tarafından yeni harflere 


İşaretler Bay “İbrahim Hilmi tarafindan 


Gerek işaretlerin, gerek imlðmin her hakkı 






Elmushafuşşerif 


—— 


çevirilmiş ve bu heyet foralından ösahihine bakılmıştır. 


-oa 


vaz ve ihdas edileriştir. 


mahfuz ve müsecceldir. 
Üçüncü tab 
Sahib ve Naşiri 
HİLMİ KİTABEVİ 
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KELÂM-I KADİMİN HATASIZ BASIMINI GAYE EDİNMİŞ BİR MÜESSESE: MUSHAFLAR TETKİK HEYETİ-3 


ergimizin Nisan sayısında, Latin harfleriyle Mushaf basımı teşebbüsleri karşısında Mushaflar Tetkik Heyetinin bir kısım çalışmaları üzerinde durmuş, son olarak yayıncı İbrahim Hilmi'nin Latin harfleriyle Kur'an ayetlerini doğru okuyabilmek iddiasıyla hazırladığı ve birtakım harf ve işaretlerden oluşan çizelge hakkında, ağırlıklı olarak Mushaflar Tetkik Heyeti reis ve azalarından oluşan bir komisyonca hazırlanan rapora sayfalarımızda yer vermiş ve müteakip gelişmeleri bir başka makalede ele almaya çalışacağımızı ifade etmiştik. 
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Mushaflar Tetkik Heyetinin raporlarına istinaden Müşavere Heyetinin Latin harfleriyle Kur'an ayetlerinin doğru yazılıp okunamayacağına ilişkin kararlarına rağmen, İbrahim Hilmi bir yıl sonra, 1932'de bu defa Latin harfleriyle ve belirlediği işaretleri uygulayarak “Elkuran (Elmushafüşşerif)” adıyla sözde bir Mushaf bastı. Tabii, önceki yazışmaların sonucu bilindiğinden, bu kitap, basımından önce tetkik edilmek üzere Reisliğe gönderilmedi; haliyle normal Mushaflar gibi, Mushaflar Tetkik Heyetinden onay aldığını ifade eden herhangi bir mühür taşımıyordu. Ancak bu kitap, 


yayıncı tarafından Başvekâlete 
gönderilmiş, Başvekâlet de 26 
Mayıs 1932 tarih ve 6/1446 sayılı yazı ekinde tetkik edilmek üzere bunu Diyanet İşleri Reisliğine havale etmişti. 


Makamın direktifi üzerine söz konusu kitabı bu defa doğrudan Müşavere Heyeti incelemiştir. Heyet, Reislik makamına arz edilmek üzere hazırladığı ve 
28 Mayıs 1932 tarihini taşıyan 
mütalaasında, daha önce Reislik ile İbrahim Hilmi arasında yapılan yazışmaları ve konuya ilişkin hazırlanan raporları özetleyerek adı geçenin “Elkuran (Elmushafüşşerif)” adını 


verdiği bu kitap hakkında özetle şu mülahazada bulunmuştu: 


Söz konusu kitabın baş tarafında, bu Mushaf'ın “salahiyeti haiz ilmi bir heyet tarafından” hazırlandığı ifade edilmişse de bu heyetin kimlerden teşekkül ettiği belirtilmemiştir. 
Halbuki basılacak Mushafların tetkikinde İstanbul'da yetkili tek müessese, Diyanet İşleri Reisliğine bağlı ve hükümetçe resmen kabul edilmiş olan Mushaflar Tetkik Heyetidir. Bu heyetin görevi, basılacak olan Mushafları tetkik, tashih ve tek tek resmi mühürle tasdik etmektir. Söz konusu Mushaf baskısının bu heyetin tetkikinden geçmediği kesindir. Ayrıca bu Mushaf'ı basan Kütüpha- ne-i Hilmi'nin sahibi İbrahim Hilmi'nin bu konudaki 7 Nisan 
1931 tarihli dilekçesine Reislikçe olumlu cevap verilmemiştir. Bilahare kendince tertip ettiği bazı harf ve işaretleri ihtiva eden bir çizelge ile 19 Haziran 
1931 tarihinde Reisliğe tekrar 
müracaat etmiştir. Reislik bu çizelgeyi, tetkik edilmek üzere İstanbul'daki Mushaflar Tetkik Heyetine göndermiş, sonucun bir rapor halinde Reisliğe gönderilmesi istenmiştir. Bu amaçla oluşturulan komisyonca 
hazırlanan 25 Temmuz 1931 
tarihli rapor Reisliğe gönderilmiştir. Komisyon raporunda, adı geçenin tertip ettiği işaretlerin yeterli olmadığı, bunları kullanarak Kur'an'ın doğru bir şekilde yazılıp okunamayacağı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla İbrahim Hilmi'nin bu defa Latin harfleriyle ve sözü edilen işaretleri kullanarak hazırlayıp yayınladığı Mushaf, Cumhuriyet hükümetince yetkili bir kurum 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olarak kabul edilmiş Mushaflar Tetkik Heyetinin tetkikinden geçip uygun görüş almamıştır. 


Söz konusu kitapta, Kur'an-ı Kerim'in kelime ve cümleleri keyfi bir tarzda ayrılmış ve kelimeler karmakarışık hâle getirilerek “tağşişat ve tahrifata” sebebiyet verilmiştir. Buna göre usulsüz Mushaf basmış olan Hilmi Bey hakkında lazım gelen muamelenin takdir ve tatbiki için Başvekâlete yazılması uygun olacaktır. 


Müşavere Heyetinin bu mütalaasının Başvekâlete gönderilip gönderilmediği bizim meçhulümüz, ancak, adı geçenin teşebbüsünün engellenmediği, bu fiiline karşı herhangi bir müeyyide uygulanmadığı açıktır. Nitekim 1937'ye gelindiğinde kitabın 3. baskısı bile yapılmıştı. 





Heyet, Mushafları tetkik ederek 
Allah kelâmının hatasız basılması için azami titizliği göstermiş, bu noktada bir güven mercii olmuştur. 





“Elkuran (Elmushafüşşerif)” 


İbrahim Hilmi'nin bastığı Mushaf'a baktığımızda, başta kitaba verdiği ad olmak üzere, gerçekten son derece zorlama bir iş yaptığını görüyoruz. Adı geçen, Latin harfleriyle yazılmış 


kelimelerin altına üstüne, sağına soluna kendince birtakım işaretler koyarak anlaşılması fevkalade zor bir metin ortaya çıkarmıştı. Yukarıda özetledigimiz Müşavere Heyeti mütalaasında da ifade edildiği gibi kitabın iç kapağında, “salâhiyeti haiz ilmi bir heyet tarafından yeni harflere çevrilmiş ve bu heyet tarafından tashihine bakılmıştır” notu yazılmış; ancak herhangi bir isme yer verilmemişti. Yine iç kapakta yer verilen başka bir notta da metinde kullanılan işaretlerin “Bay İbrahim Hilmi” tarafından vaz ve ihdas edildiği, kullanılan işaret ve imlanın her hakkının “mahfuz ve müseccel” olduğu yazılmıştı. “İzahat” başlığı altında da yeni harflerle basılmış bu Mushaf”ın nasıl okunacağı sekiz madde halinde anlatılmaktadır ki bunları kavrayabilmek için harcanacak zamanın yarısıyla bile Kur'an'ı kendi orijinal harfleriyle öğrenmek mümkündür. 


Belirlediği işaretlere ve bunların metinlerde uygulanışına bakıldığında, ayetlerin okunması- nın gerçekten içinden çıkılmaz bir hal aldığı hemen anlaşılmaktadır. Buna rağmen, ilginçtir ki İbrahim Hilmi bu işe, “dindarâne” bir hürmetle, “Kitab-ı Mübini her türlü hata ve şaibeden azade” kılmaya çalışarak dindaşlarına “nâçiz bir hizmet” olmak üzere teşebbüs ettiğini yazabilmişti. “Mühim bir rica” başlığı altında verdiği bilgide de Mushaf basımından önce, kendi matbaasında Kur'an'dan birkaç cüzü, namaz surelerini de yine Latin harfleriyle bastığını ifade etmişti. 


Bu yıllarda Latin harfli bir Mushaf basma teşebbüsü de İstanbul Maarif Kütüphanesince olmuştu. 1936 yılında “Camili Kur”an-ı Kerim” adıyla basılan Latin harfli ve transkripsiyon alfabeli bu Mushaf, yaygın bir şekilde satışta tutulmuştur. Ancak, hakkında Mushaflar Tetkik Heyetinin bir tetkiki ve Müşavere Heyetinin herhangi bir mütalaası bulunmadığından hareketle, bu kitabın incelenmek üzere Diyanet İşleri Reisliğine gönderilmesine bile ihtiyaç duyulmadığı anlaşılmaktadır. 


Yeni bir raporun müşaveresi 


Dr. İsmail Hakkı Milaslı”nın Kur”an ayetlerinin Latin harfleriyle yazımında uygulanmak üzere hazırladığı bir transkripsiyon alfabesini tetkik için Reisliğe göndermesi üzerine Müşavere Heyeti, Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyetinin (1939'dan itibaren bu adla hizmet ediyordu) bu alfabeyi uygulayarak Mushaf tab'ı konusunda yeni bir çalışma daha yapmasını istemişti. Bu talep yerine getirilmiş, Heyetin yaptığı çalışma sonucu hazırladığı raporun hülasası Müşavere Heyetinin 8 Mayıs 1945 tarihli mütalaasının başına dercedilmişti. 
Kendi orijinal harfleri dışında başka alfabelerle ve hassaten Latin harfleriyle Mushaf basımının doğuracağı sakıncaları ortaya koyan bu önemli raporda şu görüşlere yer verilmişti: 


“1. Yazılan Mushaflarda hatt-ı Osmanfye riayet vaciptir. Mısır'da Hind'de ve sair İslam illerinde bu hatta riayet edilmektedir. Bugüne kadar Mushaf-ı Şerifte ayniyet ve vahdet bu hat ile temin edilmiştir. Kitabullahta vahdetin ihlali inhiraf ve tebdile müeddi olmak ihtimali 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sebebiyle caiz değildir. İnhiraf sayılacak bir hareketin adem-i cevazı hususunda ise eimme-i müslimin müttefiktir.” 


“2. Surelerin evvellerindeki mukattaatın harfler halinde yazılıp isimleriyle okunması talim-i Nebi'ye ve vahye müstenittir. İlahi ve kadim bir âbide mahiyetinde olan bu harflere bütün tarihi ayet yazılarının korunması gayretinden daha yüksek bir titizlik gereken bunların huruf-i mukattaa halinde bırakılması vacip ve değişmesi gayri caizdir.” 


“3. Hazreti Osman tarafından Kur'an'ın cem olunduğu tarihe kadar Kur'an kelimelerinden bazılarının müteradif lügatlerle okunup ashab tarafından o suretle talim edilmeleri, bunların aynı manayı müfit oldukları halde her biri bir kabile tarafından kullanılmakta olması, şeref-i İslam'a nail olan kabilelere suhulet gösterilmesi içindi. 
Hazreti Ebubekir tarafından ilk defa olarak bir araya cem edilen Mushaf-ı Şerif, bu lügatleri câmi bulunuyordu. Hazreti Osman, kelimat-ı Kur'aniyenin asıl bünyesini teşkil eden Kureyş lügatini ikame ve ibka etti. 


“4. Latin harfleriyle Arap harflerinin karıştırılmasından vücuda gelecek olan mahlüt ve emsali gayri mevcut yazı, ilmi ve sıhhi olamayacağı gibi bu harflerle Kur”an yazılması ne mahreç itibarıyla matlup mükemmeliyeti temin edebilir ne kıraat vecihleri bakımından kâfi gelebilir ne de tecvit kaidelerinin tatbikine uygun olabilir. 
Nitekim bizzat dilekçe sahibinin (...) kendisi, “Araplarca ince okunan vav yoktur” diyor ve “ve 


hüve'yi “vahva” yazıyor. Hâlbuki “ve” harfi ve hatta “h” harfi, huruf-u murakkakadandırlar ve daima ince okunurlar; bunların kalın okunmaları lahin olur." 


“5. Bu yazının ilmi ve sıhhi olmayacağına gelince; bir kere resmi hattın hafızaya ve göze büyük tesiri olduğu şüphesizdir. İki çeşit harften terekküp etmiş munfasıl harflerle yazılı harekeleri bünyesine dâhil ve okunacak ve okunmayacak harfler ve işaretlerle muhat olup hacmi artmış bir yazı hem hafızayı hem gözü yorar. Bu bittercübe sabit olmakla beraber, yeni harfler kabulünden maksat ve gayeyi tamamen fevt eder. Büyük bir tarihe ve dini bir kutsiyete ve âlemşümul hazinelere malik bir yazı karşısında daha külfetli, mahlüt ve hâdis bir yazının kabulü kârlı bir iş değildir.” 


“6. (...) Zamanımıza kadar gelen İslam ehli, Kur'an'ın huruf-i Arabiyye ile kitabetini iltizam etmişlerdir. Bundan da Kur”an”ı Latin harfleriyle kitabetin caiz olmadığını tebyin eder, denilmiştir. Mülga Fetva Emaneti tarafından verilen iki fetvadan birinde, Kur”an-ı Kerimin huruf-i mukattaa ile yazılmasının men”i lazım geleceği, diğerinde de huruf-i mürekkebe-i Arabiyyeden gayri huruf ile tahrirata cevaz olmadığını bildirmiştir.” 


Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyeti, raporuna son olarak, “On dört asırdan beri yazılan ve umum Müslümanlarca baş tacı olan müdevvenat-ı diniyyeyi hatırlatarak böyle bir hareketin beyne”l-ümme teessüs eden bir icma-i ilmiyi yırtmaya teşebbüs kabilinden olduğu ve 


semavi kitaplar arasında gerek elfaz ve meanisi ve gerek ecza ve eşkali itibarıyla vahdet ve ayniyetini muhafaza etmek imtiyazına malik bulunan Kur”an-ı Kerim'in bu mazhariyetini idameye bütün Müslümanların mükellef bulunduğunu...” ilave etmiştir. 


Müşavere Kurulu, Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyetinin raporunu böylece özetledikten sonra, bu rapor hakkında kısa bir mülahazada bulunmuş, ardından da üç maddelik bir karar ittihaz etmiştir. Ancak, Diyanet İşleri Reisi M. Şerafettin Yaltkaya, Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyetinin raporunda- ki görüşe bağlı kalmış, karar metninin altına şerh düşerek bunlardan sadece 1 ve 2. maddeleri uygun görmüştür. Uygun görülen iki madde şöyle idi: 


“1. Doktor İsmail Hakkı Milaslı 

tarafından teklif edilen harfler, Latin harfleriyle Arap harflerinin halitası olup bunun gözleri yorucu ve okumayı güçleştirici olmasından ve bununla beraber tilavet şartlarını tamamıyla ifaya elverişli olmadığından kabulüne imkân görülmediğine; 


2. Kur'an vahdetinin temini ve kıraat şartlarına uygunluğu ve dini müdevvenatın aynı harflerle yazılmış bulunması bakımından Mushaf-ı Şerifin yazılması ve basılması mevzubahis olunca, her lisanın kendine mahsus harflerle basılması usulüne tevfikan mütearif olan Arap harfleriyle ve hatt-ı Osmaniye riayetle yazılıp basılmasının devamı...” 


Reisçe tensip edilmeyen üçüncü maddede Müşavere Heyeti, biraz daha esnek bir yaklaşımla, Mushaf dışında, ilmi eserler- de, ilmihallerde ve namaz surelerini ihtiva eden kitaplarda, belirlenecek uygun transkripsiyonla ayet ve surelerin Latin harfleriyle yazılabileceği hükmüne kail olmuştur. 


Bu konuya burada nihayet verirken hatırlatmak isterim ki 
1950 sonrasında da Mushaflar 
ve Dini Eserler Tetkik Heyeti önemli çalışmalarda bulunmuştur. Öte yandan, Latin harfleriyle Mushaf basımı girişimleri ve buna bağlı olarak yapılan tartışmalar 1950 yılından sonra da devam etmiştir. Esasen 1930'lu yıllardan günümüze bu mesele sürekli tartışıla gelmiştir. Bu sebepledir ki mesela, 
1958 yılında, aralarında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen, Mushaflar Tetkik Heyeti Reisi H. Fikri Aksoy, meal müellifi Hasan Basri Çantay”ın da yer aldığı 13 ayrı şahsın konuya ilişkin görüşlerini belirttiği yazılarından oluşan “Türkçe Kur'an Okunamaz” (Hayırlıoğlu”nun makalesi de bu başlığı taşıyordu) adıyla bir kitap yayınlanmıştı. (Türkçe Kur'an Okunamaz, hazırlayan: Mü'min Çevik, İstanbul 1958.) Ancak makalelerimizde şimdilik bunlara yer veremedik. Yazılarımızı takip eden degerli okuyucularımızın malumu olduğu üzere, “Diyanet Arşivi” üst başlığını taşıyan köşemiz- de, bu başlığa uygun olarak, Reisliğin bilhassa 1950 öncesi gelişmelerine yoğunlaşmaktayız. 

Sonuç yerine 


Diyanet İşleri Reisliğinin kuruluşundan itibaren önemli bir bi- 


rim olarak teşkilat şemasında yer almış olan Mushaflar Tetkik Heyeti/Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyeti, basımından önce Mushafları tetkik ederek Allah kelamının hatasız basılması için azami titizliği göstermiş, bu noktada bir güven mercil olmuş, dolayısıyla tetkik edip mühürlediği Mushaflar Müslüman halk tarafından gönül rahatlığıyla okunmuştur. Bilhassa Latin harfleriyle Mushaf basımının ülke gündemini işgal ettiği yıllarda bu hususa ilişkin hazırladığı derinlikli raporlar, büyük bir kıymeti haizdir. Mushaflar Tetkik Heyeti, genel bir prensip olarak Kur”an”ın Latin harfleriyle doğru yazılıp okunamayacağı görüşünü savunmuş, başka bir ifadeyle asli harfleri dışında bir alfabe ile Mushaf basımına karşı çıkmıştır. Raporlarında yeni Türk harflerinin Türkçenin yazımı için dizayn edildiğini, Kur”an-ı Kerimi Latin harflerle yazmaya kalkışmanın ise onu tahrif etmek olacağını vurgulamıştır. Müşavere Heyeti de aldığı kararlarla bu görüşleri teyit etmiştir. 


Son iki yazımızda örneklerine yer verdiğimiz ve Reisliği yıllarca meşgul etmiş olan Latin harfleriyle Mushaf basımı konusunda da bir cümle ile degerlendirmede bulunmak gerekirse diyebiliriz ki tarihimizin yakın geçmişinde daha başka örneklerde de gördüğümüz gibi bu konuda da verilen gereksiz uğraş ve anlamsız zorlamalar, insanımızın gerçek anlamda dini hayatına hiçbir katkısı olmayan işlerle enerjimizi, mesaimizi nasıl heba ettiğimizi ortaya koyan belgelerden biri olmuştur. m 
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“Kim, Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. 
Artık o, onun ayrılmaz dostudur.” (Zuhruf, 43/36.) 


Malumdur ki bir şeyi görmek için, görme organı olan gözün varlığı tek başına yeterli değildir. Gözün sağlıklı olması gerektiği gibi, sahibi de görmeye istekli olmalıdır. 
Ayet-i kerime, Kur”an”ı görmezden gelen kimsenin akıbetini beyan etmektedir. Sözü edilen kimse, görmesine bir engel veya gözünde bir hastalık olmamasına rağmen görme zaafı ile maluldür. Hakkı gördüğü halde görmezden gelmektedir. Kur”an”a ilgisizdir, şehevi arzularının peşine takılmış, maddiyata dalmıştır. Dünya hayatı ile aşırı meşguliyetin, dünyalıklara karşı duyduğu hırsın girdabında sürüklenmektedir. Sahip olduklarına güvenerek kendini yeterli addetmesi, onu Kur'an'ın hakikatlerine karşı adeta körleştirmiştir. Sonuçta, Kur'an'a yüz çevirmenin akıbetinden, tuttuğu bu yolun 


mıştır. 
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sonunda karşılaşacağı cezadan korkmaz & “9 hale gelmiştir. Kur'an'a yönelmekten bir (960993 sevap da ummamaktadır. Zira Kur'an ile in- “3 > 


san arasındaki mesafe, yanlış bakış açısının sürekliliğine bağlı olarak zamanla aşılmaz bir hal alabilir. Şu 

ayette de ifade edildiği üzere, insan Kur'an ile arasına kendi elleri ile aşılmaz perdeler koyabilir: Dediler ki: "(Ey Muhammed!) Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kulak- 


Doğru arkadaş, 
Kur'an ile ilgili doğru bir bakışa vesile olabilirken; yanlış arkadaş insanı Kur'an'dan uzaklaştırabil- 


larımızda bir ağırlık, seninle Mi 

bizim aramızda da bir perde å vardır. (Fussilet, 41/5.) Sözü edi- .. əə len perde, Kur”an ile aralarında ”*0000şpe009*“ 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hiç bir boşluk bırakmamacasına var olan mesafenin tamamını kaplayan bir perdedir. 
(Ebu Hayyan, el-Bahru'l-Muhit, IX, 285.) 


İnsanın Kur'an hakkında takındığı olumsuz tavır, şeytanı arkadaş edinmekle sonuçlan- 


Zira Kur'an ile ilgili bu tutumun so- 


nucu olarak Yüce Allah bu anlayış sahibine bir şeytan musallat eder. Şeytan kendisine her daim eşlik eder, ondan ayrılmaz. Sürekli vesvese verir, kışkırtır, vaatlerde bulunur. 
Helale mani olmaya, harama yönlendirmeye çalışır; kulluktan uzaklaştırır, isyana teşvik eder. Dünyaya dalışını, heva ve hevesine göre hareket edişini, sapkın fikirlerini kendisine güzel gösterir. Ona, doğru yolda olduğu vesvesesini verir. Böylece taati terk edip isyanı tercih eder, Allah'a isyan mahiyetinde fiilleri işlemekten lezzet alır hale gelir. Ancak Allah Teâla'nın kullara şeytanı musallat etmesi, onların tutum ve davranışlarının sonucu olarak gerçekleşmektedir. Onlar hakkı görmezden gelip ondan 


uzaklaşmakta, emir ve yasakları ihlal etmektedirler. Allah, buna binaen iman nurunu kalplerinden çekip almakta ve onları yardımsız bırakmaktadır. Hz. 
Musa'nın Allah'ın elçisi olduğunu bildikleri halde ona isyan edenlerle ilgili olarak; “.. Onlar yoldan sapınca, s Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez.” (Saf, 37/5.) 
buyrulmuştur. 
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Kur”an”a karşı bu ilgisiz tutumda, çevrenin en hayırlısını kabul etmiştir. Esasen insanın payı da inkar edilemez. Zira doğru arkadaş, bu dünyadaki macerası, rahmet kavramın-Kur”an ile ilgili doğru bir bakışa vesile ola- dan bağımsız olarak açıklanamaz. Onun bilirken, yanlış arkadaş insanı Kur”an”dan var olması ve varlığını sürdürmesine vesile uzaklaştırabilmektedir. Ayetin tefsiri sade- olan her şey, rahmetin birer tezahürüdür. 
dinde zikredilen bir rivayette, müşriklerin Diğer taraftan varlığı, ilahi rahmetin bir di-Mekke'deki her bir mümine, onunla ilgi- ğer tezahürü olan Kur”an ile anlam kazanır. 
lenmesi için bir arkadaşını görevlendirdik- Kur”an”ın hakikatlerinden uzak bir ömrün, leri, bu şekilde onları tekrar putperestliğe mevhum bir huzurun avuntusu ile geçmesi döndürmeye çalıştıkları ifade edilmekte- kaçınılmazdır. 


dir. Bu çerçevede Hz. Ebubekir”i dinden döndürmek için de Talha b. Ubeydullah görevlendirilmiştir. Bir gün Talha, yanında arkadaşları ile beraber Hz. Ebubekir”in yanına gelir. Ebubekir ona, “Beni neye çağırıyorsun?” diye sorunca Talha “Seni, Lat ve Uzza”ya ibadete çağırıyorum” diye cevap verir. Ebubekir”in “Lat da nedir?” sorusuna Talha, “Bizim rabbimiz” diye, “Peki Uzza nedir?” sorusuna ise “O da kızlarındandır” diye cevap verir. Bu defa Ebubekir “O zaman onların anneleri kim?” diye sorunca Talha suspus olmuştur. Arkadaşlarına “Bu adama bir cevap verin” diye çıkışır. Ama arkadaşları da susarak karşılık verirler. 
Talha, bu durum üzerine “Kalk ey Ebubekir, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah 


Şeytan ile arkadaşlığı Kur'an ile arkadaşlığa tercih edenlerin karşılaşacağı sonuç, gerçek veçhesi ile hesap günü Allah'ın huzurunda ortaya çıkacaktır. Kişi hayatını şeytanın vesvese ve kışkırtmalarına tabi olarak yaşamış olduğunu işte o an fark edecek ve bundan büyük bir pişmanlik duyacaktır. Bu pişmanlığını da şeytanın yüzüne şöyle haykıracaktır: "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!" 
(Zuhruf, 43/38.) Hatta pişmanlığını ifade etmekle kalmayacak, şeytanı ayakları altına alıp tepelemeyi, böylece onun kendisinden daha aşağıdaki cehennem katlarına inmesini, cehennemin en alt tabakasındaki en 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diyerek İslam ile şereflenir. (İbn Ebi Hatim, silet, 41/29.) 


şirke düşürmesi beklenen arkadaşlık Tal- © “> karşı ilgisiz kalmaktan başlayıp ondan ha'yı imana ulaştırmıştır. Bu yüzden Yüce © .. uzaklaşmaya, nihayet kendini yeterli görüp Allah doğrularla beraber olmayı emretmiş 040 onu hayattan dışlamaya kadar varan bir (Tevbe, 9/119.); hakkı gördükten sonra anlayışa sürükleyebilmektedir. İnmüminlerin yolundan başkasına di “96, san bu anlayışa teslim olduğunda uyanın feci akıbetinden sakın. 4 "ə, kendisini Kur'an'dan uzaklaştıdırmıştır. (Nisa, 4/115.) e Şeytan ile ° : — 9” arkadaşlığı Kur'an ile , Tan bir anafora kapılıverir. Zira Yukarıdaki ayette “zikir” $ arkadaşlığa tercih edenle- ` tabiat boşluk kabul etmez. 
kelimesi, Kur'an'ın âlemle- o 8 . Kur'an'dan uzaklaşan için, rerahmet olarak indirildiği- : şeytanın uygulayacağı akla ni bildirmek için Rahman'a £ hayale gelmez yöntemler izafe edilmiştir. Çünkü vardır. Şu kadar var ki; onun 


rin karşılaşacağı sonuç, 

gerçek veçhesi ile hesap 

günü Allah”ın huzurunda ortaya çıkacaktır. 


Kur”an, Allah”ın kullarına s < davet ettiği yolun sonu, ila- en büyük rahmetidir. Onu is- Si .. hi rahmetten mahrumiyettir. 
teyen isteneceklerin en iyisini Seg əə" Rahmetten mahrumiyetin sonu 


MƏ © A istemiş, onu kabul eden lütufların *000000009° ise nedamet! m 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al əş dö gə sələ şəş ad lu oih də Jlis 55 səla gi ve 33 İN İİ gb dənə Eğ ARİ əş zəl Gil sə “Kıyamet gününde bir kula şu sorular sorulmadıkça yerinden kıpırdayamaz: 


Ömrünü nasıl tükettiği, öğrendiği bilgilerle ne yaptığı; malını nereden kazanıp ve nerede harcadığı, vücudunu nerede yıprattığı.” (Tirmizi, Kıyame,1.) 


Yaratılış gayemizin Allah'a kulluk olduğunu Cenab-ı Hak açıkça ifade etmektedir. (Zariyat, 51/56.) Ahiret ise insanın yaratılış gayesine uygun bir yaşam sürüp sürmediğinin hesabının verileceği bir ebediyet yurdudur. (Tekasür, 102/8.) Hz. Peygamber (s.a.s.) 
sürekli olarak bir hesap verme bilinciyle hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini vurgulamaktadır. Bu hadislerinde de kıyamet günü toplu olarak hangi alanlardan hesaba çekileceğimizi bildirmektedir. Hz. Peygamber'in ön plana çıkarmış olduğu alanlar aynı zamanda Allah'a karşı sorumlu olduğumuz alanları belirlemektedir. Şimdi bu alanlara biraz daha yakından bakarak, kıyamet gü- 






nünde hesabını vereceğimiz nimetlerin ne- 69/69 ler olduğu üzerinde durabiliriz. ex 4 Ga 


Ömür sermayesi 


Ömür, Allah (c.c.) tarafından bizlere bağışlanan zaman sermayesi olarak görülmelidir. İmtiha- nın gereği olarak ne zaman öleceğimizi bilememekteyiz. Bu durum sahip oldugumuz ömür sermayesi- nin kiymetini bilmemeye ve zayi etmemize sebep olmaktadır. Oysaki aslında alıp verdiğimiz nefesler sayılıdır. Geçen saniyelerin 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Saniyeler Allah 
(c.c.) tarafından bizlere verilen sermayedir ve kıyamette ilk olarak hesabını vereceğimiz 

husus boşa harcadığımız saniyelerimiz olacaktır. 


bir daha geri gelmesi mümkün değildir. 
Bu saniyeler Allah (c.c.) tarafından bizlere verilen sermayedir ve kıyamette ilk olarak hesabını vereceğimiz husus boşa harcadığımız saniyelerimiz olacaktır. Ancak bizler modern hayatın çok hızlı akması sebebiyle bırakın saniyeleri, elimizden kayıp giden günlerin, haftaların, ayların ve yılların farkına varamıyoruz. Hızlı yaşam, sürekli bir kovalamaca içinde bulunma, trafikten iş hayatına, ev hayatından, sosyal yaşama kadar hayatımız kesintisiz bir meşguliyetler dizisi olarak işlemekte ve bu hız bizim yaratılış misyonumuzu unutmamıza, bize verilen nefeslerimizi zayi etmemize sebep olmaktadır. Oysaki Müslüman, bir misyon adamıdır. Kıyamette bu görevlerden sorulmadan önce kendi kendimizi sorgulamalı ve hesaba çekilmeden önce hesap verebilmeliyiz. 


eş, Bu çerçevede insanlık için dünya 


“ə, sahnesine çıkartılmış en hayır- m. lı insanlar olma misyonumuzu ne kadar yerine getirebiliyoruz? Bize tahsis edilen zaman 


sermayesi içinde iyiliklerin yayılması, kötülüklerin engellenmesi için ayırdığımız 


vakit ne kadar? Hayat felsefe- 
. miz “İman et ve dosdoğru ol!” 
.* düsturunu mu esas almakta, 


e yoksa “Ey nefsim, sen rahat et ve 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başkasını bırak.” bedbinliğinin gölgesinde mi şekillenmektedir? Bir ümmet bilincine sahip miyiz? Eşimiz, dostumuz, konumuz, komşumuz, akrabalarımız bize ayrılan zamanın ne kadarını işgal ediyor? Bir bedenin uzuvları gibi olmamız gerekirken, yanı başımızda çöplerden ekmek toplayan kardeşlerimizin açlıklarını hissedebiliyor, onların dertleri, ömürlerinden ömür alan sıkıntıları bizim ömrümüze halel getiriyor mu? Bütün bu soruların cevabını düşünmekle işe başlamak hadiste ifadesini bulan sorgudan geçebilmenin ilk aşaması olacaktır. 


Akıl sermayesi 


Hz. Peygamber (s.a.s.) ikinci sırada, öğrendiğimiz bilgilerin hesabını vereceğimizi haber vermektedir. Bilgiyi aklımızla elde ettiğimize göre aslında hesabı sorulan şeyin akıl sermayesi olduğunu söyleyebiliriz. 
İlk olarak aklımızı yaratılış gayesine uygun olarak kullanıp kullanmadığımızın hesabını kendi kendimize vermeliyiz. Yani aklımızla kâinatı okuyabiliyor muyuz? Akıl, var olan bilgilerden hareketle var olmayan bilgiler üreten bir vasıta olarak tanımlanmaktadır. 
Bu çerçevede sürekli bir gelişim içerisinde miyiz? Yoksa aklını kullanmayan, bu suretle ilmini de geliştirmeyen, atadan ve dededen duyduklarıyla yetinen biri miyiz? Öğrendigimiz bilgi şayet bize katkısı olmayan, bizi dönüştürmeyen, hayata aktarmadığımız bir 


Servet ve gayret 


Üçüncü olarak hesabını verme şuuruyla hareket etmemiz istenen şey servetimiz ve kazancımızdır. Servetimizin iki yönü itibarıyla yani hem nasıl kazanıldığı hem de nasıl harcandığının hesabını verebilecek bir tavır içinde olmamız gerekmektedir. (Aliyyul-Kari, Mirkatu"l-Mefatih, VIII, 3254.) Bir mümin haram ve helal ölçülerine dikkat etmeme gibi bir gaflet ve sapkınlık içinde olursa kıyamette bunun hesabını ağır bir şekilde ödeyecektir. 
Allah'ın nasip etmiş olduğu servet ve kazancı yine hak yolunda harcamak, infak etmek de o dehşetli günde hesabı sorulacak hususlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. 


Kişinin vücudunu nerede yıprattığına dair sorgulama; gücünü, enerjisini, gayretini nasıl kullandığına işaret etmektedir. (İbn 'Allan, Delilu'l-Falihin, IV, 301.) Yaratılış gayemize uygun bir ömür sürmenin yolu, var gücümüzle Allah "ın (c.c.) bizden istediği gibi bir yaşam sürmekle, bütün gayretimizi bu amaca yöneltmekle gerçekleşecektir. Güç ve kuvvetten düşmeden önce, sefahat içinde gününü gün etme hevesiyle en önemli sermayemiz olan gücümüzü, enerjimizi ve gayretimizi heder edersek, hem bu dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayanlardan oluruz. 





© 
<S>» 
0.0 
... 


Allah (c.c.) her hal ve hareketini hesap verme bilinciyle, sonsuz bir katma değere çe- 





bilgi ise bunun da yok hükmünde olduğunu S qə . Hadisten öğrendiklerimiz: 

ve aslında öğrenilmemiş bir bilgi olarak 0 | m: değerlendirilmesi gerektiğini ifade 1- Verilen bütün nimetlerin mutlaka edebiliriz. Amel edilmeyen bilgi "a, Son -—.. farkına varmamız faydasız ilim olarak tavsif edil- ” Allah”ın nasip . gerekmektedir, 

mekte ve Hz. Peygamber”in : etmiş olduğu servet ` 2- Bize verilen nimetlerin bir dualarında bu durumdan $ ve kazancı yine hak yolun- varoluş gayesi bulunmakta-Allah'a sığındığı görül- £ da harcamak, infak etmek dır. Bu gayelere uygun tükemektedir. (Tirmizi, Daavât, “ değ dehşetli günde hesabı tilip tüketilmediğinin hesabı 


68.) Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de bildikleriyle amel etmeyenlerin tıpkı kitap yüklü eşeklere benzediğini ifade etmektedir. (Cuma, 62/5.) 


+ sorulacak hususlardan biri olarak karşımızda dur- 


mutlaka sorulacaktır. 


3- Bunların hesabı sorulmamaktadır. dan kendimizi hesaba çekmeli ee” ve bize yüklenen misyona göre hareket etmeliyiz. m 
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ÖNE GEÇİREN DE GERİDE BIRAKAN DA O”DUR MUKADDİM-MUAHHİR 





Fatma BAYRAM 
İstanbul Üsküdar Başvaizi 





“Dilediği şeyi öne alan, önde bulunduran” manasına gelen Mukaddim, esma-i hüsna listesinde ve diğer hadis rivayetlerinde “geriye bırakan, erteleyen” anlamına gelen Muahhir ismiyle birlikte zikredilmiştir. Diger zıt anlamlı isimlerde olduğu gibi bu iki ismin de bir arada zikredilmesi, anlam ve muhtevalarının birbirine kıyasla anlaşılması bakımından önem arz eder. Ayrıca bu çift isimlerin bir arada gelişi Yüce Allah”ın esma ve sıfatlarındaki mükemmelliği daha açık bir şekilde gözler önüne serer. Mesela, istediğini öne geçirmeye gücü yeten ama istediğini geriye çekmeye güç ve yetkisi olmayan bir mevkinin kudretindeki eksiklik nasıl bariz ise bu iki duruma da kayıtsız şartsız malik olmanın nasıl bir mükemmellik demek olduğu öylece barizdir. 


Maddi-manevi herhangi bir şeyin kıymetini ve önem sırasını belirleme yetkisinin sadece Yüce Allah”a ait olduğunu, O”nun istediği şeyi ə yüceltip istediğini de daha aşağı bir mevkie © indirebileceğini ifade etmesi bakımından © bu iki isim, zihinlerimizdeki öncelikler ve 


kıymetler sırasının ilahi murada uygun bir şekilde belirlenmesi açısından se” əə hayati önem taşır. Zira, alemle- F sə 


rin Rabbi olan Yüce Allah bu s âlemlerdeki her bir varlık için bir yer ve önem belirlemiştir. 
Her kim ki O”nun öne aldığını arkaya atar, arkada bıraktığını öne geçirirse hayatındaki bütün ölçüler şaşar. 


Esma-i hüsna şerhine dair 
eserini tasavvufi bir neşve ile 57 
kaleme alan Gazzâli bu iki ismi 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Her kim ki O”nun öne aldığını arkaya atar, arkada bıraktığını öne geçirirse hayatındaki bütün ölçüler şaşar. 


“kendisine yaklaştıran-kendisinden uzaklaştıran” diye açıklamış ve Allah'a en yakın olan varlıkları melekler, peygamberler, veliler ve âlimler şeklinde sıralamıştır. 


Halimi, bu isimleri “dilediğine yüce mertebeler veren” ve “bazılarının ulvi mertebelere ulaşmasını engelleyen” şeklinde tanımlamaktadır. Yaratılış ve kaderle ilgili takdim-tehir çeşitleri o kadar çoktur ki bu konuya dalmak sahili olmayan bir denize dalmaya benzer. Şu kadar var ki Yüce Allah'ın bütün fiili sıfatları O'nun eşsiz kudreti, her hususta geçerli ve etkili olan iradesi ve bütün fiillerini kapsayan kâmil manada hikmeti ile alakalıdır. Bütün varlık âleminde ortaya çıkan takdim ve tehir, fayda ve zarar, yüceltme alçaltma gibi şeylerin hepsi bu üç temel vasfın eseridir. 


Mukaddim ve Muahhir tecelli ederse 


Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Allah Teâlâ mahlükatından bazılarını öne çıkarıp bazılarını da arkada bırakırken bunu o varlıklarda bulunan bazı özellikler nedeniyle yapar. Zira Yüce Rabbimiz —haşa- keyfi (sebepsiz ve hikmetsiz) hareket etmekten münezzehtir. Hayatımız boyunca yaptığı- 
., mız her seçim bu takdim ve tehirin öncüllerini oluşturur. Zaten 

» özündeki bir liyakat nedeniy- 

- le değil de koltuklanarak öne geçirilmiş kişiler getirildikleri yeri dolduramaz, hem kendilerine hem etraflarına eziyet olurlar. Bazılarımızın 

.. aklına, kişinin kendi davranış ve seçimlerinin sonucu olmayıp hayatın çeşitli aşamalarında 


Q 
... 
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Rabbimizin “Yürü ya kuluml” dedikleri gelebilir. 
Bu durumda, kişinin kendi çabası sonucu olmayıp da hazır verilen her nimetin bir ödül değil, bir imtihan konusu olduğunu hatırlamamız gerekir. 


Cenab-ı Hakk”ın bu tasarrufuna kulluk edebi çerçevesinde teslim olanlar, en ufak bir hususta dahi bariz bir vasfı nedeniyle toplumda öne geçmiş kişilere saygı duyar ve onların mevkiini takdir etmekten gocunmazlar. Büyüklüğü takdir edebilmek, büyüklüğü fark ve idrak edebilmeye bağlı olduğundan bu durum onların önemli ile önemsizi, değerli ile değersizi ayırt edebilme bilgisine sahip olduklarını gösterir. 


Bu iki isim Cenab-ı Hakk”ın yaratılış düzeninde sebepleri sonuçlara öncül kılmasını da ifade ettiğinden bir sonuca ulaşmayı murat eden kula düşen sünnetullah çerçevesinde sebeplere sarılmaktır. Kim ki bir neticeye ulaşmak için yaratılışın koyduğu düzenin sebepler sistemine riayet etmez veya eksiklik yaparsa kendisinden başka kimseyi suçlamamalıdır. Allah Teâlâ istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi bazen de kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda ve şekilde neticelendirmez. Bunda kulların salahı ile ilgili sayısız hikmetler vardır. Allah'ın kudret ve hikmetine iman eden bir kula düşen, ümitsizliğe kapılmadan bu hikmetleri anlamaya çalışmak ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdikten sonra takdire rıza göstermektir. Sonuçta bizim için neyin hayırlı olduğunu biz her zaman bilemeyiz. 
Bu geri kalış, sebepleri incelemek ve kendini yenilemek için bir fırsata dönüştürülmelidir. 


Bu isimlerin tecelli ettiği insanlar kendi amaç, niyet ve davranışlarında neyi öne geçirip neyi arkada bırakacaklarını bilinçli bir şekilde düzenlerler. 
Kalplerinde kim ve niçin önde olacak, hayatların- da neyi ne kadar önemseyecekler, hangi konularda öncülük yapacak ve hangi konularda öne çıkmaktan uzak duracaklar, hepsini olması gerektiği gibi sıraya koyarlar. Efendimizin bahsettiği gibi hayra anahtar, şerre kilit olurlar. İnsanları idare edecek pozisyonlara geldiklerinde hangi işe öncelik vereceklerini ve kimin öne çıkarılıp kimin de geriye çekileceğini bilinçli ve hikmete dayalı/gerekçeli bir şekilde yaparlar. Bu gibi kararlarda kişisel duygularını değil genel maslahatı dikkate alır, kendilerine tanınan sınırlı kudret ve iradeyi hikmetsiz bir şekilde israf etmezler. 


Yine bu isimlere iman eden insan, Allah katındaki değerin kullar ölçüsü ile olmayacağını bilir; ibadet ve iyi amellerine güvenmediği gibi günah ve kötülüklerinin çokluğu nedeniyle de ümidini kesmez. Bizim Allah'a uzak gördüğümüz nicelerinin yakın; yakın gibi gördüğümüz nicelerinin de uzak olabileceğini aklından çıkarmaz. m 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MÜSLÜMA 
AVRUPA'YA VURDUĞU MÜHÜR: 


ENDÜLÜS 


arif bin Mâlik isimli bir Berberi komutanın öncülüğündeki Müslüman 


keşif kolu, Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na bağlandığı boğazı geçerek İber Yarımadası'na 
adım attığında, tarihler 710 
yılının yaz aylarını gösteriyordu. Emevi İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika Valisi Müsâ bin Nusayr'ın emriyle Avrupa'ya adım atan ilk birlikler, dönüşlerinde, kıtanın fethe son derece müsait olduğunu ve Hristiyanlar arasındaki şiddetli çatışmaların Müslümanların işlerini kolaylaştıracağını rapor etmişti. Bir yıl sonra, 


711'de, bu defa 10 bin kişilik bir Müslüman ordusu, daha sonra “Endülüs” olarak adlandırılacak olan bölgeye geçiş yaparak, Hristiyanlarla çatışmaya başladı. Vizigotlarla yapılan ilk savaş Müslümanların lehine neticelenince, İslam ordusu bugünkü Fransa sınırına kadar ilerlemeye başladı. 


Bu ilk askeri seferlere ve fetihlere katılan Müslüman birlikler, acaba dünya tarihinin şahit olduğu en muhteşem medeniyetlerden birinin kuruluşuna giden yolu döşediklerinin farkında mıydı? Muhtemelen hayır. Ancak, kendi dönemlerin- 


" 
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de ellerinden gelenin en iyisini yaparak sonraki nesillere altın değerinde bir miras bıraktılar. 
Medeniyetler de zaten, bir nesilden diğerine sürdürülen bir bayrak yarışı değil midir? Öncekiler görevlerini iyi ve doğru yaparsa, sonrakiler de duvarın taşlarını yukarı doğru örmeye devam ederler. Her bir nesil aynı sorumlulukla davrandığında ise, ortaya gerçek bir ihtişam çıkar. Endülüs'te şahit olduğumuz şey, tam da bundan ibarettir aslında. 


711”den 1492”ye kadar neredeyse 800 yıl boyunca bugünkü İspanya topraklarında 








varlıklarını sürdüren 


siyasi 
Müslümanların tarihi, İspanya ve Avrupa tarihiyle öylesine iç içe geçmiştir ki İslam”ı ve 


Müslümanları buradan söküp atmak mümkün değildir. 
Endülüslü Müslümanların tarihlerini ve eserlerini çıkardığınızda, İber Yarımadası'nda doğacak olan boşluğun telafisi de mümkün değildir. 


İspanya'nın güneyini, beşinci yüzyılda buralarda hâkimiyet kuran Vandallar'a nispetle “el Endelus” (Vandalların Ülkesi) olarak adlandıran Müslümanlar, 1600”lerin başında tek bir fert kalmayacak şekilde kıtadan sürülüp çıkarılmalarına 


AHVAL-İ DÜNYA 





kadar, eser vermeyi ve bütün zorluklara rağmen üretmeyi sürdürdüler. Hristiyan bağnazlığına kurban giden sayısız esere ve şehre rağmen, bugün elde kalanlar bile Endülüs'ün ihtişamını tahayyül etmeye yeter. Tarihe derinlemesine bakabilenler için elbette. 


Günümüzde, İspanya'nın üç önemli şehri, bağrındaki İslam mührünü bütün dünyaya adeta haykırır: Cordoba (Kurtuba), Sevilla (İşbiliyye) ve Granada (Gırnata). Şehirlerimizi kendi isimleriyle anmak adına, Arapça asıllarını kullanarak devam edelim: 


711'de Vizigotlardan alınan şehirlerden biri olan Kurtuba, asıl heybetine ve önemine, 756'da buraya gelerek kendi devletini kuran Endülüs Emevi emiri Birinci Abdurrahman döneminde kavuştu. Mimari yapısı ve görkemiyle günümüz mimarlarının tüylerini diken diken eden ünlü Kurtuba Camii'nin inşasına onun emriyle başlandı. 1031”deki yıkılışa kadar Endülüs Emevi devletine en istikrarlı ve verimli zamanlarını yaşatan Halife Üçüncü Abdurrahman ve oğlu İkinci Hakem”in toplamda 
70 yıla yaklaşan saltanatları 
mimaride, bilimde, sanatta, siyasette ve medeniyette, zirvenin bulunduğuna işaretti. 
Kalıntıları bile insanı kendisine hayran bırakan Kurtuba yakınlarındaki Medinetu'z-Zehrâ saray-kentini, ürpermeden gezmek mümkün değildir bugün. 


İlk fetihlerden itibaren, 1248”de yeniden Hristiyanların eline geçinceye kadar Müslümanların hakimiyetin- de bulunan İşbiliyye'nin yıldız eseri, günümüze sadece minaresi ulaşan Ulu Camii'dir. 
Kuzey Afrika'dan gelerek Endülüs'ü kontrolleri altına alan Muvahhidler, 1170'de İşbiliyye'yi başkentleri yaptıktan sonra, ulu caminin de inşasına başlamışlardı. Fetihten sonraki 20 yıl içinde inşası tamamlanan camiye, döneminde en yüksek binalardan biri olan bir minare de eklendi. Bu minare, Hristiyanlar tarafından İşbiliyye yeniden alındıktan sonra bile yıkılmaya kıyılamadı. 
Tepesine yerleştirilen rüzgar gülü nedeniyle “La Giralda” adıyla şöhrete kavuşan minare, zamanında abdesthaneleri ve şadırvanları himaye eden yüksek duvarlı bahçeye bakarken, hüzünle gururu aynı anda yaşıyor bugün. Müslümanların Endülüs”e getirdiği portakal ağaçları da, avluyu hala süslemeye devam ediyor. 


1232”den 1492”ye kadar tam 
260 yıl boyunca, Endülüs”teki 
son bağımsız Müslüman devletin varlığını ve bayraktarlığını sürdüren Nasrfler, tarihe bir sarayla geçtiler: Elhamra. 
Hem Endülüs medeniyetinin boyutlarının hem de Müslümanların dünya mimarlık tarihine ne derin katkılarda bulunduklarının canlı bir ispatı niteliğindeki Elhamra Sarayı, dikkatli ziyaretçilerine aslında Endülüs'ün bütün serüvenini bir çırpıda anlatıyor. Sarayın 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duvarlarına sinen hatıralar, Müslümanların bu son devletlerinin hikayesini fısıldıyor herkese, Bir yanda sanki yüzyıllar boyunca burada kalınacakmış gibi inşa edilen bir saray, diğer yanda Müslümanların karış karış kaybettikleri bereketli Endülüs toprakları... Sadece Elhamra Sarayı”nın hikayesi bile Endülüs serüvenimizin tek başına özetidir aslında. 


Bilhassa Endülüs Emevi devletinin görkemli başkenti Kurtuba'da kurulan yüksek seviyeli İslam medeniyeti, insanlık tarihine birbirinden ünlü ve maharetli isimleri hediye etmiştir. İspanyol müziğinin kurucu ismi Ebü Hasan Ali Ziryab, insanlık tarihinde ilk uçuş denemesini gerçekleştiren insan Abbâs bin Firnâs, ast- 








ronomi ve matematikte gerçek bir deha olan Mesleme el Mecriti, tarih biliminin kurucu babalarından İbn Hayyân ve İdrisi, “Güvercin Gerdanlığı” isimli şaheseriyle tanıdığımız edebiyatçı ve fakih İbn Hazm, Avrupa tıbbının kurucu isimlerinden Ebü Mervân Abdulmelik bin Zuhr, “Hayy bin Yakzan” adlı felsefi romanıyla insanlık tarihinde bir çığır açan Muhammed bin Tufeyl, fakih ve filozof Muhammed bin Rüşd, Endülüs'ten Anadolu'ya ve Suriye'ye yürüyüşüyle İslâm tarihinde derin izler bırakan Muhyiddin İbn Arabi, tefsir ilminin olmazsa olmazların- dan Muhammed bin Ahmed el Kurtubi, kaleme aldığı “Muvâfakât” adlı başyapıtla İslâm fıkıh usulünde derin iz bırakan 


İbrahim bin Musa Şâtıbi, Endülüs”ün bağrında yetişen binlerce isimden sadece birkaçı. 


Günümüzde Avrupa tıbbı, hukuku, fiziği, kimyası, astronomisi ve topyekün akademik dünyası, Müslümanların Endülüs”te nesiller boyunca yaptığı üretimin üzerine bina edildi. 
Bu, bizzat Hristiyan araştırmacıların da ortaya koyduğu bir hakikattir. Şunu söylemek, abartı olmayacaktır: Müslüman Endülüs olmasaydı, şimdiki Avrupa”nın manzarası da bambaşka (ve muhtemelen de bugünkü biçiminden daha eksik ve az) olacaktı. 


Avrupa”nın geneli bir yana, günümüzde İspanya da adeta Müslüman Endülüs”ün temelleri üzerine kurulmuş gibidir. 
Müslümanların İber Yarımadası'na vurduğu mühür, İspanya'da hayatın her alanında gözlemlenmektedir. 


Bugün İspanyolcada dört binden fazla kelime, direkt biçimde Arapça kökenlidir ve günlük hayatta kullanılmaktadır. 
“Tanrı dilerse” anlamına gelen “O'jala” kelimesinin kökeni Arapça “inşallah”tır. 
Müslümanların Endülüs”te kurdukları sulama sistemleri ve geliştirdikleri tarım usulleri, bugün de İspanya tarafından kullanılmaktadır. Avrupa”da temizlik kültürünün bilinmediği bir zamanda, Endülüs şehirlerini sebillerle, kanallarla ve hamamlarla donatan Müslümanlar, yarımadanın temizlik alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirmiştir. 








Nehirlerin üzerine su değirmenleri kurarak, suları şehir merkezlerine taşıma ve su gücünden faydalanarak tahıl öğütme işi de Endülüslü Müslümanların getirdiği bir yenilikti. 1200 yılı itibarıyla, yalnızca Guadalquivir (Vâdi el Kebir) Nehri”nin üzerinde 5 binden fazla su değirmeninin olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri, günümüzde Cordoba”da muhafaza edilmektedir. 


Müslümanlar, İspanyol yemek kültürüne de ciddi katkılarda bulunmuştur. Nohutun İspanyol mutfağına katılması, Endülüslü Araplar sayesindedir. Portakal, patlıcan, ıspanak, limon, muz, enginar gibi birçok meyve ve sebzeyi İspanya topraklarına getirenler Müslümanlardır. o Endülüs'ün fethinden önce, İspanyollar ve diğer Avrupa milletleri tüm bunlardan habersizdi. Özellikle portakal ve limon, artık İspanya'nın simge bitkileri hâline gelmiştir. 


Madem Müslümanlar kıtadan sürüldükten sonra geride kalanlar bile Endülüs'ün ihtişamını hâlâ haykırmaya devam ediyor dedik, o zaman kendimize şu ödevi mutlaka verelim: 

İyi ve ayrıntılı bir tarih okuması eşliğinde, Endülüs”ü şehir şehir dolaşmak hepimizin hedefi olsun. Kendimiz olmazsa çocuklarımız (hatta torunlarımız) bunu mutlaka yerine getirsinler. Ki geçmişimizin çok önemli bir parçasıyla bağlarımızı da sıkı sıkıya korumuş olalım. m 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Adnan YILDIRIM: 
“Sanatla meşgul olunca o en 


büyük Sanatçı”ya imanım arttı." 


Söyleşi: Mehmet Feyzi KILIÇ 


30 yıllık bir İmam-Hatip olarak aynı zamanda resim sanatıyla ilgilisiniz. Resimle tanışmanız nasıl başladı? Yolculuğunuzda sanat anlayışınız nasıl gelişti ve hangi tür resimlere yöneldiniz? 


Yeteneğim ilkokulda öğretmenim tarafından keşfedildi. Öğretmenim bizden bir resim yapmamızı istemişti, yaptığımız resimleri kontrol ederken kopya çektiğimi düşündü ve kızdı. Hatta hiç unutmam bir tokat da attı. Yanımdaki arkadaşım, kopya çekmediğimi söyleyince öğretmenim, tokat attığı yanağıma bu defa bir buse kondurdu. Bu belki de sanatla ilgilenmemi otuz yıl erteleyen bir olaydı. Çünkü o olaydan sonra hiçresim çizmedim. Belki yaşamış olduklarımın bir kırgınlığı, belki de içinde yaşadığımız resme bakış açısı ona karşı hep mesafeli durmama neden oldu. Ta ki yıllar sonra bir arkadaşımın beni sanat galerisine götürmesiyle küllenen sanat ve resim sevgim tekrar ortaya çıktı. Uzun yıllar önce kaybettiğim yitiğimi bulmuşum gibi bir duyguya kapıldım. Bu galeriyi gezmek benim için bir dönüm noktası oldu. Seyahat dönüşü resim çizmeye tekrar başladım. O gün bugün fırçayı hiç elimden bırakmadım. 


Her bir resim bana yeni yeni kapılar ve başka ufuklar araladı. Resme başladığım ilk zamanlarda fotoğraf kalitesindeki bir tabloyu sanat açısından değerli buluyordum. Lakin zamanla resimle münasebetim ve bilgim arttıkça derin bir heyecan uyandıran ve herkesin yapamayacağı gerçeğe yakın tabloların peşine düştüm. Sonraları içimde oluşan fırtınalar, ruh hâlim, belki yaşadıklarım ya da yaşayamadıklarım, belki anlatamadıklarım ve belki hiç anlatamayacaklarımı tuvale yansıtmaya çalıştım. Hâlihazırdaki sanat anlayışımda doğadaki herhangi bir objeden ziyade iç dünyamdaki fırtınaları anlatmaya çalışıyorum. 


Sanatla uğraşmanın hayatınıza ve mesleğinize dönük etkileri nelerdir? 


Ben otuz yıllık imamım. Sanatla uğraşmadan önceki tabiata bakışım ile sanat sonrası çok farklı. Tabiatta her gün gördüğümüz sanat eseri olan tabloları göremiyor, sanat harikası o sesleri işitemiyordum. Şimdi tam anlamıyla görebiliyor ya da işitebiliyor muyum? Elbette ki hayır. 
Ancak o sanata dair her bir renk ya da her bir tınıyı ilahi bir güce hasredebiliyorum. Dolayısıyla ben sanatla ilgilenmeye başlayınca o en büyük Sanatçı”ya imanım arttı, Allah'ı daha bir başka sevdim. Çünkü gerçek sanatkarın varlığına imanım daha da arttı ve O”nun karşısındaki acziyetimi daha iyi anladım. Hani Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde söyler ya “Anladım işi, sanat Allah"ı aramakmış, Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış...” İşte bu dizeleri sanki Necip Fazıl benim için söylemiş, bu dizelerde ben kendimi 








buluyorum. Lakin bu arayışı kelimelere dökebilmem mümkün değil. Allah'ın bu eşsiz sanatını görünce diyorum ki “O'dur musavvir, yine O'dur her şeyi güzel şekilde tasvir eden.” Ve hemen aklıma Bakara 138'deki şu ayet düşüyor: “Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz (deyin.)” 


Resimlerin yanı sıra film festivalleri de gerçekleştiriyorsunuz. Sanat dünyanızdaki hedefiniz nedir? 


Biz Müslümanlar birçok sanat dalını maalesef ıskalamışız. Tebliğ açısından çok da önemli bir yere sahip sinema da bunlardan biri. Sinema öyle bir mecra ki sizin vermek istediğiniz mesaja insanlar para vererek geliyorlar ve bundan da hiç şikâyet etmiyorlar. Dolayısıyla bu alanı çok iyi kullanıp mesajlarımızı anlatabilmeliyiz. Sinemanın ne denli önemli olduğunu da vurgulamalıyız. Bu bağlamda birçok sosyal projeye imza attığımız Van'da, festivallerden ödüllerle dönen dünyaca ünlü yönetmenlerin filmlerinin gösterildiği iki tane film festivali düzenledik ve ben bu festivallerin koordinasyonunu sağladım. 


Buradaki festivallerle hayatında hiç sinemaya gidip film izlememiş insanlar sinemayla buluştu ve altı bin insan film izledi. Benim amacım sanatı aracı kılarak insanlara ulaşabilmek ve tebliğ görevimizi bir şekilde ifa edebilmek. Müslüman gençlere bu manada bir yol açıcı olabilmek. 


Meslektaşlarınıza ve bu mesleğe yeni başlayanlara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? 

Ben imam hatip lisesinin son sınıfına kadar imam olmayacağım diye düşünüyordum. Oysa 
13 yaşımdan beri hutbe okuyan biriydim, babam ve hocalarımın destekleriyle. Gel gör ki kader bizi buralara kadar getirdi. Dünyaya bir kez daha gelsem imam olurum. Sabahın ilk saatlerinde herkes uykudayken kalkıp camiyi açmak, ezan okumak, tüm mahlükata Allah”ı haykırmak inanılmaz bir duygu benim için. Sadece bu duyguyu yaşamak uğruna bile imam olurum. Dünyaya bir kez daha gelsem imam olmak isterim 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dedim ama nasıl bir imam? Çok daha iyi eğitim almış, görev yaptığı yerin icabında bir dert babası, bir psikologu olan bir imam olmayı isterdim. Dolayısıyla imam olacak kimselerin de bu minvalde çok iyi eğitilmiş olması gerekir. Çünkü imamlar her yaş grubuna, her meslek grubuna ve toplumun her kesimine hitap edebilecek bilgilere, donanıma sahip olmalı. 


Bu meyanda başta kendime, görevdeki arkadaşlarıma ve yeni başlayacak kardeşlerime şunları söylemek isterim: Evvela mesleki anlamda olmak üzere her daim kendimizi geliştirmeliyiz. Bilgi, birikim anlamında öyle olmalıyız ki bize gelen herkes bizden istifadeyle geri dönsün. Mesleğimizi öyle icra etmeliyiz ki insanlar nasıl bir düşünürün filanca yerdeki konuşmasına koşa koşa gidiyorlarsa bizim bulunduğumuz camiye de koşa koşa gelmeliler. İşte o zaman yaptığımız işte daha iyi bir heyecan duyacağız. 
Kısaca toplum nezdinde bir değer olduğumuzu ortaya koymalı, bunu icra etmeli ve bu çabamızı cemaatimize göstermeliyiz. İşte o zaman cemaatin gönlünde makes bulacağız. Bunun yanı sıra her birimizin ayrı ayrı becerileri vardır. Bunları geliştirip, ortaya koyup bu becerilerimizi de cemaatle iletişimimizde bir aracı haline getirmeliyiz. Bu şekilde daha çok cemaate ulaşabilir ve sesimizi daha iyi duyurabiliriz. m 


dnan Yıldırım, 1972 yılında Van'ın Başkale ilçesinde dünyaya gelmiştir. Van İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1989 yılında imamlık yapmaya başlamıştır. Bu süreçte Van Valiliği ve Van Belediyesi ile birlikte pek çok sosyal projeye imza atmıştır. Hâlen Van-İran Film Festivali'nin düzenlenmesi görevini yürütmektedir. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde (2010), Cerrahpaşa Hastanesi Tıp Müzesi'nde (2012) sergiler düzenlemiş, Van'da ve İstanbul'da pek çok kültürel ve sanatsal faaliyette tertipleyici olarak görev yapmıştır. 
30 yıllık imamlık vazifesinin yanı sıra sinema, 
müzik ve resim çalışmalarını da sürdürmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 
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MODERN 
KİMYANIN 
ÖNCÜSÜ: 
CABİR 


B. HAYYAN 





Esin TÜRKMEN 


Kimine göre “Jabir” kimine göre “Geber” olarak isimlendirilen; kimine göre filozof, kimine göre sufi olarak nitelendirilen Câbir b. Hayyân'ı "Aristo'nun mantık ilmindeki yeri neyse, Câbir bin Hayyân'ın kimya ilmindeki yeri de odur. 
Aristo, mantığın kurucusu ve üstadı olarak kabul edildiği gibi Câbir bin Hayyân da kimyanın kurucusu ve üstadıdır." cümleleriyle tanımlayarak tartışmalara âdeta son noktayı koyar ünlü Fransız bilim tarihçisi Marcellin Berthelot. 


Başta kimya olmak üzere tıp, eczacılık, astronomi, metalürji, fizik, felsefe gibi (b)ilim dallarına katkılarıyla tanınan Câbir bin Hayyan”ın hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Fakat ortak kanaat 721 yılında, bilginler diyarı Horasan”ın Tüs şehrinde doğduğu, hayatının büyük kısmını Küfe'de geçirdigi, eczacı olan babası Abdullah el-Ezdi'den bitkileri ve bunların iyileştirici etkilerini çok iyi 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öğrendiği yönündedir. Kimyaya ilişkin temel bilgileri, “Hikmetin Kaynağı” olarak nitelendirdiği ve büyük hürmet duyduğu hocası Cafer es-Sâdık'tan öğrenen Câbir, eğitimini tamamladıktan sonra dönemin bilim ve düşünce merkezi olan Bağdat'a gider. Bağdat'taki yönetici ailelerden biri olan, bilimi ve bilimle uğraşanları himaye edip destekleyen Abbasi halifesi Harun Reşid'in veziri Hâlid el-Bermeki'nin desteğiyle çalışmalarına uzunca bir süre burada devam eder. Kısa zamanda öylesine seçkin bir mevkiye ulaşır ki Harun Reşid tarafından önce Harran Üniversitesi fizik-kimya profesörlüğüne, daha sonra da reisü”l-müderrisin (rektör) makamına getirilir. Halifenin özel doktorluğunu yapan Câbir, halife için “Kitabü'l-Zühre” adında simya ile ilgili bir de kitap yazar. İlerleyen dönemlerde Bermeki ailesinin yönetimden uzaklaştırılması- nın ardından Câbir de saraydan ayrılır, Küfe'deki laboratuvarına geri döner ve Me'mün dönemine kadar araştırmalarına gizlilik içinde devam eder. Kaynaklar, onun, yönetimin baskısından korktuğu için uzun süre bir yerde ikamet edemediğini, sürekli seyahat etmek zorunda kaldığını yazar. Kendisi de Irak ve Suriye'de bulunduğunu, Mısır ve Hindistan'a seyahatler yaptığını anlatır. (Mahmut Kaya, TDV İslam Ansiklopedisi, Câbir b. 
Hayyân.) 


XIV. yüzyıl simyacılarından Cildeki, Câbir b. Hayyân'ın öldüğü zaman yastığının altında bulunan Kitâbü'r-Rahme nüshasına düşülmüş bir kayıttan, 
815 yılında Tüs”ta öldüğünün 
anlaşıldığını söyler. 


Kimyacı olarak Câbir 


Dünya üzerindeki ilk kimya laboratuvarını kuran Cabir, deneysel kimyaya önem vermiş, araştırmalarını deney ve matematik temelleri üzerine oturtmuştur. Bilim tarihçisi John Holmyard, Câbir'in sade- 


ce kimyacı değil ayrıca tabip, filozof ve astronomi bilgini sıfatlarıyla da özel bir yere sahip olduğunu kimyayı sistemli bir deneysel bilim haline getirdiğini söyler. Ayrıca Cabir”in “Bu kitapta duyduklarımızı, bize söylenenleri yahut okuduklarımızı değil, ancak tecrübe ettikten sonra gözlediğimiz şeylerin özelliklerini zikrettik.” (Muhtaru Resâ'ili Cabir b. Hayyan, s. 232.), “Kimyada temel olan pratik çalışman ve deney yapmandır. 
Bunlara yer vermeyen insan, kimyada uzmanlık doruğuna ulaşamaz. Fakat ey oğul, sen de deney yap ki gerçek bilgiyi elde edesin. Bilginler materyallerin çokluğuyla değil, deney metotlarının geçerliliğiyle sevinirler.” şeklindeki ifadeleri, deneysel metoda verdiği önemi göstermektedir. Cabir, deneysel çalışmaları kimyanın hizmetine sunmasıyla bu alanda bir çığır açmış, deney ve çalışmalarını gerçekleştirebilmek için geliştirdiği/tasarladığı imbikler, tüpler, fırınlarve daha pek çok araç gereç, kendisinden sonraki tüm kimyacılar tarafından kullanılmıştır. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri, damıtmayı kolaylaştiran, işlemin daha güvenli ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayan imbiktir. Ebü”l-Kasım Muhammed bin Abdullah, 12. 
yy”da kimya üzerine yazdığı eserde, Cabir bin Hayyan”ın geliştirdiği kimya aletlerini resmetmiştir. Kullandığı laboratuvar, Câbir'in ölümünden iki asır sonra Küfe'de bir caddenin yeni baştan açılması sırasında ortaya çıkarılmıştır. 


Câbir bin Hayyân, tabiattaki maddelerin saf olmadığını belirtmiş, maddeleri işlemden geçirerek saf elementler elde etmeye çalışmıştır. Mesela suyu tekrar tekrar damıtarak saflaştırmıştır. Buharlaştırma, damıtma, süblimleştirme, eritme, süzme, kristalleştirme, oksidasyon (elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime), redüksiyon (bir elementin, kimyasal reaksiyonda 


elektron alması) gibi yöntemler geliştirmiştir. 


Cıva oksit, arsenik oksit, tartarik asit, cehennem taşı, üstübeç, kezzap, saf kükürt tuzları, nişadır, zaç yağı, potasyum nitrat (güherçile), gümüş nitrat, sirke asidi, sitrik asit, şap ve hidroklorik asit Câbir'in elde ettiği kimyevi bileşik maddelerden bazılarıdır. 


Ayrıca deri ve bez boyalarının hazırlanması, çeliğin paslanmasını önleyen maddenin geliştirilmesi, kükürtlü bileşiklerden arsenik ve antimuan elde edilmesi, metallerin saflaştırılması, su geçirmez elbiselerin cilalanması, manganez dioksitin cam yapımında kullanılması, camın renklendirilmesi, bitkilerden yağ elde edilmesi gibi buluşları gerçekleştirmiş, asitlerin nötrleşmesi için belirli miktarda alkali (baz) gerektiğini söylemiştir. 


Hidroklorik asit ve nitrik asidi birleştirerek döneminde altın ve platini çözen tek madde olan bileşiği (agua regia-kral 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suyu) elde etmiştir. Dr. Sigrid Hunke, Cabir”in bu buluşu için “Madenlerin o zamana kadar bilinen basit eritilme metotları yerine Cabir, bizzat ürettiği nitrik asit, sülfürük asit ve altın eritme suyunun yardımıyla eritme metotlarını geliştirdi. 
Bu sayede Câbir ve ondan sonra gelenler; cıva oksit, zincifre, arsenik, amonyak, gümüş nitrat, şap, göztaşı, kireçli potas, südkostik mahlülü, yakıcı potas ile birçok değerli maddeleri eritip üretebildiler.” 
(Hunke, Avrupa'nın Üzerine Doğan İslam Güneşi, 1972, s. 240-248.) 
demiştir. 


Kimyevi maddeleri, uçucu, uçucu olmayan, yanmayan maddeler ve madenler olarak dört gruba ayırmış ve hepsini bütün özellikleriyle anlatmıştır. Bu açıdan kimyevi sınıflandırmayı yapan ilk bilgin olarak kabul edilmiştir. 


Câbir bin Hayyân ve diğer İslam âlimleri vasıtasıyla Avrupa dillerine geçen, günümüz kimyasında hâlen kullanılmakta olan kimya ile ilgili bazı tabirler vardır. Alkol (el-kuhl), aludel (el-usel), alembic (el-imbik), realgar (rehcü'l-gar,), alkali (al-kali), antimony (ismid) ve tutti (tütiyâ) bunlardan bazılarıdır. 


Ortaçağ kimyacıları büyük ölçüde Cabir”in tesirinde kalmıştır. Kimya tarihçileri Cabir”i “Kimyanın Atası” olarak nitelendirmiş, J. Holmyard, “Câbir, kimyaya Boyle (İrlandalı kimyager, fizikçi) ve Lavoisier (Fransız kimyacı) kadar katkı yaptı.” diye yazmış; tıp tarihi araştırmacısı Max Meyerhof “Avrupa'da 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Kimyevi maddeleri; uçucu, uçucu olmayan, yanmayan maddeler ve madenler olarak dört gruba ayırmış ve hepsini bütün özellikleriyle anlatmıştır. 
Bu açıdan kimyevi sınıflandırmayı yapan ilk bilgin olarak kabul edilmiştir. 





kimyanın gelişmesi doğrudan Câbir'e dayanır.” demiş; İngiliz bilim insanı Roger Bacon, ondan “Üstatların Üstadı” diye söz etmiştir. (Prof. Dr. Celâl Saraç, Cabir İbn-i Hayyân Üzerine, s. 6.) 


Fizikçi olarak Câbir 


Câbir, fizikle, bilhassa optik dalyla ilgili çalışmalar yapmıştır. 
Batılı bazı bilim adamları, optik ve mercekler kanununun keşfini de Câbir bin Hayyân'a dayandırmaktadır. İçbükey aynalar vasıtasıyla güneş ışınlarını bir yerde toplayıp uzak mesafeden ağaç dallarını tutuşturmayı başardığı, bu nedenle “Câbir isterse sarayımızı içindekilerle birlikte yakabilir.” 
şeklindeki ihbarlar nedeniyle Halife Me'mun'un Câbir'i uyardığı ve ölünceye kadar göz hap- 


sinde tuttuğu anlatılır. Câbir'in bu buluşu, güneş enerjisinden faydalanma konusunda çığır açmıştır. 


“Madde yoğun enerjidir. Bu yüzden Yunan fizikçilerinin maddenin bölüne bölüne parçalanamaz en küçük bir parçayla son bulduğuna ve kitlenin bu sayısız parçalanamayan kısımlardan meydana geldiğine dair iddiaları yanlıştır. Onların cüz'ün lâ yetecezza (parçalanamaz en küçük parça, atom) olarak tabir ettikleri bu nesne parçalanabilir ve bu parçalanma neticesi büyük bir enerji hâsıl olur. Bu öyle bir enerjidir ki bir habbeciğin (taneciğin) bir şekilde parçalanması, Allah saklasın, Bağdat gibi büyük bir şehri yok edebilir.” sözü; Danimarkalı fizikçi David Bohr, Alman teorik fizikçi Albert Einstein, İngiliz kimyager John Dalton gibi Batılı bilim adamlarından bin yıl önce atomla ilgilendiğini, atomun parçalanabilirliği konusunda fikirler ileri sürdüğünü göstermektedir. 


Tabip ve eczacı olarak Câbir 


Câbir, bitki ve hayvanların özelliklerini, tıptaki yararlarını incelemiş; doğanın iyileştirici bir yönü olduğunu söylemiştir. 
Kitâb el-Havâs adlı eserinde bitki ve hayvanları antipati/sem- pati açısından mukayese etmiş, aralarında antipati/sempati olan muhtelif bitki ve hayvanların listesini vermiştir. Örneğin akrep ve kertenkele arasında bir münasebet olduğunu iddia etmiş, akrep sokmasının kertenkele vasıtasıyla iyileştirilebileceğini ileri sürmüştür. Yine 


yılan ve baykuş arasında bir münasebet olduğunu dolayısıyla yılan sokmasının baykuş kanıyla tedavi edilebileceğini iddia etmiştir. 


Eserlerinde birinci, ikinci ve üçüncü derece denklemlerin çözümüne yer vermiş, karekök, küpkök almayı göstermiştir. 


“Bir eşitliğin iki tarafına aynı miktar ilave edilirse, çıkartılır, çarpılır ve bölünürse bu eşitlik katiyen bozulmaz.” teoremi Câbir'e aittir. 

Eğitimci olarak Câbir 


“Yumuşak başlı olan öğrenci, öğretmeninin bilgi hazinelerinden ancak onu dinlemekle istifade edebilir. Ben, “Talebe hocasına itaat etsin. derken günlük hayat işlerindeki itaatini kastetmiyorum; ders ve alışkanlıklardaki itaatini kastediyorum.” sözüyle öğrenci- de itaatkârlığı şart koşarken öğretmenin öğrenciye karşı göstermesi gereken tavrı da şu şekilde formüle etmiştir: “Öğretmen, öğrenciyi yaratılışının özüne, kabiliyetlerine göre yönlendirmelidir. Önce öğrencisinin kabiliyetlerini ölçmeli; kabiliyetli olduğunu ve her verileni alabildiğini gördükten sonra öğrenim kabiliyetine uygun olan temel bilgileri vermelidir. Öğrencisinin gittikçe artan bir bilgi ile yükselmesini sağlamalı, zaman zaman öğrettiği şeyleri öğrenip öğrenmediğini yoklamalı, onu imtihan etmelidir.” 

Cabir bin Hayyan, buraya kadar anlattıklarımızın yanı sıra coğrafya, gökbilim, mühendislik, felsefe ve diğer bilimsel 


İZ BIRAKANLAR 


alanlarda da önemli çalışmalar yapmış ve çok sayıda eser kaleme almıştır. 


Câbir'in kaleminden çıkan veya ona nispet edilen eserler çok geniş bir külliyat meydana getirmiştir. Bu eserlerin en eski listesine el-Fihrist”te rastlanmaktadır. İlim tarihçisi 
İbnü'n-Nedim, Câbir'in 300 
felsefe, 300 mekanik ve 500 
tıp kitabı ile sanatlar ve savaş araçları üzerine 1300 risâle kaleme aldığını anlatır. (el-Fihrist, s. 500-503.) Bu külliyat içinden genellikle birbirleriyle pek fazla irtibatı olmayan 112 kitap simya alanına aittir ve bunlar- da Antik Cağ Helenistik dönem simyacılarına sıkça göndermelerde bulunulur. Ayrıca külliyattan yetmiş kitap, Câbir'in kimya alanındaki deneye dayanan çalışmalarının ve sistematiğinin bir ürünü olarak bilinir. 
Onun tabiat felsefesi hakkındaki düşünceleri, kimya ve esrarlı ilimlerle ilgili görüşleri, Kütübü'l-Mevâzin adıyla anılan 144 kitapta yer almaktadır. 
(Mahmut Kaya, TDV İslam Ansiklopedisi, Câbir b. Hayyân.) 


Yaradılışın Unsurları (1 ve 2), Mükemmellik, Nizam, Işık, Kırmızı Boya, Mayalanmış Sıvılar, Ruh; Cıva, İç Amalgamlar, Dış Amalgamlar, Saç, Bitkiler, Tuzlar, Taşlar, Saklı İnci, Ay, Güneş, Sırlar, Gizli Mineraller, Yumurtalar, Tuzlar, Mürekkep, Delil, Tufanlar, Cevherler, Boyalar, Kokular, Parfümler... 
Liste bu şekilde uzayıp gider. 
İbnü'n-Nedim, Cabir'in eserlerinin listesini bu şekilde verirken sadece kendi gördüğü eserler ile güvendiği kişilerden 


öğrendiği eserleri zikrettiğini de belirtmeyi unutmaz. Ancak günümüzde bu eserlerin hepsinin Câbir'e ait olduğu kabul edilmemektedir. 


Cabir'in Latince'ye çevrilen eserlerinden Summa Perfectionis kimya ile ilgilenenler tarafından Avrupa'da el kitabı olarak kullanılmıştır. Eserin ilk baskısı 1481'de Roma'da, 1529'daStrasburg'da, 1541'de Nurenberg'de, 1542'de Venedik'te, 1545'te Berne'de 1668'de Leiden'da, 1682'de Danzig'de yayımlanmıştır. 


İslam dünyasında yetişmiş birçok ilim adamının etkisi, 16. 
yüzyıl sonlarına doğru yerini yavaş yavaş Batılı bilim adamlarının çalışmalarına bırakmasına rağmen Câbir'in etkinliği artarak devam etmiştir. Onun eserlerinin nispeten geç tarihli baskıları da bunun en açık delili olarak kabul edilebilir.” (Prof. 
Dr. Esin Kâhya, Modern Kimyanın Kurucusu Cabir b. Hayyan, s.119-120.) 
Hatta şöhreti o kadar büyüktür ki bazı kimseler daha çok okunmasını sağlamak için eserlerini Câbir'in adıyla yazmıştır. Bu nedenle kimya tarihçileri, bazı kitapların Cabir tarafından yazılıp yazılmadığını anlamakta zorluk çekmiştir. 


Cabir”in tam olarak kıymeti ancak teorik kimyayla ilgili Book of Seventy'nin (Yetmiş Kitap) yayımlanmasıyla anlaşılacaktır. Şimdiye kadar bu kitapların Latince çevirileri yapılmışsa da tam değildir. Günümüzde Book of Seventy”nin bir nüshası, Bursa'da Sultan Orhan Kütüphanesi”nde bulunmaktadır. m 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Her bakımdan "leri" medeniyetin yegane numunesi olmakla övünen Batılı kent kültürü can çekişiyor. Gelişmiş altyapısı, düzgün mimarisi, estetik yerleşim düzeni, dikkat çeken temizliği, tarih, kültür ve doğaya olan saygısı ile göz kamaştıran şehirler ırkçı tazyik, baskı ve kışkırtmalarla birer etnik adacığa dönüşme eğilimi sergiliyor. Siyasette her geçen gün ağırlığını daha fazla hissettiren ırkçı tazyik, bu şehirleri kendi kabuğuna çekilmeye zorluyor. Savunduğu insani değerleri alaşağı eden bu zorbalığa karşı koymada sağlam bir irade sergileyemeyen 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şehirlerde hayat içe doğru büzülüyor, daralıyor. Bu şehirlerde yabancıların hareket etme, nefes alma alanları giderek küçülüyor. Avrupa kent kültürüne rengini veren çoğulcu iklimin nimetleri yabancılardan birer birer esirgeniyor. 


Bu gidişatla bir gün gelecek, bu şehirlerin kapıları dışarıya sımsıkı kilitlenecek. 


Sokaktaki ırkçı damar, yabancıları şehrin dışına sürme sürecini hızlandırmak için zaman zaman etkili bir gözdağı vermeyi ihmal etmiyor: Utoya adası katliamı (Oslo-Norveç); Christchurch cami katliamı 


(Yeni Zelanda). İki saldırıda toplam 127 kişi iki cani terörist tarafından hunharca katledildi. Afrika'nın iki vahşi kabilesi birbiriyle kıran kırana vuruşsa bu kadar zayiat olmazdı herhâlde. İki cani masumlara ölümcül darbeyi, hem de medeniyetin göbeğinde en umulmaz mekânlarda ve en savunmasız anlarında indirdi: kampta ve camide! 


Irkçı beyaz öfke, birinci saldırıda arada tek tük göçmen çocukları varsa da esas itibarıyla kendi gençlerini hedef aldı. 
"Yabancıya kucak açan benden değildir!" mesajını verdi. 
İkinci saldırıda ise, ırkçı beyaz 




















nefret, yıllarca yan yana yaşadığı yabancı toplumu camide hedef aldı. Mesaj gayet açıktı: "Topraklarımdan bir an önce defolup gitmezseniz, nerede olursanız olun, ister camide ister evde ister sokakta, sizi yaşatmaml" 


Bu veya benzeri gözdağı niteliği taşıyan her terör eyleminin ardından ırkçı zorbalık bir müddet köşesine siniyor, içerden ve dışardan gelen şiddetli lanet okumalarına kulak veriyor, bir müddet kendini unutturuyor, herkesin onu unuttuğu anda en umulmaz mekânda yeniden parlayıveriyor. Her 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yeni saldırı ona gücünü test etme imkanı sağlıyor. Her yeni hamlesi biraz daha büyük ve daha gelişmiş silahlarla oluyor. Terör kurbanlarının kanın- dan besleniyor ve bir sonraki eyleme biraz daha büyümüş, serpilmiş vaziyette çıkıyor. 


Ne yazık ki bu teröristleri cesaretlendiren koyu ırkçı siyasetçiler de var, pahalı smokinleri ile arzıendam eden bu nefret yüklü sorumsuz siyasetçilerin yanına ırkçı medyayı, ırkçı vakıf ve kuruluşları, ırkçı entelektüel ve akademisyenleri, ırkçı gazeteci ve yazarları da eklemeliyiz. 


Halka, tahminlerinizin ötesinde geniş maalesef! 


İslamofobik kampanyanın failleri ve ardındaki kazanç sektörünün ballı üyeleri olan bu ırkçı güruh İslam ve Müslüman düşmanlığında da el eledir. 
Kur'an-ı Kerim yakan radikal sağcı ırkçının öfkesinin derecesini ölçebilecek bir aygıt tanımıyorum. Dikkat edilirse onunki salt İslam düşmanlığından çok ötedir; o aynı zamanda bir din düşmanıdır. 


Onun gibiler için ülkelerindeki Müslüman varlığı fevkalâde rahatsız edicidir, zira Müslüman tahammül edilemez bir 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öteki"dir. Onun için Müslüman, bünyedeki ur mesabesindedir, amansız bir düşmandır. O ve benzerleri, Umberto Eco"nun teşhis ettiği gibi, kendi yarattıkları düşmanla kendi yeryüzü cehennemlerini yaratırlar. 
(U. Eco, Düşman Yaratmak, Doğan Kitap, İstanbul 2014, s. 38.) 


Bütün mücadeleyi onu yok etmek üzerine kurgularlar... 


İçten içe sinsi bir ur gibi büyüyen bu ırkçı damarın, her biri Batı medeniyetinin estetik, modern örnekleri olmakla övünen bu şehirleri birer etnik adacığa döndürme hayali bir gün gerçekleşir mi bilinmez ama ortada aşikar bir gerçek var: Batı'nın kent kültürü bir kopuşun eşiğinde. Irkçılık, Avrupa kent kültürünün insancıl, sevecen, güler yüzlü, birbirine bağlı, medeni özelliklerini teker teker yok ederek onu vahşi bir yalnızlığın kucağına ittiğinde bu kopuş tam manasıyla gerçekleşmiş olacak. 


Batı'nın kent kültürü ırkçı öfkenin elinde can çekişiyor. Şayet bu ırkçı öfkeyi boğamazsa, kendi temellerine dinamit koyarak onun dipsiz, zifiri karanlik çukuruna yuvarlanmak gibi bir kaderle karşı karşıya kalacaktır. 


Bu aynı zamanda Batı medeniyetinin çöküşü de demek olacaktır. 


Suni korkular üretmek 


Irkçı damar kendi inşa ettiği düşmanla kendi kimliğini ve varlığını pekiştirirken, Batılı değerleri her platformda göğsünü gere gere savunanları 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da eziyetli bir içe çekilmeye zorluyor. Genel tabloya bakıldığında bu, onların dümen suyuna girerek farklılıktan rahatsızlık duyanların, farklı unsurlarla kaynaşmaktan kaçanların sayısını günbegün arttırıyor. Batı'nın şehir kültürü, tekrar geçmişin yalıtılmış, soyutlanmış kale duvarlarına 





Batı'nın kent kültürü bir kopuşun eşiğinde. Irkçılık, Avrupa kent kültürünün insancıl, sevecen, güler yüzlü, birbirine bağlı, medeni özelliklerini teker teker yok ederek onu vahşi bir yalnızlığın kucağına ittiğinde bu kopuş tam manasıyla gerçekleşmiş olacak. 





çekilerek kendini dışarıya kapatıyor. Üretilen suni korkuların gölgesinde Batı, kendi bağrında türeyen bu ırkçı damara her geçen gün daha fazla teslim olurken, kendisi ile savunduğu değerler arasına da yüksek duvarlar inşa ediyor. 


Duvarların ardına örülen dünyanın içine çekilmenin, Batinin mevcut kent kültürünü bir tersyüz ediş demek oldu- 


ğunda şüphe yok. Kendi içine tıkılmışlığın sıkıcı ve monoton dünyasında kaybolan herhangi bir Batı şehrinin kendi fiziksel estetik ve güzelliğini muhafaza etse de kutsadığı manevi değerlerinden kopuş yaşayacağına inananlardanım. 
Bu değerler aynı zamanda Batı medeniyetinin tutunduğu değerlerdir. Bu değerlerin olmadığı bir dünyada Batı medeniyetinden söz etmenin ne derece mümkün olabileceği tartışmalıdır. 


Düşünsenize... 


Değerlerinden soyulmuş, kısır bir Batı! Gönüllü nefretin elinde kutsalından yalıtılmış bir Batı medeniyeti! Bir avuç ahlâksız, vicdansız ilkel yaratık tarafından kuşatılmış bir Batı şehri! Katliamlarıyla medeni şehrin sokaklarını ve mabetlerini kan deryasına çeviren gözü dönmüş bir grup caniye teslim bayrağı çekmiş koca bir şehir halkı! 


Batı için düşünülebilecek en kötü senaryolardan yalnızca birkaçı bunlar... 


Ya aklıselim galip gelecek, topyekün bir şahlanışla bu ırkçı damarın can damarı kesilecek ya da karanlık bir geleceğe onunla birlikte kürek çekilecek. Bu manada Hitler, Batı için asla unutulmaması gereken açık bir örnektir. Bırakın ırkçılığı, din ve mezhep ayrılığının keskinliği Avrupa genelinde törpülenebilmiş değildir. 


Sözünü ettiğimiz trajik kopuşu azgın sel sularına kapılan birinin durumuna benzetebiliriz. 





Azgın sularla hızla sürüklenen birinin can havliyle aradığı şey, tutunacak bir daldır. Tutunacak dal yoksa azgın suların bu kişiyi hangi kayaya çarpacağını Allah bilir. 


Burada akıbetin toplu bir yok oluşa sürüklenmek olacağını tahmin edebiliriz. 


Irkçı nefret ölçüsüzdür 


Başkasını yok ederek kendi değerini ispatlama peşindeki ırkçı damarın peşine takılmakla azgın bir canavarla aynı ma-Sarayı paylaşmak arasında bir fark görmüyorum. Daima hayali düşmanlar oluşturup onlarla savaşarak varlığını sürdüren bir ırkçı damar var Batı'da. 


Bu öfke ve nefret damarı, tarihin derinliklerinden getirdiği inançlarını, tarihi tecrübelerinden süzdüğü değerlerle dev barok katedrallerin ve modern yapıların gölgesinde harmanlayan ve bu karışımı 'evrensel' kabul edip derin bir tutkuyla koruma, yaşama ve yaşatma azmi sergileyen her Batılıya da düşmandır. Bu düşmanlığın en tipik örneği Norveç'in Utoya adasında yaşanmıştır. Gözünü yabancının malına ve canına dikmiş bir ırkçının lügatinde bu değerlerin hiçbir anlam ve önemi yoktur. Anders Breivik için yabancılara kol kanat geren her Norveçli de yok edilmesi gereken bir “yabancı” idi. 
Batı kültüründe yabancı, aynı zamanda, görünmez, düşünülemez, tarif ve tahmin edilemez, kaygı ve korku salan bir canavardır, tam bir muammadır. Hastalık ve mikrop yayan, pis kokan bir Öteki'dir. 
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Başkasını yok ederek kendi değerini ispatlama peşindeki ırkçı damarın peşine takılmakla azgın bir canavarla aynı mağarayı paylaşmak arasında 


bir fark görmüyorum. 





Diğer taraftan, ırkçı nefretin kendini de, gerekirse yok edecek bir öfkeyle yüklü olduğunu görmek gerekir. Irkçılık bir tür yamyamlıktır; dehşet ortamından haz alır, et ve kandan beslenir. Vahşi ruhların hayvani iştahını kabartan "üstün" ve "eşsiz" olma duygusunu teskin edebilecek bir güç yoktur. Bu duygu yeryüzünde ilk yeşerdigi andan itibaren amansız bir virüse dönüşmüştür. Günlük dille onu tanımlamak imkânsızdır. İnsanlığın ortak mantık ilkelerini, ortak aklıselimini ihlâl eder, hükümsüz bırakır. Kendi doğruları vardır ve bunları dayatmak için gözünü karartır. İnsanların kaynaşmasından nefret eder; farklılıklar- dan tiksinir. 


Damarlarında ırkçılık virüsü gezinen biri ölümcül olma riski taşır. Kendi dışındaki her şeye karşı açık bir körlük ve derin bir inkâr içindedir. Öteki varlık onu huysuzlandırır. Ona göre iyi ve kötü, dost ve düşman arasındaki sınırı belirleyen ayrım ırktır, ten rengidir. Karşıtlıkların içini doldurmak için mantıki gerekçeler bulmak zorunda hissetmez kendini. 
Öyleyse öyledir; daha doğru- 


su, öyle olması gerektiği için öyledir. 


Claude Levi Strauss, bir Kuzey Amerika mitosundan bahseder. Bu mitosun kahramanlarından biri, Vaşak, diğeri ise Kır Kurdu'dur. Kedigillerden olan Vaşak için köpekgillerden olan Kır Kurdu bir can düşmanıdır. 
Rüzgârı ele geçirme hedefinde yok etmesi gereken bir hedeftir Kır Kurdu. (C. L. Strauss, Hepimiz Yamyamız, Metis Yay., İstanbul 2014, s. 69.) Bu mitostan yola çıkarsak, bir ırkçı için de "yabancı" hep bir Öteki'dir, aynı mekânı asla paylaşamayacağı bir can düşmanıdır. 


Şu halde, Batılı kent kültürünün gelecekteki sahipleri bu ırkçılar olacaksa bu, Batı için sözün bittiği yerdir. Bu, Batı'nın gelecekte alacağı şeklin ne olacağı sorusunda en karanlık tahmin olacaktır. 


Sokaklarının ırkçı öfkenin naralarıyla ve silah sesleriyle inlediği bir Batı mı? Farklılıkların el ele mutluluğu ve özgürlüğü doyasıya yaşadığı bir Batı mı? 
Hangisi?... 


Tercih Batı'nın elbette. m 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Kusursuz bir düzen sistemi olan evrenin nizam içinde 


devam eden akışı ve yeryüzünün tavanı olan gökyüzünde hiçbir yarık, çatlak ya da tuhaflık olmayışının insanoğluna verdiği güven duygusunun yanında, onun insanı hayretler içinde bırakan görkemi, muhkem mükemmelliği hangi kelimeyle anlatılabilir? 
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eyre dalmışım yine yeşili, tabiatı. Çünkü orada gördüğüm her güzellik iliklerime işliyor, sanatçı gözüyle beni kendisine hayran bırakıyor. Dışarıda yağmur yağıyor yeni çiçeklenen manolyaya. O kadar zarif bir çiçek ağacı ki o, çiçeğindeki rengin yaprak uçlarına doğru kırmızı pembeden beyaza dönüşü, o yumuşak geçiş, tam seyirlik bir şölen. İlkbaharda her bitki görsel bir şölenle yeniden dirildiğinden, bir tohum tanesinin canlanmak için baharı beklediği gibi beklerim ben de baharı, heyecanla, umutla, sabırsızlıkla, bir mucizeye şahit olacakmış hissiyatıyla. O zaman şenlenecek olan kiraz 


ve eriğin yoğun, minicik beyaz çiçekleri; yeşil gelinliğini giymiş tabiat; kuş cıvıltıları, kırın sessizliği, şırıl şırıl akan bir dere suyunun kıyısındaki sığ yerlerde taşlara yumuşak dokunuşunun naif, dingin, kaygısız, ama zihne bilinç katan bir musikiyi andıran sesi, işte bunlar benim için adeta cennetten manzaralar, sesler ve renklerdir. 


Tabiatın beni mest edişi çocukluğuma kadar uzanır ama estetik zevkim belli bir seviyeye erişinceye dek kalemi almadım elime. Belki de artıkiyazma mecburiyetinde kaldım, taşan:coşkumu dizginleyebilmek için. Zira artık hissettiğim yoğun takdir duygusunu anlatmak, benim için bir ihtiyaç hâline gelmişti. Nasıl devasa bir estetiğin ürünü bu şaheser tabiat? Ve onun Sanatçısından nasıl bir zevk bize aksetti ki onunla güzellikleri algılayabiliyoruz. İnsan bu sanat zevki karşısında isteyerek boyun eğme, saygı duyma eğilimi gösteriyor. Sadece bir manolya çiçeğinde bile örneklenen bu zevk, dünyadaki diğer bitkiler, gökyüzü ve denizaltı canlılarının o esrarengiz renk ve şekilleri de göz önüne alındığında, muazzam bir şekilde çeşitleniyor. Sanki her yere sıçrayarak dünyanın bütününe dağılıyor, ulaştığı her yeri tezyin ediyor. 
Ey Musavvir, ey Bari” sen nelere kadirsin! 
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Açık bir yaz gecesinde toprağa sırtüstü uzanarak izlediğim gökyüzünün kandilleri, billür avizeleri diyebileceğim yıldızlar, hem yakın hem uzak duygusu verir bana. O uzaklıkta bu yakınlık hissini, sevdiğimiz insanların bizden ne kadar uzak olsalar da cismen, gönlümüzün bir köşesinde kurdukları tahtlarında içimizde yaşamalarına benzetirim. Her uzaklıkta bir yakınlık, her yakınlıkta bir uzaklık... Kahkahaların ağlamayla bittiği anlar ve de film sahneleri ne kadar çoktur. İnsan, zıtları niye hep arka arkaya ya da aynı anda yaşar? Yaşam ve ölüm de o kadar iç içedir ki mesela. Aralarında öyle ince kırmızı bir çizgi vardır ki onu geçmek an meselesidir. Yani varlığımızla yokluğumuz ne çok yakındır birbirine. Bir varız, bir yok olacağız dünyadan, arkamızdan zihinler- de bırakacağımız hoş bir seda da bir sanattır. 


Belgesel programlarında yeni oluşan gezegenlerdeki vaziyetin renkli görüntülerinde muazzam mucizelere her an şahit olurum. 
Galaksiler, pulsarlar, kuyruklu yıldızlar, takımyıldızları, bulutsular, süpernovalar, dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafında mavi gezegenimiz, Uranüs'ün etrafını saran toz bulutlarının oluşturduğu yassı çemberin zarif güzelliği, ayın farklı zamanlarındaki görüntüleri, bunların hepsi bir efsane, festival, muhteşem bir gösteridir insanoğluna, eşsiz bir sunumdur. 


Kusursuz bir düzen sistemi olan evrenin nizam içinde devam eden akışı ve yeryüzünün tavanı olan gökyüzünde hiçbir yarık, çatlak ya da tuhaflık olmayışının insanoğluna verdiği güven duygusunun yanında, onun insanı 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hayretler içinde bırakan görkemi, muhkem mükemmelliği hangi kelimeyle anlatılabilir? Önce göze sonra gönle hitap eden gökyüzü, doğrudan estetik bir tecrübedir. Gökyüzü hakikaten bir hayali yaşamak gibidir, hakikatte de orası bizim için bir hayaldir. 
Semalar oraya ulaşamayacaksak eğer, alabildiğine hayal etmemiz için mi yaratılmıştır? Bir gün belki birinci kat semada bir gezegene ayak basacağız ama kâinatın o engin büyüklüğünü hiçbir zaman idrak edemeyeceğiz. Yine de hayal etmekte özgürüz, uzun uzun bakarak gökyüzüne, o âlemlerde nelerin var olduğunu, nasıl varlıkların yaşadığını! Hayallerimiz de bizim sanatımızdır. 


Gezegenlerin belli bir yörüngede hiç şaşmadan dönmesi, atomdaki elektronların çekirdek etrafında, galaksilerdeki yıldız ve gezegenlerin galaksinin merkezi etrafında akıl almaz hızlarla dönmeleri ve zerreden kürreye bütün varlıkta bir dönme hâli... 





Her medeniyet kendi estetik zevkini de oluşturuyor. 
Her alanda külli bir gelişme sonrasında estetik, ancak hayatımızın vazgeçilmezi olacak. 





Sanki maddenin kendini akışa bırakarak evrende eriyip kaybolmasını simgeliyor bu eylem. 
Dönme hareketi deyince Mevlevi semazenlerin sema ayinleri hemen sızar aklımıza, güçlü bir sembolizmdir bu. Kâinatın bir insan eyleminde özetlenmesidir. 
Döne döne benliği yok etmeye çalışmaktır, böylece bu yok oluş- ta yeniden diriliş başlayacaktır. 
İşte yine iç içe geçmiş zıtlıkların sonunda bir mükemmeliyete kavuşma hâli. Aslen her şey zıddıyla kaim. Yokluk olmazsa varlığın değeri bilinir mi? Çirkin olmazsa güzelin değeri bilinir mi? 


Dağların ağır duruşu, haşmeti ve onları korkudan titreten ilahi hitap! Ona muhatap olan dağların, emanetin büyüklüğünden onu yüklenmekten çekinmeleri dağlardaki şuurun bir kanıtıdır esasen. Onlarda, tabiatta, böcekte ve çiçekte bir şuur var, her ne kadar insanoğlu onları akıllı görmese de. Tabiata bir ruh yüklemeye çalışan sanatçı, belki de ondaki ruhu ve şuuru gördüğü için böyle bir çaba göstermektedir. Tabiatın ruhunu görmek, ona güzel davranabilmek için ne kadar önemlidir! 


Kâinatı daha yakın ve detaylı görmemizi sağlayan merceklerin ve mikroskobun icadıyla, daha önce küçüklükleri sebebiyle göremediğimiz ve inceleyemediğimiz maddeleri ve canlıları, görme ve inceleme bahtiyarlığına eriştik. 
Bu sayede attığımız her adımda büyük bir sanatın bizi çepeçevre sardığını anladık. Alelâde bir kar tanesinde bile muazzam bir estetik zarafetin var olduğunu görmek, maddenin değer taşıdığını ve bir şuuru olduğunu da kanıtladı bize. Kötü sözler söylenen su moleküllerinin bozuk şekiller 





oluşturması da, maddedeki şuuru destekleyen bir ispat oldu. 
Böylece canlı cansız her varlığın tatlı söze, yani aslında güzelliğe, rikkate ve estetiğe muhtaç olduğunu anlamış olduk. 


O kar taneciklerinin şekilleri hele, eşsiz bir sanatın tezahürüdür. İnsan, hayranlığı en derin haliyle hissediyor onları görünce, Zarafetleriyle ruha dalga dalga aşkı yaşatırlar, estetik aşkı. 
Sonuçta insan bunca şaheserin büyük bir Sanatçı'ya ait olduğunu anlıyor. O”nun sanatını anlatmak istiyor, hatta bunu bir görev olarak görüyor. İstiyor ki herkes güzellikleri görsün, takdir etsin. İşte o noktada insanda bir değişim ve dönüşüm başlıyor. 
O artık güzelliklerin farkına varılması için çaba gösteren ve bu işe kendini adayan kimse oluyor. 
Bu adanmışlık kişiyi öyle bir dönüştürüyor ki kendini vakfettiği bu yolda geçirdiği her vakit, ona adeta ibadet zevki yaşatıyor. 

Güzeli arzulayıp aradıkça algı- 


larımın güzel olan her şeyi yakaladığını gördüm. Manzaralar, 


fotoğraflar, sözler, ahlaki bir davranış biçimi, bir tebessüm, yan yana konulan iki tablo arasındaki ahenk, tezhiple süslenmiş bir hat yazısı, bir mimari, zarif bir masa tanzimiyle sunulmuş lezzetli bir yemek, Türk motifleriyle bezenmiş bir kahve fincanında orta bir kahve, yanında bir dilim kıvamında baklava, karşıda enfes bir manzara, samimi bir arkadaş, sıcak bir sohbet, ılık bir rüzgâr ve yaseminden etrafa yayılan güzel bir koku, ayrıca güneşin batışını izlemek bir sahilden, yakamoz, doğanın kendi musikisi, iyi bir güfte ve beste, bana hep güzel çağrışımlarda bulunmuştur. 


Tabiata sadece güzellik cihetiyle bakmıyorum elbette, bakamıyorum. Nedir orada bize verilen mesaj, manası nedir o sanatın, işte bu sırrı aramaya başladığımda insan ve doğadaki mana güzelliğini fark ettim. Bu fizikten öte bir şey, insan olma estetiği, insana yakışır olma hali, yaş aldıkça olgunlaşma, huzur verme güzelliği bu. Sükünet ve güven bu. Fiziksel güzelliğin nihayet bulmaya mahküm olduğu zamanı yaşarken bizler, ölümü beklerken bedenlerimiz, ölmeyecek olan ruhumuzun bize verdiği tesellidir mana güzelliği. Fizik ölür, ruh ölmez, madde ölür, mana ölmez, tesellisine sığınmak ne büyük bir lütuftur. Söylemem o ki tefekkür etmek lazım tabiatı ve de gözlemlemek, manayı görebilmek için ötesindeki. 


Sanatçı, hayatın her alanında ona eşlik eden bir estetik zevkle çevresine bakıp, karşısında o estetiği göremeyince yara alır ruhu, bu anlamda benim de ruhum yaralıdır. Aşkı olmayan insanların yavan hislerinin mimarideki kötü neticeleri beni üzüyor. İtiraf etmeliyim ki sokaklar, kaldırımlar, şehirler bana yeterince ilham veremiyor, üstelik insanımızın ruhunu ve ruh yorgunluğunu sorgulamama sebep oluyor. Tefekkürlerimin sonunda şu kanaate vardım ki medeniyet gelişmeden estetik gelişmiyor. Her medeniyet kendi estetik zevkini de oluşturuyor. Her alanda külli bir gelişme sonrasında estetik, ancak hayatımızın vazgeçilmezi olacak. 
Bunun için epey mesafe kat ettik ama biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 


Keşke yoğun gündemlerimizin konusu biraz daha sanat olabilseydi. Romanı, şiiri, edebiyatı, mimariyi, güzel sanatları konuşabilseydik derinlemesine. Doğayı daha fazla gözlemleyerek okuyabilseydik kâinat kitabını, böylece o muhteşem sanatı takdir edebilseydik biraz daha hakkıyla. Keşke her birimizin sorumlu olduğu ihsanı hayatımıza daha çok sokabilseydik. Böylece hepimizin birer sanatçı olduğunu idrak edebilseydik. Esasen hepimiz kendi mesleklerimizin sanatçısı değil miyiz? m 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“Ey Abdullah, senin gideceğin o topraklarda Allah”ın adı anılmıyor ve namaz kılınmıyor. Sen Allah”ı çokça zikret ve namaz kıl” diyen sesin kulaklarında yankılanmasıyla uyandı bayram sabahına. Hemen atıverdi üzerindeki yorganı. Oğlunu uyandırdı sonra. Abdestini aldı ve camiye yöneldi. Seher vaktinin serinliğinde çan sesleri karıştı zihninde hâlâ yankılanan rüyasında duyduğu o sese. 
Adımları daha da hızlandı. Minik ellerini avuçlarında sıkıca tuttuğu oğlunun adımlarını hesaba katmadan yürüyordu. O yürürken çocuğu da koşuyordu. Çocuğun hoşuna gitmişti bu durum. Bayram sabahı babasıyla oynadığı eğlenceli bir oyundu. 


Camiye girmekle huzur bulmuştu. Derin bir nefes aldı. 
Caminin kokusunu ciğerlerine çekti. Hocanın sohbetini dinlemekle iç huzuru sevince dönüyor, cami doldukça sevinç büyüyordu. Namaz kılındı, hutbe dinlendi. Şimdi cami sayesinde gurbette bir aileye dönüşen Müslüman kardeşleriyle bayramlaşmak için lokale çıkmıştı. 
Duvarda Türkiye haritası vardı. 
Hemen sağ yanında al bayrak. 
Derinden bir iç çekti. Daldı gözleri başkent Ankara ve hemen yanı başındaki Yozgat'a. Köyü- ne gitti bir an. Annesinin ellerinden öptü. Kahvaltıya oturup memleket kokan yemeklerden yedi. Bakışları cemaatten duvara kayan Hasan”, harita alıp götürmüştü vatanına. “Hayırlı bayramlar.” diyen ses ve kocaman sarılan arkadaş onu ancak geri getirebildi. “Hayırlı bayramlar.” dedi, kısık sesiyle. 
“Hayırlı bayramlar.” diye tekrar etti. 


Bayram hayrın ve şükrün ta kendisiydi. “Şükürler olsun, Ramazanı bize yaşatan Rabbime. Şükürler olsun kardeşlerimle ve cami ile beni buluşturan Rabbime.” diyerek şükretti 


Vatandan uzak diyarlarda bayram sabahları biraz 





Hasan. Sonra bir pişmanlık belirdi yüzünde. “Ne diye hayıflanırsın Hasan. Memlekette kapı kapı dolaşıp şeker toplamak mı kaldı sanki. Şimdi mahalleye varsan çaldığın kaç kapı açılır yüzüne. Kimi tatile gitmiştir, kimi de akraba ziyaretine. 
Şimdi ailemle ve sevdiklerimle camide bayramlaşırken neden hüzünlendim ki? Bu günümüze şükürler olsun.” dedi. Kendisini teselli edebilmişti bir süreliğine. 


Vatandan uzak diyarlarda bayram sabahları biraz buruk geçer birçok güzelliğine rağmen. Bu burukluk vatandan, anne-baba ve kardeşlerden uzakta olmaktan kaynaklanır. 
Bütün sevdikleri, ailesi yanında olanlar daha az özler belki de. Nitekim Almanya'da doğanların özlemi daha az olabilmekte. Anne-baba, kardeş ve arkadaş çevresiyle bayram yapacaktır. Yani artık birinci ve kısmen de ikinci nesil dışında 





“Ah o eski bayramlarl Köyde şeker topladığımız o bayramlar nerede?” diyecek fazla kimse kalmamıştır. Şimdilerde memleket sıcaklığında bayramlar kutlanıyor gurbet camilerinde. 
Fakat bazı şeyler yine de hatırlatıyor memleketi. Bazı şeyler unutulmuyor. En hassas noktamızı bulup âdeta yüreğimize bıçak saplar gibi şiddetini hissettiriyor. 


Hasan'ın o bakışları yeniden kaymıştı duvardaki harita- ya. Gözü takılı kalmıştı adeta Yozgat”ın Ortaköy”ünde. Henüz çocuk denecek yaştayken kaybettiği babasının mezarına varıp bir Yasin-i Şerif okusaydı, baba mezarına sarılıp toprağın kokusunu içine çekebilseydi, dönüp annesinin eteklerine dökseydi birikmiş bütün gözyaşlarını, işte o zaman bayramlaşmış olacaktı babasıyla. 


“Bir sonraki bayrama yaşayacağımızın garantisi var mı?” 
dedi Hasan, yüksekçe sesle. 
“Hımm...” dedi bir diğeri. “Yok tabi. Yok da nereden çıktı şimdi bu? Bu bayram sabahı yeri ve zamanı mı?” Hasan ağzından ne çıktığının farkında değildi. 
İçini yakan özlem ve pişmanlikti dilinden dökülenler. “Bir daha annemi göremezsem...” 
korkusuydu bayram sabahı içine doğan. Nitekim geçen yıl bayramda aralarında olup bu bayram olmayan onlarca kişi vardı. Birinci nesil gurbetçilerin cenazelerini memlekete yolladıkları gelmişti aklına. 
Bunlar annesiyle aynı yaştaydı. 
Rahmetli babası da gurbette vefat edip gönderilmişti. Doyamamıştı babasına. Şimdi de memlekette bırakıp geldiği an- 


nesine gidememenin pişmanlığı rahat bırakmıyordu. “Hayırlı bayramlar.” dedi titrek bir ses. Baba dostu Cuma Bey idi ellerini sıkan. Hemen davrandı ve ellerinden öpüp yüreğine koydu ellerini hasretle. Babasının elini öpercesine saygı ve muhabbetle kucaklaştı. Sonra diğer yaşlılarla... 


Camide bayramlaşma bittikten sonra, ailece kahvaltı faslı başlar gurbet bayramlarının. Fakat kahvaltıya başlamadan çok daha önemli bir şey var. Türkiye'yi telefonla aramak... Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi memleketteki anne-baba, kardeş, akrabaları aramak ve bayramlaşmaktır. Bazen lokmaları boğaza düğümleyen, bazen soğuyan çayları yudumlarken tatsız tatsız, memleketin buram buram kokularını gurbete taşıyan “Alo?” sesleriyle aydınlanır gurbette bayram sabahları. 


Hasan'ın elinde telefon, heyecanla annesini aradı. “Alo, evladım sen misin?” Bu sesi duyunca Hasan, dünyanın en güzel müjdesini almışçasına sevindi. “Hayırlı bayramlar anne.” dedi. “Anne.” diyebiliyordu hala ve bu büyük bir nimetti. “Baba” dediğinde cevap alamıyordu oysa. “Evladım, bu bayram gelmeyecek misin?” dediğinde annesi, tam da yarasına basmıştı. Gözlerini yumdu ve sustu. Gözyaşlarını oğlundan, titrek sesini annesinden saklayabilmek için direndi. Boşunaydı direnmek. 
Daha ne kadar saklayabilecekti aşikâr özlemini. “Uçak bileti bulabilmek zordur bayramlar- da. Bulabilirsem gelirim anne.” 


DİN 


VE 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demişti. Bulabilecek miydi? 
Arabaya atlayıp karayoluyla gitmek belki en iyisi olacaktı. 
Hasan gelgitler yaşarken içinde, telefonun öbür ucunda şefkatli anne: “Sen yeter ki iyi ol, mühim değil, Seneye gelirsin. 
Torunlarımla beraber.” diyordu. Gelemeyeceğini bildiği evladına teselli sözleriydi bunlar. 
Annenin yüreği yanıyordu ve bu koru ancak evladını bağrına basmak söndürebilirdi. Fakat neylersin, gel deyince gidilmiyordu. Gurbet dedikleri tam da buydu. 


Gurbette bayram sabahıydı, yani özlemin kendini en çok hissettirdiği vakitlerdendi. 
Sonraki zamanlarda her şey normale dönecekti. Yine işe gidilecekti. Tatil planları yapılacaktı belki de. Zor olan, bayram sabahını duygu yogunlaşmasına rağmen bayram havasında geçirebilmekti. Ve insan teselli eder kendisini, Hasan da teselli etmişti. Mesela oğlu bilmezdi memlekette bayramın ne demek olduğunu, hasretini de çekmezdi. Ailesi ve sevdikleri yanındaydı. Hatta bayramın ikinci günü okula gidecekti. Bayram, caddelere, mahalleye uğramaz gurbette. Müslümanların hislerinde yaşanır. Sokaklarında yepyeni elbiseler giyinmiş çocuklar koşuşmaz. Resmi tatil olmadığı için günlük işler aynen devam eder. Yani bayram gelmiş olur Müslümanın yüreğine, evine, camisine. Gurbette bayram “öteki” olduğumuzu hatırlatıyor biraz da. Bu sebeple sevinç ve hüzün sarılıyor birbirine vatandan uzak bayram sabahlarında. m 
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HER ŞEYİN YARATICISI OLAN ALLAH'IN DA BİR YARATICISI VAR MI? 





Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 





Her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın yaratılmadığına inanıyoruz. Ancak bazı insanlar her şeyi yaratan Allah'ın bir yaratıcısı var mı diye soruyorlar. 


İnsanoğlunun birbirine zıt arayışları ve beklentileri vardır. Hem sonsuzluk arayışı içindedir hem de her şeyin bir yerde bitmesi arzusundadır. 
Beklenti ile bıkkınlık birbirini takip eder. Tatile çıkar, çok eğlenir, eğlencesinin sürerek devam etmesini ister. Ancak zaman içinde bir bıkkınlık hissi oluşmaya başlar ve sanki isteyerek gelmemiş, hiç eğlenmemiş gibi bir an evvel bitirmek ister tatilini. Çünkü insanın içinde süreklilik duygusunun yanında tam ona zıt değişim arzusu vardır. Bu ikisinin dengesi, insanın iç huzurunu sağlar. Birisi lehinde dengenin bozulması, insanı huzursuz eder ve içinde bulunduğu hâl, zaman ve mekândan kurtulmak arzusu doğar. 


Hocam biz Allah'tan bahsediyorduk siz işi tatile bağladınız. 


Tamam işte. Biz derken insanları kastediyorsun. 
Soran ve sorulan insanı. İnsanı anlamadan, Allah” anlamak pek mümkün değildir. Yani insanın önce kendisini tanıması lazım ki yaratıcısı olan Allah” tanıyabilsin. O yüzden demişlerdir ki kendini bilen Rabbini bilir... 


Peki, nasıl tanıyacağız bu insanı? 


Ben de tam onu anlatmaya çalışıyordum. Zevk veren şeylerin bile bir sonunun olması gerektiğini düşünen insan, neden varlıkların sonsuz bir silsile hâlinde olmasını ister? Hâlbuki evrende gördüğümüz duyduğumuz ve hatta bildiğimiz her şeyin bir sonu var. Öyleyse evren ve içindekiler sonludur. Bir noktada başlayıp yine bir noktada bitmektedirler. Başladığı yer ise yaratıldığı andır. 
Öyleyse evrenin kendisi sonludur ve yaratıldığı bir başlangıç noktası bulunmaktadır. 
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Evrenin sonlu olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? 


Dediğim gibi duyularımızla kavradığımız ve aklımızla anladığımız evren ve içinde bulunan her şeyin bir sonu vardır. Zaten sorduğunuz soruda da yaratma olayından bahsediyorsunuz. Her şeyin yaratılması demek, her şeyin bir yerden başlaması demektir. Bu da evrende olan her şeyin kesinlikle bir başlangıcının olduğunu gösterir. Bilimsel bulgular da bunu göstermektedir. Geriye doğru gidildiğinde evrendeki olguların bir başlangıcı, geleceğe doğru ise bir sonunun olduğu artık bilim adamları tarafından da kabul edilmektedir. 
Nitekim bizi ısıtan ve ışıtan devasa Güneş'in bile ömrüne dair bilimsel tahminler yürütülmektedir. 
Bu da gösteriyor ki etrafımızda olan her şey için bir son kaçınılmazdır. Aslında kendi gözlemlerimizle bile evrendeki varlıkların bir başlangıcı ve sonunun olduğunu görebiliriz. Ölenler, doğanlar; kışın yok olup baharın yeşerenler, kuruyup tohuma dönenler, toprağın bağrından yeniden bitenler; yanıp kül olanlar, küllerinden alevlenenler... 
Daha nice olayı bizler kendi gözlemlerimizle tespit edebilmekteyiz. 


İyi de Hocam, buradan Yaratıcıya nasıl gideriz? 


Yine biz biliyoruz ki her meydana gelen şeyin, yakın veya uzak bir sebebi vardır. Bu kadar dönüşüm ve değişimin yaşandığı evrenin bir sebebinin olması, inkâr edilmez bir gerçektir. Bu değişim ve dönüşümleriyle evreni var eden sebebin yani Yaratıcının, evrenin içinde farz edilmesi, onun da aynı dönüşüm ve değişim kanununa tabi olmasını gerektirir. Yaratıcının bu şekilde değişim ve dönüşüme uğraması ise başka bir yaratıcıya gerek duyulması demektir. Bu da halk tabiriyle dipsiz bir kuyu anlamına gelir. İşi bu noktaya getirmek, bir yönüyle işi zora sokmak diğer yö- 


nüyle belirsiz kılmaktır. Bu şekilde yaratıcılar silsilesi düşünmeye eski alimler, teselsül demişler. 
Teselsül, sonsuza doğru uzayıp giden uçsuz bucaksız bir zincir... Bunu akılla kavramak mümkün olmadığı gibi aksine zihni zora sokmak, insanı bıktırmak ve belirsizliğe mahküm etmek anlamına gelir. Zaten zincirleme yaratıcı düşünmek, akıl ve mantık bakımından da geçersiz bir hükümdür. 


Demek ki Tanrı'yı evrenin içinde düşünmek, hem onu evrenin bir parçası haline getirir hem de evrendeki oluş-bozuluş kanunlarına tabi kılar öyle mi? 


Evet, aziz kardeşim, tam da söylemek istediğim budur. Öyleyse Tanrı evrenin dışında olmalı, aynı zamanda oluş ve bozuluş kanununa tabi olmamalıdır. Bu da bizi Tanrı'nın, evren ve içindekilerden başka ve farklı bir varlık olduğu sonucuna götürür. Tanrı oluş ve bozuluş kanununa tabi olmadığına göre, bir başlangıcının ve sonunun da olması gerekmez. Başlangıç ve sonu olmadığına göre başka bir yaratıcısının olmasından da söz edilemez. Öyleyse Allah” kim yarattı, gibi bir soru anlamlı değildir. Çünkü her şeyi yaratanın yaratılması mantık noktasından geçersizdir. 


Bu noktada şu soru kafama takıldı hocam: Bizatihi evrenin kendisi sonsuz olamaz mı? 


Bunun imkânsızlığı hem tarihi tecrübeyle hem de günümüzde ulaşılan bilimsel bulgularla sabittir. Daha önce temas ettiğimiz gibi bilimsel çalışmalar, evren içindeki güneş dâhil gezegenlere bile ömür tahmin etme noktasındadır. Evrenin içindeki varlıkların bir sonunun olduğu hem gözlemlerimiz hem de bilimsel bulgularla sabit olduğuna göre, bu varlıkların toplamından oluşan evrenin sonlu olması mantıki bir sonuçtur. Yirminci yüzyılın başlarında evrenin hiç bozulmayacak bir makine olduğu ve bu yüzden de sonsuza dek çalışacağı iddia edildi. Sonra ne oldu? Yaşanan gerçekler ve bilimsel veriler bunu geçersiz hâle getirdi. Koca koca canlıların türlerinin tükendiği, engin denizlerin sularının kirlendiği, atmosferdeki ozon tabakasının delindiği, buna mukabil uzayda henüz yaşanacak bir mekânın bulunmadığı evrenin, sonsuz olduğu iddiası böylece kendiliğinden rafa kalktı. Zira bilimsel çalışmalar son derece ilerlemiş olmasına rağmen türlerin tükenişinin ve dünyadaki ekolojik dengelerin bozuluşunun önüne geçilebilmiş değildir. Öte yandan bugün ateistlerin sarıldığı big bang teorisi de evrenin başlangıcının olduğunu göstermektedir. 
Bir ateistle konuşmamız sırasında şöyle bir soru sormuştum: “İddia ettiğiniz gibi Tanrı yoksa evren nasıl meydana geldi?” Verdiği cevap: “Büyük patlama yani big bang...” Ben ardından şu soruyu sordum: “Büyük patlamadan önce ne vardı?” 
“Orası beni ilgilendirmez” dedi. Çünkü bilmiyordu ve bilemezdi de. Bir başlangıç arıyordu. Büyük patlamayı buldu. Bu da gösteriyor ki ateistler de bir başlangıç öngörüyorlar. Sür git bir zincirleme varlık silsilesinden bahsedemiyorlar. Bu ne demektir? Evrenin bir başlangıcı var. Bir başlangıç varsa bir başlatıcının olması da kaçınılmazdır. 
Çünkü bir şeyin kendi kendine meydana gelmesi söz konusu değildir. Başlatıcının aynı zamanda evrenin dışında ve ondan tamamen farklı olması da gerekir. Bu durumda Allah”ın yaratılmasından söz etmek imkansız hale gelir. 


Peki Hocam, Allah neden yarattığı bir varlığın yok olmasını engellemiyor? 


En başından Allah”ın yaratacağı varlığın, kendisinin dışında ve farklı olmasının bir zorunluluk olduğunu söylemiştik. Bu zorunluluk gereği eğer yaratan Allah ezeli ve ebedf ise yarattığı varlığın başlangıcı ve sonu olmalıdır. Zaten bir varlığın başlangıcı varsa sonu da var demektir. 


O takdirde cennet ve cehennemin ebediliği nasıl izah edilecek? 


Tabi ki Allah”ın irade ve kudretiyle... Allah”ın dışındaki hiçbir varlığın mutlak ebediliğinden söz edilemez. Çünkü onların hepsinin başlangıcı vardır. Öyleyse cennet, cehennem ve içindekilerin ebediliği Allah'ın onları ebedi kılmasıyladır. Yani Allah onları ebedi olarak her an yaratmaktadır. 
Dolayısıyla burada Allah”ın irade ve kudretine bağlı bir ebedilik söz konusudur. Allah dilerse sonlandırır. 


Peki, bunun hikmeti nedir? 


Cennet ve cehennemin ebediliğinde Allah'ın rahmet ve adaletinin gerçekleşmesi söz konusudur. 
Yüce Allah dünya imtihanını kazanarak kendisine itaat eden kullarına rahmeti gereği büyük mükâfatlarda bulunacak; asi, zalim ve nankör kullarını da adaleti gereği cezalandıracaktır. Her şeyin yaratıcısı olan Allah, kullarına böyle bir söz vermiştir ve O sözünden asla caymaz... m 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İSLAM GELENEĞİNDE GAYRİMÜSLİMLE-RE MUAMELE NASIL OLMUŞTUR? 


e 
E- toplumunun bir üyesi olarak ya- 


şayan gayrimüslimler, tarih boyunca Müslümanlarla karşılıklı güven esasına dayanan sosyal ilişkiler kurmuşlardır. 
Yer yer bilgisizlikten ve tahrikten kaynaklanan kimi olumsuzluklar görülse de farklı din ve kültürlerin barış içinde birlikte yaşamalarının somut örnekleri de bu tecrübeyle kayıt altına alınmıştır. “Eğer onlar barışa yönelirlerse sen de barıştan yana ol ve Allah”a güvenl...” 
(Enfal, 8/61); “Allah, inancınızdan dolayı sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere nezaketle ve adaletle davranmanızı yasaklamaz... 
Allah yalnızca, din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dostlukla yaklaşmanızı yasaklar, kim onlarla dost olursa, gerçek zalimler işte onlardır.” (Mümtehine, 60/8-9.) gibi ayetler ile Resul-i Ekrem”in gayrimüslime yapılan haksızlığın karşısında bizzat kendisinin duracağını bildiren sözleri (Buhâri, “Cizye”, 5, Ebü Dövüd, “Cihad”, 153, Tirmizi, “Diyat”.) ve onlara verdiği pek çok yazılı güvence ile aynı yöndeki hulefa-i raşidin uygulamaları bu tutumun temel dayanaklarını göstermektedir. 
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ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR? RAMA-ZAN”DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ? 


amazandan sonra şevval ayında altı gün Rin tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” 
(Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 59.) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. (İbn Abidin, Reddü”l-muhtar, TI, 421, 422.) 
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, ramazanda tutulmayan oruçların yerine geçmez, yani ramazanda tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, ramazanda tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. 


İKİ BAYRAM ARASINDA EVLENMEK CAİZ Mİ-DİR? 


" Ikemizin bazı yörelerinde, ramazan ile 

kurban bayramları kast edilerek “İki bayram arasında düğün yapılmaz ve nikâh kıyılmaz.” denilmektedir. Bu sözün dini yönden hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. 
Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Aişe (r.a.) iki bayram arasında yer alan şevval ayında evlenmişlerdir. (Müslim, Nikâh, 73.) Şartlar ve imkânlar müsait olduğu zaman senenin bütün günlerinde ve günün her saatinde düğün yapılabilir, nikâh kıyılabilir. Yani nikâh için belli bir zaman ve vakit yoktur. Bu sebeple iki bayram arasında düğün yapmakta ve nikâh kıydırmakta dinimiz açısından hiçbir sakınca bulunmamaktadır. 


YAPILAN AKİTLERİN KAYDA GEÇİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 


07 yapılan akitlerin, hiçbir şekilde tartışmaya meydan vermeyecek şekilde net ve belirli 
yapılmasına itina gösterdiği gibi, çıkması muhtemel anlaşmazlıkların çözümünde de elde net kanıtların bulunmasına önem vermiştir. Tarafların akit sırasında bu işlem için dinen gerekli olan şartlara riayet etmemeleri ve öne sürdükleri şartları belgelememeleri, günümüz ticari hayatında karşılaşılan olumsuzlukların en önemli nedenlerindendir. İslam, alışveriş ve borçlanma işlemlerinin yazılmasını tavsiye etmiştir. Kur”an-ı Kerim”de konuyla ilgili olarak “Ey inananlar, belli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın... Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir.” (Bakara, 2/282.) buyrulması, ticari işlemlerin kayıt altına alınmasının önemine işaret etmektedir. Bir sonraki ayette ise, “Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve Allah'tan sakınsın.” (Bakara, 2/283.) buyrularak diğer alanlarda olduğu gibi ticari alanda da güven duygusunun çok önemli bir unsur olduğu ve bunun kötüye kullanılmaması gerektiği mesajı verilmektedir. Bakara suresi 282. ayetindeki borçlanma durumunda senet yapılması emri, ilim adamlarının büyük çoğunluğu tarafından zorunluluk olarak değil tavsiye olarak değerlendirilmektedir. (Kurtubi, el-Cami', IV, 431.) Ancak güven duygusunun, doğruluk ve dürüstlüğün olabildigince zedelendiği günümüzde, ticari işlem ve akitlerin kayıt altına alınması, karşılaşılabilecek anlaşmazlıklarda hukuki açıdan belge niteliği taşıyabilecek vasıtaların kullanılması önem arz etmektedir. Bu bakımdan yapılan akitlerin yazılı hale getirilmesi, dini bir zorunluluk olmamakla beraber; tarafların Kur'an'ın tavsiyesine uyarak ticari iş ve işlemlerini kayıt altına almaları daha uygun olur. 


KUL HAKKI YEMENİN HÜKMÜ NEDİR? KUL HAKKI NASIL ÖDENİR? 


z. Peygamber (s.a.s.), üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hak sahibi olan mazlumlardan 

helallik almalarını öğütlemiştir. Bunun yapılmaması durumunda hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin, haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini, eğer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman da mazlumun günahlarının zalime yükleneceğini belirtir. (Buhari, Mezalim, 10.) Yine Peygamberimiz (s.a.s.), imkânı olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin kul hakkını ihlal ettiğini şöyle ifade eder: “Ödeme gücü olan zengin kişinin, ödemeyi ertelemesi zulümdür.” (Buhari, Havale, 1.) Görüldüğü üzere kul hakkı, kişinin ahiret hayatı açısından önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadır. Allah'ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın çok ağır bir vebali vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi, hakkını almadıkça veya bu hakkın- dan vazgeçmedikçe, Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmemektedir. Çünkü ilahi adalet, bunu gerektirir. Veda hutbesinde Resulüllah (s.a.s.), “Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız, Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır (dokunulmazdır).” (Buhari, Hacc, 132.) buyurmuştur. Buna göre, gasp, hırsızlık veya izinsiz alma gibi yollarla elde edilen haram para veya mal, sahipleri biliniyor ise kendilerine yahut mirasçılarına, bilinmiyor ise fakirlere veya hayır kurumlarına onların namına sadaka olarak verilmelidir. Ayrıca, yapılan bu kusurlardan dolayı da Allah'tan af ve mağfiret dilenmelidir. Mal ya da darp gibi şeylerle ilgili olmayan gıybet, bühtan gibi hak ihlallerinde en doğrusu, hak sahibine durumu anlatıp helalleşmek olmakla beraber, her zaman bu şartı yerine getirmek mümkün olmadığından ya da insanlar bundan çekindiklerinden, kendi adına tövbe edip, hak sahibi namına da istiğfar etmek, dua etmek ya da hayır hasenat yaparak sevabını ona bağışlamak, bu tür hak ihlallerine kefaret olur. 
(İbn Teymiyye, el-Fetava'l-Kübra, I, 113.) 


* Bu sayfadaki cevaplar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ait fetvalardan oluşmaktadır. 
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“Deliliktir her insanın kendi durumunda 

Kendi özel fikrini övmesi! 

Eğer İslamiyet Allah'a teslim olmak demekse 

Biz hepimiz Müslüman olarak yaşıyor ve ölüyoruz. 


Goethe, Batı-Doğu Divanı 


ydınlanma 

kurucu şairlerinden 

Johann Wolfgang 

Von Goethe, 1772 
Temmuz'unda arkadaşı Herder'e yazdığı mektubunda, “Musa'nın Kur'an'da dua ettiği gibi dua etmek istiyorum: Tanrım, göğsüme ferahlık ver.” 
ifadelerini kullanmıştı. Mektubun muhatabı Alman filozof ve ilahiyatçı Herder, bu dua- nın ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordu çünkü Goethe'yi Kur'an'la erken yaşlarda zaten kendisi tanıştırmıştı. Bu tanışmanın heyecanı ile yirmi üç yaşındayken “Muhammed Kasidesi” adlı harika bir şiir yazan Goethe'nin İslam'a, Kur”an”a ve Hz. Peygamber”e 


çağının 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ilgi ve ihtiramı hayatı boyunca sürecekti. Kadim söylencelere, felsefeye, mitolojiye ve masallara düşkünlüğü olan Goethe, şiirini büyük anlatılardan, tarihi fenomenlerden besliyordu. 


Yaşamının muhtelif zamanlarında ilgi ve eğilimleri değişmiş olsa da İslam hayranı tutumu neredeyse hiç değişmedi Goethe'nin. Örneğin yetmiş yaşındayken “Kur”an”ın tümüyle Peygamber'e indiği Kadir Gecesi'ni huşu içinde kutlamak” düşüncesiyle zihninin meşgul olduğunu açıkça söylemekten imtina etmemiştir. (Katharina Mommsen, Goethe ve İslam, Ötüken Neşr. s. 9.) 
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Goethe, 1749 yılında Almanya”nın Frankfurt şehrinde kitaplarla dolu bir evde dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından aldı. Fransızca başta olmak üzere, İngilizce, İtalyanca, Yunanca ve Latince öğrendi. 
Kendi ifadesiyle, babasından dış görünüşünü ve yaşamını ciddiyetle sürdürme kabiliyetini, annesinden ise şen tabiatı ile hayal kurma becerisini aldı. 
Henüz on yaşındayken Ezop”u, Homeros”u ve Ovidius”u okudu, Binbir Gece Masalları”yla tanıştı, Alman halk efsaneleri ve destanlarının yanı sıra klasik dini anlatıları öğrendi. Babasının isteği üzerine hukuk eğitimi aldığı Leipzig ve pek çok arkadaş edineceği Stras- 


burg şehirleri yazarın üzerinde büyük etki bırakacaktı. 
Eğitim yıllarını şiir yazarak ve resim yaparak değerlendiren, İngiliz ve Fransız edebiyatıyla yakından ilgilenen Goethe, tam bir Shakespeare hayranıydı. 1775 yılında Weimar'a gitti ve bir sene sonra orada resmi görevine başladı. Yaşamı boyunca üst düzey devlet görevlerinde bulundu. Yüksek gelire sahip, müreffeh bir hayat sürdü. 


Aydınlanma Çağı her ne kadar hümanist akımın gelişimine imkan verdiyse de bütün Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da İslam ve Müslümanlar üzerine olumsuz düşünceler egemendi. Bununla birlikte bir önceki yüzyıla damgasını vurmuş düşünür Leibniz'in, İslam ve Hz. Peygamber'le ilgili övgü dolu sözleri de bilinmekteydi. 
Goethe'de yirmili yaşlarının başında gelişen İslam ilgisi, ilerleyen yaşlarda İranlı şair Hafız”ın Divan”ından etkilenerek kaleme alacağı Batı-Doğu Divanı”nda açıkça ortaya konacak ve en üst seviyede ifadesini bulacaktır. 


Peki, Goethe”yi İslam”a ve Hz. 
Muhammed”e karşı ilgi duymaya yönelten asıl sebepler neydi? Her şeyden önce takvimler, her düşüncenin rahatça dolaşıma girdiği bir dönemi gösteriyordu. 18. yüzyıl Avrupa'sı Aydınlanma Çağı için gerekli tüm şartları elverişli kılmıştı. Goethe, toleransın o zamanların parola kavramlarından biri olduğunu söyler. 
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İslam'da Goethe'yi etkileyen temel unsurların başında tevhit anlayışı gelir. Öyle ki Batı-Doğu Divanı'nda yer alan mısralarında İslam dininin asıl başarısını tevhit anlayışını egemen kılarak elde ettiğini söyler: “İsa safça hissetti ve düşündü / Sessizce o tek Tanreyi; / İsa'nın kendisini Tanrı sayan, / Onun kutsal arzusunu yaraladı. / Ve hakikat olan, görünecekti / Ki Muhammed de bunu başardı; / Sırf o tek kavramı sayesinde / Bütün dünyayı dize getirdi.” (Goethe, Batı Doğu Divanı, Hece Yay., s. 204.) 








Goethe Kilise'nin teslis inancı ve günah çıkarma uygulamaları hakkında şüphe içindedir. Hatıralarında, erken yaşlardan itibaren kendisine sahih din anlayışı aradığını ifade eder. 








Goethe Kilise”nin teslis inancı ve günah çıkarma uygulamaları hakkında şüphe içindedir. 
Hatıralarında, erken yaşlardan 





itibaren kendisine sahih din anlayışı aradığını ifade eder. 
Bütün bunlara karşın dönemin ateist akımlarına kapılmaz, hatta ahlakını dine borçlu olduğunu dile getirir. Çocukluğuna dair hatıraların da yer aldığı “Yaşamımdan Şiir ve Hakikat” kitabında hiç unutamadığı bir olay anlatır. Meslektaşları tarafından mahcup edilmek istenen, bu yüzden hangi papazda günah çıkardığı sorusuna maruz kalan bir musluk tamircisinin, büyük bir özgüvenle, “Kral Davut kime günah çıkardıysa, ben de ona çıkarıyorum.” diye cevap verdiğini söyleyen Goethe, çocukken şahit olduğu bu sahnenin kendisi üzerinde çok etki bıraktığını, onu yönlendirdiğini vurgular. (Goethe, Yaşamımdan Şiir ve Hakikat, İş Bankası Yay., s. 41.) 


Dine her zaman ilgiyle yönelen, hep arayış içinde olan, yeri geldiğinde içinde bulunduğu çevreyi, Protestanları eleştirmekten geri durmayan Goethe, kadim metinlerle ilişkisini hep korudu. Sonunda, kendi kendine bir düşünce ve inanç kalesi inşa etti. Hristiyan akaidinde yer alan doğuştan günahkar olma fikrini kınadığı için kıyasıya eleştirildi ve dini çevrelerce dışlandı. Bu durumu bir fırsata dönüştüren şair, düşüncelerinden vazgeçmek yerine, kendi ifadesiyle, özel gereksinimine uygun bir Hristiyanlık inancı geliştirdi ve bunu çok tarih çalışarak, bir esasa dayandırarak oluşturdu. (age, s. 667.) Bu cesareti sebebiyle 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Goethe”nin Müslüman düşünürler nazarında da her zaman ayrıcalıklı bir yeri oldu. Örnegin Muhammed İkbal onun için, “Büyük bir zeka ile temas edince ruhumuz bizzat kendini keşfeder. İlk defa Goethe'nin hayal gücünün sonsuzluğunu anlayınca, kendi sınırlarımın farkına vardım.” demiştir. 


Goethe'nin İslam'la tanışıklığı, geleneksel Hristiyanlıkla düşünsel uzlaşısını yitirdiği döneme tekabül eder. 1771-72 yıllarında Kur'an'da bulduğu pek çok düşünceyi, kilise dogmalarına karşı bir alternatif olarak görür ve onlara dört elle sarılır. Zaten o heyecanla Muhammed (s.a.s.) adlı bir kaside ortaya koyar. Goethe uzmanı Alman Profesör Katharina Mommsen, onun İslamiyet'e yönelik olumlu tutumunun sadece hoşgörü temelli olmadığını, kişisel bir ilişki çerçevesinde geliştiğini söylüyordu: “Bu nedenle İslamiyet üzerine ifadeleri o zamana kadar Almanya'da mevcut her şeyi kışkırtıcı cesaretiyle fersah fersah aşıyordu.” (Gürsel Aytaç, Goethe ve Dünya Edebiyatı, s. 90.) 


Hafız'ın Divan”ından etkilenerek Batı-Doğu Divanı'nı yazan Goethe'nin, İranlı şairin eserini 1814 yılında Hammer tercümesinden okuduğu varsayılmaktadır. Hafız onu âdeta Şark'a davet etmiştir. Ünlü şair bu davete ve orada bulduğu aşk ve coşkuya hayır diyemeyecektir. Batı-Doğu Divanı adlı eserinin sonuna yüz kırk sayfalık Araştırmalar ve Not-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Hafız'ın Divan'ından etkilenerek 
Batı-Doğu Divanı'nı yazan Goethe'nin, İranlı şairin eserini 1814 
yılında Hammer tercümesinden okuduğu varsayılmaktadır. Hafız onu âdeta Şark'a davet etmiştir. 








lar adlı bir bölüm ekleyen Goethe, bunu Doğu'nun daha iyi anlaşılması için yaptığını, bazı büyük, güzel ve iyi şeylerin o coğrafyadan Batı'ya ulaştığını belirtir. Kur'an'ın üslubu için “kati, büyük, müthiş, yer yer gerçekten ulvidir” der. Divan üzerinde çalışırken bazı önemli müsteşriklerden Arapça okuma ve yazma dersleri alır. Kendi eliyle kısa Arapça duaları kopyalar, karşılaştığı bu yeni dil için, “Belki de hiçbir dilde fikir, söz ve yazı doğuştan böylesine orijinal bir hâlde bir arada vücut bulmamıştır.” 
demekten kendini alamaz. (Altan Alperen, “Goethe, Faust ve İslamiyet”, Eskiyeni, Yaz 2009), s. 109.) 
Düşünce dünyasını cezbeden kimi ayetleri de olduğu gibi 


Divanına almaktan kaçınmaz: “Allah'ındır şark! / Allah'ındır garp! / Kuzey ve Güney bölgeler / Huzur bulun siz onun ellerinde.” 


Goethe'nin sanat yaşamı ve biyografisi hakkında birinci kaynak Hayatımdan Şiir ve Hakikat ise ikinci kaynak J. Peter Eckermann'ın Goethe İle Konuşmalar adlı kitabıdır. Bu kitabın 11 Nisan 1827 tarihli bölümünde, Goethe'nin İslam ve Müslümanlarla ilgili müstakil bir konuşması yer alır: “Müslümanların eğitimlerine hangi doktrinlerle başladıkları gerçekten dikkate değer. 
Gençlere dinin temeli olarak, her şeyden önce şu kanaati aşılıyorlar: İnsanoğlunun başına gelenlerden hiçbiri yoktur ki, her şeyi düzenleyen, yüce bir kudretin eliyle, çok daha önceden alına yazılmış olmasın; böylece bu gençler bütün hayatları boyunca kendilerini koruyacak bir zırh kuşanmış oluyorlar; artık rahattırlar ve başka şeye de pek ihtiyaçları yoktur. (...) Bundan sonra Müslümanlar felsefe öğretimine şu akideyle başlıyorlar: Aksi söylenemeyecek hiçbir şey yoktur. Gençlerin kafasını böyle işletiyorlar. Bunların okul vazifeleri, ileriye sürülen her iddiaya aykırı bir kanaat bulup ifade etmek esasına dayanıyor. Bunun neticesi olarak da gerek düşüncede gerek sözde büyük ustalık kazanıyorlar.” 


Bu ifadelerden anlaşılıyor ki Goethe İslamiyet üzerine hayli kafa yormuştur. İçinde doğup 


büyüdüğü uygarlığı istemsizce sürekli İslam medeniyetiyle kıyaslamıştır. İslam'ın doktrinlerinin hiçbir eksiği olmadığını ve kendi bütün sistemlerinin ondan ileri gidemeyeceğini açık yüreklilikle söyleyen şair, bununla yetinmeyip İslamiyet'in bir gelişmişlik kriteri olduğunu söyler: “Müslümanların bu felsefe sistemini hepimiz, gerek başkalarının gerek kendimizin fikir bakımından ne derece geliştiğimizi anlamak için pekâlâ bir ölçü olarak kullanabiliriz.” (Goethe İle Konuşmalar 1, J. Peter Eckermann, Hece Yay., s. 200, 201, 202.) 


Kaynaklar, Goethe”nin İslam”a ve Müslümanlara olan hayranlığının yetmiş yedi yaşına geldiğinde de devam ettiğini göstermektedir. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve karşılaştırmalı Türk Alman edebiyatı üzerine önemli çalışmalara imza atan Senail Özkan, “Alman İslam Anlayışının Öncü Figürü Olarak Goethe” adlı makalesinde Almanlar açısından bugün gelinen noktanın iç karartıcı olduğuna dikkat çeker. Bismarck”ın Alman İmparatorluğunu kurmasın- dan itibaren Alman edebiyat biliminde egemen anlayışın Goethe'nin milli şair olarak desteklenmesi olduğunu hatırlatan Özkan, Goethe biyografisi olarak son yıllarda ünlenen Peter Boerner”in kitabında, Batı-Doğu Divanı”ndan utanılacak bir şeymiş gibi bahsedildiğini, hatta İslam adının zikredilmemek için “Doğulu din” ifadesinin kullanıldığını 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Gtuttgars, 
~ ~ K in dee Gottaiseğen Buchhandlung 


(819) 


Johann Wolfgang von Goethe'nin West-oestlicher Divan adlı eserinin iç kapak sayfaları (Stuttgard 1819) 


söyler. Kendini aydınlanmacı Alman olarak lanse edenlerin bile İslam karşısında histerik bir korkuya kapıldığını vurgulayan Özkan, ortaya konan tavrı, ilhamını Voltaire”den alan aydınlanmacı şovenizmle açıklar. Nitekim Voltaire, Katolik kilisenin fanatizmine saldırmak için İslam'ı ve onun peygamberini temsili olarak kullanmış, başka düşüncelere saygısıyla övülen toleransını kendi ayaklarıyla çiğnemiş, kendi pozisyonunun üstünlügünden emin bir aydınlanmacı olarak pervasızca Müslümanların duygularını yaralamıştı. Goethe, Voltaire'in sırf din adamlarına zarar versin diye, dini ve dinin dayandığı kutsal kitapları aşağılamasından rahatsız olduğunu, “dürüstlükten uzak, tarafgir ve birçok 


kutsal konuyu çarpıtması” yüzünden ona olan nefretinin her geçen gün arttığını söyler. 


Bütün yaşamını arayış içinde, ışık peşinde geçiren Goethe, 
1832 yılında ölüm döşeğin- 
de, “Pencereyi açın, ışık daha çok girsin!” dedikten bir süre sonra vefat edecektir. Bugün Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik içten içe alevlenip duran, neredeyse sistematik bir düşmanlığa bürünen, siyasetten sanata, medyadan akademiye, bütün mecraları ele geçirmeye çalışan kin ve nefret söylemi, Goethe'nin bulduğu ışığın çok uzağında bir karanlıktan besleniyor. Açıkçası bu karanlık, onun yaşamı boyu açmaya ça-Lıştığı pencereyi kapaklarıyla beraber kapatmaktan başka bir anlama gelmiyor. m 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“Ninni demek ar olmaz Mümin kalbi dar olmaz 

Açılan güller solmaz Uyusun yavrum, ninni” 





NİNNİLERİN SATIR ARALARI 


Türk halk edebiyatı, İslamiyet öncesinden ses veren sözlü edebiyatın Anadolu'daki inikâsı; kaynağını gelenekten almak suretiyle halkın derdini, sevdasını, göreneğini, töresini, duygu ve düşüncelerini dile getiren, ekseriyetle ilk söyleyeni ya da derleyeni bilinmeyen (anonim) eserlerden oluşan türkü, 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koşma, mani, masal, ninni gibi türlerin bütünüdür. Üslup ve muhteva olarak halkın kültüründen beslenen, süslü anlatımdan beri ve arı/duru Türkçe ile söylenmiş manzum ve mensur ürünlerin asırlar öncesinden günümüze uzandığı, uçsuz bucaksız edebiyat diyarıdır. Hiç şüphesiz, Türk milleti- 


nin karakteriyle mayalanan ve insanımızın gönlüyle yoğrulan halk edebiyatının en şefkatli ve nazenin türü ninnidir. 


Ninni, çocuğun uyuması veya ağlamasının durması için ebeveyn tarafından belli bir hece ölçüsüyle ve ezgili olarak söylenen şiirdir. Anadolu'da beşik 


türküsü ve kundak türküsü olarak da bilinen ninnilerin, ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte devamlılığını sözlü olarak sağladığı için zamanla değişim geçirmiş olmaları da muhtemeldir. Çağımız insanının artık unuttuğu ve terk ettiği bir gelenek olan ninnilerin tek gayesi uyutmak ya da susturmak mıdır? Acaba ninniler bebek uyutmak için öylesine söylenen ve sadece kafiye olsun diye bazı kelimeleri gelişigüzel bir araya getiren şiirler midir? Yoksa bir ananın ya da babanın evladı başında ettiği dua, temenni veya öğreti, nasihat, henüz beşikten itibaren başlayan bir eğitim materyali midir? Türk destanlarında olduğu gibi ninnilerde de kapsamlı ve özverili çalışmalarda imzası bulunan Prof. Dr. Necati Demir”e göre ninniler, sanıldığının aksine, sırf çocuklar uyusun diye gelişigüzel söylenen şiirlerden öte bir içeriğe sahip olan ve çocukları eğitmek amacıyla ortaya konulan eserlerdir. Bu alanda yapılacak olan inceleme ve araştırmaların sayısının artması, Türk kültür ve edebiyatı adına büyük bir kazanım olacaktır. 


Modern eğitim sisteminde karşımıza çıkan; okul öncesi eğitiminde, ilköğretim ve hatta yaz Kur'an kurslarında bile sıklıkla duyduğumuz “değerler eğitimi” kavramı hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu eğitimle bireyin sosyal becerilerinin yanı sıra nezaket, saygı, hoşgörü, sorumluluk, yardımseverlik, vatanseverlik ve dürüstlük gibi temel ahlâk kurallarını, özellikle erken dönemde kazanması ve bunları pekiştirmesi amaçlanmaktadır. Ninnilerimize bu çerçeveden baktığımızda, çocuk eğitimini henüz anne karnında başlatan ve beşikte temellendiren bir Anadolu irfanı karşımıza çıkmaktadır. 
Türk ninnilerinde yer alan degerlerden örnekler verecek olursak: 


“Yavrum okullara gider, yolları güzel / Yavrum Kur'an okur, dilleri güzel.”, “Okullara gitsin, ninni / Okusun da öğrensin, ninni.” (ilim, eğitim, okul); “Dandini dandini dayısı bakar / Yakaya yağlık emmisi takar / Ağzına şeker babası eker / Cebine harçlık dedesi döker.”, “Baban gele, deden gele / Ayağına patik ala.”, “Haber verin dayısına / Şeker alsın kuzusuna, ninni.”, “Bir kuzu taş dibinde meliyor / Bulamamış, komşuları geliyor.” (aile, akrabalık ve komşuluk bağlar), “Büyüyecek yavrum, asker sayacak / Vatan borcunu da ninni, namus sayacak.”, “Eline kılıç alsın da paşam / Düşmanları sürüsün, ninni.”, “Aynalı beşikte bebek beledim / Büyüttüm, besledim, asker eyledim.” (vatan, bayrak, askerlik); “Kaynatamdan hicap ettim / Beybabandan hicap ettim.”, “Say büyüğü, sev küçüğü, ninni.” , “Yavrum iyi, iyiye bakar / Kötü sözler hatır yıkar, ninni.”, “Gülü terazi ettim / Gülü de gülle tarttım.” (utanma, görgü, nezaket); “Bir yiğide bir gül yeter, ninni.”, “Çekerim yavrum için ben çileyi.”, “Ninnilerin 











Acaba ninniler bebek uyutmak için öylesine söylenen ve sadece kafiye olsun diye bazı kelimeleri gelişigüzel bir araya getiren şiirler midir? 
Yoksa bir ananın ya da babanın evladı başında ettiği dua, temenni veya öğreti, nasihat, henüz beşikten itibaren başlayan bir eğitim materyali midir? 








benim olsun / Uykularım senin olsun.” (kanaatkârlık, fedakârlık); “İlim, irfan öğrenecek / Vatana, millete hayırlı olacak.” 
(vatandaşlık, sorumluluk) gibi hepsi birbirinden kıymetli hazineler karşımıza çıkacaktır ki, bunlar da ancak deryada bir katredir. Yukarıda saydığımız mısralardan da anlaşılacağı gibi gerek aile içinde gerekse okul ya da kurslarda çocuklarımıza vermeyi hedeflediğimiz değerler eğitiminden kastedilen değerlerin birçoğunun ninni metinlerinde zikredildiği görülmektedir. Nitekim Türk ninnilerinin işlevselliğiyle ilgili yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor ki erken yaşlardan 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itibaren duydukları ninniler, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan gelişimine yardımcı olduğu gibi aile ve yakın çevresine uyum sağlamasını kolaylaştırmakta; çocuğa gelenek/görenek ve kültürel değerlerini de öğretmektedir. 
Asırlardır söylenegelen, dünden bugüne çok önemli bilgiler aktaran ninnilere kulak vermeye devam edelim. Beşik başında yakılan içli türkülerin, çocukların dimağlarına iyice yer etmesi istenen milli-manevi değerler öğretisi olması anlamlıdır. Büyüme hormonunun gece uyurken salgılandığı, yogurdun ve kaymağın büyüme ve gelişime faydası, gülün ve çam ağacının uykuya geçişi kolaylaştırıp hızlandırması bugün de kimi ekollerce kabul gören düşünce ve uygulamalardır ve bu bilgilerin bin sene önce, okuma yazma bilmeyen bir annenin yavrusunun beşiğini sallarken dile döktüğü mısralarda geçmesi sadece tesadüf müdür? Tabii ki ninnilerin bilimselliğinden bahsetmiyoruz ya da yazımızın başında değindiğimiz sözlü edebiyatın muhtemel değişimini, dolayısıyla yeni bilgilerin öğrenilmesiyle ninnilerde geçen yanlış bilgilerin de doğrulanarak yenilenmesi ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Sadece, beşikleri tavan arasına kaldıran ve çocukları- nın uykularını tabletlere ya da çizgi film kanallarına emanet eden çağımız insanına, unuttuğu bir kıymetini hatırlatmak istiyoruz. “İlim, kendini bilmektir.” diyen ve tabiatı doğru bir şekilde okuyabilen, irfan ve 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hikmet sahibi Anadolu insanının irfan ve basiretinin ürünü olan metinlerin satır aralarına gizlediği bilgilere gelin birlikte göz atalım: 


“Uyusun da büyüsün, ninni / Tıpış tıpış yürüsün, ninni.”, 


“Dandini dandini danalı bebek / Mini mini elleri kınalı bebek / Annesi babası çok sever / Uyur da büyür nazlı bebek.”, 


“Ninni der de uyuturum / Uyutur da büyütürüm.” 


Ninnilerde çokça kullanılan kelime “uyku” kelimesidir ve bu kelime de hemen her yerde “büyüme” ile birlikte kullanılmaktadır. Sayısız ninni metnin- de geçen bu iki kelimenin birbiriyle ilişkisine dair bilimsel bulgulara ancak XIX. yüzyılın başlarında Oo rastlanmaktadır. 
Bu verilere göre canlılardaki fiziksel büyümeyi sağlayan büyüme hormonu (Growth Hormon), uyurken salgılanmaktadır. 


“Uyu yavrum, yine sabah oluyor / Uyumazsan gül rengin soluyor, ninni.”, 


“Can bebeğim uyusun / Sağlıcakla büyüsün, ninni.” 


Ninnilerde “uyku” ile bir arada bulunan bir diğer kelime de “sağlık” kelimesidir ki yine bilimsel verilere göre düzenli uyku uyumayan birey hem fiziksel olarak vücut direncini yitirmekte hem de psikolojik olarak algılamada bazı sıkıntılar yaşamaktadır. Dolayısıyla uykunun sağlıkla ilgisi gün gibi aşikârdır. 


“Dandini dandini dan atmış / Mevlâ'm neler yaratmış / Gözleri kudret helvası / Burnu da Kâbe hurması.”, 


“Hak yolunda bir kilim / Hurmalar dilim dilim.” 


Anadolu besin kültüründe nice yemiş türü bulunurken “hurma” kelimesinin ninnilerde çok fazla yer edinmesi dikkat çekicidir. Hurmanın insan kimyası- nın en az sabah saatlerinde, en fazla akşam saatlerinde salgıladığı ve uykuya geçişi sağlayan melatonin hormonunu yapısında barındıran bir besin türü olması daha enteresandır. 


“Kovan kovan balın olsun / Bin çiçekli dalın olsun / Denizlerde salın olsun.” 


Çocuğun gelişimine katkı sağlayacak her besin gibi “bal” da ninnilerde epey geniş bir yere sahiptir. Anadolu'da arıcılık ve balcılık her ne kadar eskilere dayanmaktaysa da insanlık tarihinde arılarla ilgili bulunan bilimsel veriler daha yenidir. 
Ve bu verilere göre arılar 100 
mg çiçek tozu elde etmek için 
1000 civarında çiçeği dolanmaktadır. 


“Benim yavrum gülecek / Gülüp de güzel olacak.” 


Gerginlik ve stresi azalttığı, cigerleri genişlettiği, vücut ağrılarına iyi geldiği ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi daha birçok faydasını bugün tip dünyasının kabul ettiği gülme eyleminin yüz kaslarını esnettiği için vücudun oksijen alımını destekleyerek cilt güzelliğine ve tazeliğine iyi geldi- 


ği bugün ortaya atılan bilimsel savlardandır. Örneğimizde görüldüğü gibi ninnilerde de gülme eylemi, güzellik kavramıyla beraber sebep-sonuç ilişkisiyle işlenmektedir. 


“Dandini dandini dastana / Danalar girmiş bostana / Kov bostancı danayı / Yemesin lahanayı.” 


Bütün Anadolu'da yaygın olarak bilinen ve belki de hâlâ dillerde söylenen nadir ninnilerden olan lahanalı ninnide; bostancıdan, bostana giren danayı kovarak lahanayı yemesinin engellemesi istenmektedir. Anadolu'nun gönlü geniş insanı, sadece kendi besin kaynağını, hayvanının tüketmesinden mi korkmaktadır? Muhtemelen... Fakat bir ihtimal daha var ki lahanadan çok dananın iyiliği için olabilir. 
Verilere göre 1kg lahananın sindirilmesi için 1000 kalori harcanması gerekmektedir. 
Ayrıca lahana şişkinliğe ve kısa sürede kilo vermeye yarayan zahmetli bir bitkidir. Bir yiyeceğin zayıflamaya yardımcı olması insanlar için faydalı olsa da hayvanlar için aynı durum geçerli değildir. Zira çiftçi için hayvanın, özellikle de sığırların zayıf değil besili olanı makbuldür. Bu yönüyle düşünüldügünde, dananın yememesi gereken besin olarak lahananın tercih edilmesi de hayli dikkat çekicidir. 

“Höllüğünü ben elerim / Temiz bezlere belerim / Sen gülersen ben gülerim.” 


Ninnilerde sıklıkla geçen kelimelerden bir diğeri de yukarıdaki örnekte olduğu gibi höllüktür. Anadolu insanının tecrübe ve ferasetiyle bulduğu ve yüzyıllar öncesinden ürettiği çarelerinden biridir. Höllük denilen toprak, sıradan bir toprak değildir. Gerek yüksek su emici özelliğinden gerekse ısı yalıtımı sağlaması açısından tercih edilirdi. İnsanlar, volkanik taşlardan oluşan bu toprağı eleyerek mercimek tanecikleri kadar olan kısımlarını alır ve ısıtarak iki bez arasına koyar, bebeği üzerine belerdi. Böylece hem bebek uzun süre sıcak zeminde yatmış olur hem de altını ıslattığında toprağın alüvyon yapısı gereği suyu emici özelliğinden dolayı altı kuru kalır ve pişik gibi bir dertten böylece kurtulmuş 








Ninniler bebek uyutmak için öylesine söylenen ve sadece kafiye olsun diye bazı kelimeleri gelişigüzel bir araya getiren şiirler midir? 
Yoksa bir milletin tarih boyu edindiği tecrübelerden damıttığı, hayatla harmanladığı, bilgelikle olgunlaştırdığı irfan bulutları mıdır? 











olurlardı. Bugünün hazır bebek bezleri de aynı amaçla üretildiğini iddia etmektedir. 


“Gökte yıldız oynuyor / Gözüm yavruma doymuyor.” 


Biz millet olarak matematikten, fizikten anlarız, astronomide çığır açan bilim adamlarımız olmuştur. Biruni, Harezmi, Ali Kuşçu, Uluğ Bey gibi bütün dünyada kabul gören isimler matematik, fizik, tıp ve gök bilimine katkılarıyla asırlar öncesinden bilim tarihine yön verebilmişlerdir. Fakat gezegenlerin yörüngedeki elips şeklinde hareket hâlinde oluşunu köyünden, hatta evlenene kadar baba evinden ve evlenince koca evinden hiç çıkmamış olan ümmi annenin bilmesi ve bunu ninnide dillendirmesi, dikkate değerdir. 


Yüzlerce belki binlerce yıllık bir kültür hazinemiz olan ninnilerimize satırlarımızda mihmandarlık ederken, aynı zamanda örnek metinler üzerinden ninnilerimizin satır aralarında birlikte gezinmeye çalıştık. Son zamanlarda önemsenmeyen ve unutulan bir halk edebiyatı türümüze başka pencerelerden bakalım istedik. Başta sorduğumuz soruyu şimdi tekrar soralım: Ninniler bebek uyutmak için öylesine söylenen ve sadece kafiye olsun diye bazı kelimeleri gelişigüzel bir araya getiren şiirler midir? Yoksa bir milletin tarih boyu edindiği tecrübelerden damıttığı, hayatla harmanladığı, bilgelikle olgunlaştırdığı irfan bulutları mıdır? m 


HAZİRAN 2019 71 








£ 
k 34 
e. 


(GEÇMİŞŞAMANIN İZİNDE 


dr P 





Koray ŞERBETÇİ 





TARİHSEL VE 
KÜLTÜREL 
KÖKENLERİ 


Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği ülkelerinde ırkçı yaklaşımlar yoğun bir şekilde gözlemlenir hâle gelmiştir. 
Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında yabancı düşmanı ve ırkçı oluşumlar, hem partileşerek parlamentolarda temsil hakkını kazanmışlar hem de sivil yaşamda kendisine taraftar bulabilmişlerdir. Günümüzde Avrupa'da aşırı sağ diye nitelenen siyasi partilerin söylemlerinde ırkçılık, özellikle İslam karşıtlığı üzerinden kendisini gündemde tutmaktadır. 


Ama asıl sorulması gereken soru Batrdaki ırkçılığın bu yükseliş seyrinin, güncel siyasi şartların mı yoksa sosyal bünyenin bir sonucu mu olduğudur? 
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İSLAMOFOBİ"NİN 


Klasik siyaset bilimi yaklaşımı, genelde ırkçılığın yükselişini dünyadaki ekonomik dalgalanmalar ve bunun sonucu oluşan küresel ekonomik krize bağlar. 
Bunun yanında Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar sonucu Avrupa ülkelerine doğru artan mülteci akımının da süreci besleyen bir etki yaptığını söyler. Nihayetinde bu bileşenler sonucu kaygı oranı artan ortalama Batı insanı, Batılı kültürel kimliği koruma kaygısına düşerek aşırı sağ partilere eğilim göstermektedir. Meselenin dinamikleri arasında bu sayılanların olduğu kuşkusuzdur ama çözümü bu denli basit değildir. 
Zira bir meseleyi ele alırken nedenlerle birlikte meselenin oluşmasına imkân veren bünyeyi de denkleme katmak soru- 







nu tespit edebilmek açısından hayati bir önem taşımaktadır. 


Bu bağlamda Batı'da yükselen İslam karşıtlığı da genelde, söylemde 11 Eylül saldırıları ve El Kaide gibi örgütlerin eylemlerine bağlanmaktadır. Oysaki kamuoyunda İslamofobi olarak bilinen ama aslında İslam karşıtlığı olan bu tavır, daha derin tarihsel ve kültürel kökenlere sahiptir. 


Düşmansız yaşayamayan Batı 


Öyle ki bu kolaycılık, Batılı kalemler tarafından 11. Dünya Savaşı öncesi ırkçı-totaliter hareketlerin yükselişinde ve savaş esnasında yaşanan soykırım hadiselerini değerlendirmekte de kullanılmaktadır. 11. Dünya 


Savaşı”ndan bu yana Batılı hipnoz mekanizması, tüm dünyanın gözünün içine baka baka şu önermeyi tekrar etmiştir: “Tek bir soykırım vardır o da Yahudi soykırımı. Bunu da Naziler denen bir avuç ruh hastası psikopat yapmıştır. Avrupa demokrasisi de nihayetinde onlarla savaşmış ve onları insanlığın başından defetmiştir.” 


Bu önermeyle adeta bir taşla iki kuş vurulur. Birincisi, Avrupa medeniyeti bir hamlede ırkçılık ve soykırım suçlarından temize çıkarılmıştır. İkincisi, Siyonist hareket de yeryüzünde bir tek Yahudilerin soykırıma uğradığı tezini işleyerek antisemitizm yaklaşımını “Siyonizm” ideolojisiyle “Yahudilik” kavramını eşitlemek için kullanmıştır. 
Böylelikle yayılmacı bir ideoloji olan Siyonizm eleştirilmez hâle getirilmiştir. 


Oysaki tarih bu önermeyi doğrulamamaktadır. Tarihe şöyle bir göz gezdiren herkes rahatlıkla “bir avuç ruh hastası psikopat” denilen Nazilerin öyle durduk yere yerden bitmediklerini görebilir. Zira soykırımcı Nazilerin fikir alt yapısı, Aydınlanma Çağından bu yana Avrupalı düşünürler tarafından sözde bilim diye sunulan ırkçı fikirlerle XX. asra kadar âdeta demlenmiştir. 


Tarih boyunca Batı düşünce sisteminin bileşenlerini oluşturan; “güçlü olma, doğayı ele geçirme, zayıfa boyun eğdirme, bireyin  ihtiraslarını kutsama ve madde eksenli düşünüş” ırkçılık düşüncesini besleyen etkenler olmuştur. Kısacası 


denilebilir ki “Batı” dediğimiz değerler sistemi, tarihi boyunca sadece dönemsel şartların getirdiği bir ırkçılık hastalığına tutulmamış, bizatihi ırkçılık üreten bir sistem olmuştur. 


Türk ve İslam yani “öteki” 


Batı'nın İslam korkusunun temelinde iki adım vardır. İlki, Anadolu'nun Müslüman Türklerin eline geçme sürecini başlatan Malazgirt Savaşı ve sonraki süreçtir. Bu süreç, papalığın haçlı seferleri çağrısı yapmasıyla (o sonuçlanmıştır. 
1095 yılında Papa II. Urban”ın 
çağrısı üzerine, o dönemde Anadolu ve Ortadoğu”nun egemeni Müslüman Türklere karşı I. Haçlı Seferi düzenlenmiştir. 
Haçlı Seferleri, hem Batı kimliğinde “öteki” kavramını inşa ederek aynı zamanda kendi Batılı kimliğini de inşa edici bir rol oynamış hem de Batılıların yüksek İslam Medeniyetinden etkilenmeleriyle dünya uygarlığının gidişatını değiştirmiştir. 


Haçlı Seferleri sonucu Batı'nın Müslümanları o ötekileştirme süreci elbette bu dönemle sınırlı kalmadı. Sürecin ikinci aşaması, XIV. asırda Osmanlıların Balkanlar'a adım atmasıyla yaşandı. XIV. asırdan başlayarak TI. Viyana Kuşatmasına kadar Batı'nın en önemli meselesi Türkler ve İslam oldu. Bu dönemde Batı zihninde kavram olarak Türk ve İslam eşitlendi. 


Bilhassa, İstanbul'un Osmanlilar tarafından 1453 yılında fethedilmesi, Avrupa'yı İslam karşısında savunma pozisyonuna çekti. Türklerin, yani İslam'ın yenilemeyeceği çünkü 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Hristiyanların günahları nedeniyle Tanrı tarafından gönderilen bir ceza olduğu, bir savunma mekanizması olarak sıkça işlendi. 1683 yılında TI. Viyana Kuşatmasının Hristiyan Kutsal İttifakı tarafından kırılması ve Osmanlı'ya geri adım attırılması ise Batılılar için önemli bir kırılma noktası oldu. 


Aydınlanma Çağı diye bilinen XVIII. asra dek Hristiyanlık saikiyle Türk ve İslam karşıtlığı yürütülürken, bu devirden sonra İslamofobi bayrağı din adamlarından seküler düşünürlere ve sosyal bilimcilere geçti. Zira Aydınlanma Çağı, Orta Çağ'dan miras aldığı Türk ve İslam karşıtlığını elden bırakmadı ama daha farklı bir söyleme geçti. 
Artık Türk ve Müslüman karakteri dinsel öteki olmaktan çok oryantalistlerce sözde antropolojik bir sınıflandırmayla “barbar, medeni olmaya kabiliyeti olmayan, gelişmeye kapalı, yani durgun” bir dünya olarak tanımlandı. Artık Batılılar doğrudan Hristiyan şövalyeler olarak değil, geri kalmış (!) 
Müslümanları güya uygarlaştırmak için savaşan bir cepheye dönüştü. 


Bu nedenle denilebilir ki İslamofobi kavramı, Batı'nın doğal olarak ırkçılık üreten zihniyetinden ayrı düşünülemeyecek bir olgudur. O hâlde nedir ırkçılık? 

Aydınlanma öncesi ırkçılık Irkçılık düşüncesi Batı'da, Aydınlanma Çağı'nda sözde bir bilimsel kılıfla sistematik bir 


hâle getirildi. Ama aslında tarih bizlere Aydınlanma Çağı öncesinde de bunun örneklerine rastlanabileceğini göstermektedir. Örneğin, Katolik Kilisesi'nin depremden veba salgınına dek yolunda gitmeyen ne varsa Yahudileri hedef göstermesi ve ardından katliamlara girişilmesi modernizm öncesi- nin en bilindik örneklerini teşkil etmektedir. 


Bir diğer örnek Coğrafi Keşifler sürecinde karşımıza çıkar. 
Amerika kıtasına ayak basan Kristof Kolomb, buradaki yerli halkı şöyle betimlemiştir: “Son derece sade, dürüst ve eli açık insanlar. Herhangi birinden sahip olduğu herhangi bir şey istendiğinde hemen veriyorlar. 
Başkalarına olan sevgileri kendilerine olandan daha fazla.” 


Kolomb'un bu sözleri elbette antropolojik bir gözlem değildi. 
Daha sonra yaptığı değerlendirmede başka bir ırkın, insanlara üstten bakan buram buram Avrupalı bakışın kokusu yükselecekti. Dahası Kolomb'un sözleri kendisinden sonrakilerin başlatacağı kanlı bir sürecin yol haritası niteliğindeydi. Şöyle diyordu Kolomb: “Bunlardan çok iyi hizmetkâr olur. Sadece elli adamla bütün bu yerlilerin hepsine kolayca boyun eğdirebiliriz ve her istediğimizi yaptırabiliriz.” 


Böylece Kolomb'un açtığı yolda yürüyen, İspanyolların tarihçilerinden Fernandez Oviedo da bu yerlileri soykırıma uğratan kendi evlatlarının vicdanını rahatlatmak için şöyle diyecekti: “Putperestlere karşı kullanılan barut, Tanrı için yakılan tütsü sayılır. ” 
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Irkçılık fikrinin kurucuları 


Kendisinden önce küçük fikir kıpırdanmaları olduysa da ırkçılığın teorisini kuran kişi Fransız düşünür Kont Joseph Arthur de Gobineau oldu. Gobineau, İnsan Irklarının Eşitsizliği Üzerine adlı eserinde insanları kabaca beyaz, sarı ve siyah ırka ayırdı. Ardından beyaz irkın aklı ve dürüstlüğü, sarı ırkın faydayı ve düzeni, siyah ırkın ise hırsı ve duygusal yetenekleri temsil ettiğini ileri sürdü ve Nordik dediği kuzeyli-beyaz ırkı insanlığın en üst basamağına yerleştirdi. 


Gobineau'ya göre ırkların kalıtımla getirdiği sosyal özellikler vardı. Örneğin batılı-beyaz ırk bir çekim gücüne sahipken sarı ve siyah ırklar itme gücünü bünyelerinde barındırıyordu. Bu nedenle tarih boyunca uygarlığın kurucuları ve taşıyıcıları beyaz-batılı ırk olmuştu. 
Biz Türkleri de içine kattığı sarı ırkın ve insan değil de insansı saydığı siyah ırkın tıpkı hayvanlar gibi uygarlaşmaya yönelik doğal bir isteksizliğe sahip olduğunu iddia etti. 


Gobineau'nun sözde bilimsellik diye piyasaya sürdüğü bu çarpık ve sığ görüş, dünyayı yağmalayacak olan Avrupalı sömürgecilere tam da aradıkları gerekçeyi verdi. Bu fikirden cesaret alan Avrupalı kolonizatörler, uygarlaşmış beyazlar olarak gelişmemiş sarı ve siyah ırklara ne pahasına olursa olsun “uygarlık” götürme misyonunu üstlendiler. Böylece dünya ülkelerini gasp ve yağma hareketlerini yaldızlı bir kılıfa 


büründürmeyi başardılar. 


Sadece Gobineau mu? Elbette hayır. Fransızların aydınlanma meşalesi saydığı filozof Voltaire, her ne kadar hümanizm sancağını taşıyor gibi görünse de Batılı-beyaz insan dışında kalanlardan pek hoşlanmazdı çünkü ona göre “eşitsizlik doaldı.” Yine kendisi Milletlerin Töreleri ve Ruhları adlı eserinde şöyle demişti: “Bayağı tazı nasıl cins tazıdan farklı ise, zenci ırkı da bizimkinden farklı bir insan türüdür. Eğer bizim anladığımızdan farklı zekâları yoksa bu türün çok düşük olduğu söylenebilir.” 


Bu kervana dönemin Avrupa düşünce ikliminde yer edinmiş önemli bir isim olan Fransız sosyal bilimci Montesguieu da katıldı. Aslında, kendisi özgür toplumun inşasında bir hayli mücadele etmiş bir düşünürdü. Ama bir farkla ki o da diğerleri gibi özgürlüğü sadece Batılı-beyaz insanı eksene alarak tarif etmişti. Zira Montesquieu'yu beyazların ötesindeki ırklar pek ilgilendirmemekteydi. Şöyle demişti kendisi: “En bilge varlık olan Tanrının ruhu, özellikle de iyi bir ruhu, kapkara bir bedene yerleştirmiş olabileceği düşüncesini hiç kimse kabul etmez.” 


Özgürlükçü ve insaniyetçi olduğunu beyan eden Batılı düşünürler bu iddiaları dillendirirken asla çelişkiye düştüklerini düşünmüyorlardı. Çünkü İngiliz düşünür 2ohn Locke aslında çok kısa bir değerlendirmeyle bunu formülleştirmişti: “İnsan beyazdırl” 


İddiayı tersinden okursak durum netleşmektedir: Beyaz olmayan insan değildir. Böylece insan için öngörülen yüce degerler de sadece beyaz diye nitelenen, Batı medeniyet iklimi dairesindekilerle ilgili bir konu olmaktadır. Beyaz olamayan, yani Batı dışındaki toplumlara bu ilkeler üzerinden yaklaşılmaması, hatta tam zıddı ile davranılması bu bakış açısına göre sorun teşkil etmemektedir. 


Peki, sadece sayılan birkaç isim mi ırkçı bakış açısına sahipti? 


Maalesef bu konuda Avrupa düşünce tarihi pek iyi bir sınav verememiştir. Gobineau”dan Locke”a, Nietzsche”den Schopenhaur”a hemen hemen Batili düşünürlerin tümü ırkı esas alan çözümlemelerde bulunmuşlardır. Zira temel paradigma Locke'un “insan beyazdır” önermesi çizgisinde olduğundan, zaman ve zemin farklılaşsa da Batılı düşünürlerin ana yaklaşımı değişmeden kalmıştır. Hatta kendisini hümanist olarak bildiğimiz pek çok düşünür de günümüzün anlayışıyla bizleri hayrette bırakacak derecede ırkçı tavır sergilemişlerdir. 


Irkçılık ve sömürgecilik 


Batılı düşünürlerin kendi tarihsel birikimlerini ırkçı bir biçimde formülleştirmesiyle birlikte adına Coğrafi Keşifler dediğimiz sürecin karanlık yönleri de fikir planında meşrulaştırılmış oldu. Öyle ki İngiltere'nin liman kentleri köle ticareti yapan gemilerinin çıkış noktası hâline geldi. Artık, XVII. asıra gelindi- 


ğinde İngiltere'nin ünlü liman kenti Liverpool'dan yola çıkan her dört gemiden biri köle ticareti yapıyordu. Batılı düşünürlerin ırkçı fikirleriyle beslenen dönemin köle tüccarları için köle ticareti yapmak, tahıl ticareti kadar doğal bir iş olmuştu. 
Zira bunu bilimsel (!) ve doğal (D bir hak olarak görüyorlardı. 


Tarihçiler Coğrafi Keşiflerin ivme kazandığı XVI. asırdan XIX. asra dek Afrika'dan yaklaşık 15 milyon siyahi insanın köleleştirilerek Amerika Kıtası'na götürüldüğünü söylemektedirler. Daha sonra ihtida edecek olan ve Batı dünyasının düşünce haysiyeti taşıyan fikir adamlarından olan Garaudy, bu konuda şöyle demişti: “Batılılar yüz milyonu aşkın Amerika yerlisini öldürerek dünyada daha önce benzeri görülmemiş bir soykırım yaptılar. Bunun ardından üç yüz yıl süren köle ticareti sırasında en az yüz milyon Afrikalıyı öldürerek bir başka akıl almaz soykırımı gerçekleştirdiler.” 


Garaudy'nin açtığı bu kapıdan tespiti somutlaştırırsak, dünya tarihinin utanç vesikası olan soykırımların en önemli besleyici unsurunun Batı bünyesinin ürettiği ırkçılık düşüncesi oldugunu söyleyebiliriz. 


Irkçılık ve soykırım 


Ders kitaplarında “coğrafi keşifler” olarak bilinen ama aslında Batı dışı toplumların Batılılarca her türlü kaynağının gasp ve yağma edildiği bu kanlı sürecin ilk mazlumları “Amerikalı Yerliler” diyebileceğimiz 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topluluklar oldu. 


Kolomb'un St.Salvador adını verdiği kara parçasına adım atmasıyla bilhassa İspanyol ve Portekiz sömürgecileri, milyonlarca Aztek ve İnka halkını korkunç katliamlarla yok etmişlerdir. Bu iki devletin açtığı kapıdan giren diğer Batılı devletler de İspanyol ve Portekizlilerden geri kalmamışlardır. 
Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri”nin kurulmasından sonra dilimizde “Kızılderili” olarak bildiğimiz konar-göçer Kuzey Amerika kabileleri kelimenin tam anlamıyla soykırıma tabi tutulmuşlardır. 


XX. asır Batı'nın ırkçı fikirlerinin pratiğe döküldüğü çok kanlı bir asır oldu. Birleşmiş Milletler tarafından “20. asrın ilk soykırımı” olarak tanınan katliam, 1904-1908 yılları arasında, bugünkü Namibya sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Yine bu asırdaki son soykırım ise 1995'te Srebrenitsa'da 8 binden fazla Bosnalı Müslümanın Sırp milisler tarafından öldürülmesiydi. Hâlihazırda hâlen bu ırkçı yaklaşımın birincil hedefi İslam ve Müslümanlardır. 


Bugün Batı”da yükselen İslam karşıtlığı ve nefreti ne sadece ekonomik krizlerin ne mülteci akınının ne de 11 Eylül saldırılarının sonucudur. Esas mesele bu tarz arızi hadiselerle hemen aktif hâle gelen, Batı düşüncesinin paradigmasın- da yer alan “ötekinden nefret ederek kendini ifade etme” fikir virüslerinin bir türlü yok edilememe meselesidir. m 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urt dışında din görevlisiyken Viyana Devlet Hastanesinde gönüllü olarak hasta ziyaretleri yapıyordum. Bu hastane, 
26 klinik, 2150 yatak ve 9000 
civarında çalışan personel ile Avusturya'nın en büyük hastanesiydi. Her gün 60-100 civarında Müslüman hasta yatışı veya taburcu işlemi oluyordu. 
Hasta yatış işlemlerinde hangi dine mensup ise o din adamına sistemde isimler gönderiliyordu. Dini inancını belirtmeyen hastaları rahatsız etmiyorduk. 
Bu, manevi destek hizmeti istemediği anlamına geliyordu. 
Hastaların çok azını iki üç kez ziyaret edebiliyorduk. Diğerleri ya taburcu oluyordu ya da biz, zaman darlığından ziyaret edemiyorduk. Zaten Viyana'da sadece bu hastanede Müslüman hastalar için manevi destek odası vardı. Diğer hastanelerde böyle bir hizmet imkânı yoktu. 
Tıptaki gelişmeler doktorlara genellikle hastanın ne kadar ömrünün kaldığını fizyolojik olarak aşağı yukarı tahmin etme imkânı verebiliyordu. 


Bir gün hastane yönetimi tarafından bana kanserin son safhasında, terminal dönem bir gencin olduğu ve onunla ilgilenmem söylendi. Benim davet edilmem hastanın son 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günleri veya saatleri olduğu anlamına geliyordu. Genelde gençlerin ölümcül hastalığa yakalanması doktorlar dâhil tüm hastane personeli ve elbette beni derinden etkiliyordu. Tıb- bi tedavinin durduğu, herkesin elinin kolunun bağlı olduğu ve kimsenin bir şey yapamadığı bir anda ölümün sessizliğine şahit olmak kelimelerle anlatılacak gibi değildi. 

Haberi alınca hastanın yanına gittim. Selam verdim ve kendimi tanıttım. Hastanın bilinci yerindeydi ve beni memnuniyetle karşıladı. Yanına oturmamı ve benimle konuşmak istediğini söyledi. Bir süre aile, spor, iş ortamı, memleket gibi konulardan konuştuktan sonra birbirimize ısındık. Hastanın bana karşı gü- 





ven duygusu oluştu ve aramızda samimi, dostça bir yakınlık kuruldu. Görüşmemizin 10-15 dakikası geride kalmıştı. Benimle ne konuşacağını merak ediyordum. Bu durumdaki hastaların psikolojileri birbirine hiç benzemediğinden neyle karşılaşacağımı kestiremiyordum. 
Hâlâ kendini bana açmamıştı. 
Bu durumdaki hastaların yarı baygın olduğunu veya konuşma zorluğu çektiklerini bildiğim için gayet iyi gözüktüğünden acaba halk arasında “ölüm iyiliği dedikleri durum muydu, diye içimden geçirdim. 


Bir ara durdu ve sessizlik oldu. 
Hiç konuşmadı. Genelde hastanın konuşmasını tercih ettigim için ben de konuşmadım. 
İçimden kalkıp gitmenin ve ve- 


dalaşmanın zamanı geldi, fazla rahatsız etmenin bir anlamı yok, diye geçirirken genç hasta bana doğru dönerek “Biliyor musun Hocam? Seni bana Allah”ım gönderdi.” dedi. Ben de “Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Benim de ismim Hızır olduğuna göre neden olmasın.” 
diye esprili cevap verince karşılıklı gülümsedik. 


Gülümsüyordu ancak yüzündeki endişeli ifade halen fark ediliyordu. Belki kendini rahatsız eden endişesi hakkında konuşur düşüncesiyle bana güvenebileceği ve her türlü sorunu hakkında konuşabileceğimizi söyledim. “Ah Hocaml Yolun sonu görünüyor ama ahiret için hiçbir şey yapmadım. Benim durumum ne olacak? Bu zamana kadar sevap namına hiçbir şey yapmadım.” dedi. 
Kendisinin Allah'a ve ahiret gününe inandığını ama hesap verme endişesiyle korktuğunu anladım ve bunun doğru olup olmadığını ona sorduğumda: “Evet, aynen öyle.” dedi. Bu zamana kadar ne namaz, ne oruç, ne de sevap namına hiçbir şey yapmadığını fakat çokça günah işlediğini söyledi. 


Hastanın sorununu anlamıştim. Ama yarım saati geride bırakmıştık. Konuşma isteğinin olup olmadığını anlamak için çok vakit geçtiğini ve bir sonraki gün kaldığımız yerden konuşmak için tekrar geleceğimi söyleyerek müsaade istedim. 
Çünkü görüşmemiz zorlama olmadan karşılıklı rızaya dayanmalı ve hasta istekli olmaıydı. Aksi takdirde faydalı bir görüşme olmazdı. Elimi sıkıca 


tutup yalvarırcasına gitmememi söyleyip yanında kalmamı istedi. Bu gibi durumlarda vedalaşıp başka hastalara da zaman ayırmanın ne kadar zor olduğunu tecrübelerimden biliyordum. Mesajı almıştım, benimle özel görüşmek istiyordu ve manevi desteğe ihtiyacı vardı. Bu gibi özel görüşmeleri genelde hastanedeki manevi destek odamda yapıyordum. 
Ayrıca hastanede servislerin yanında ziyaretçilerin, durumu iyi olan hastalarla oturup diğer hastaları rahatsız etmeden görüşebilmeleri için oturma yerleri vardı. Ben de her an doktor ihtiyacı olabilecek hastalarla yattıkları servisin yanı başındaki ziyaretçi odasında görüşüyordum. Fakat bu genç hastanın yan odaya geçebilecek bir durumu var gibi gözükmüyordu. Odadaki diğer hastalara rahatsız olup olmadıklarını sorunca rahatsız olmadıklarını söylediler. Zaten onlar Türkçe bilmedikleri için konuşmalarımızın içeriğine vakıf olamayacaklardı. Aramızda dostça, samimi, sevecen, anlayışla, saygılı ve şefkatli bir atmosferde birlikte hissederek ve bu duyguları paylaşarak arkadaşça bir sohbete başladık. Sorun belliydi, genç suçluluk psikolojisi yaşıyordu. Ahirette başına gelebilecek olanlardan korkuyordu. Ölüm zamansız gelmişti ve o, hazırlıksız yakalanma korkusu yaşıyordu. Ona Allah'ın rahmet ve merhametinden, affediciliğinden, hastaların yanında olduğundan bahsettikçe yüzündeki endişeli hava yerini sevince bırakıyordu. Allah'a inanarak ruhunu teslim edenlerin mutlaka cennete gireceklerini, ahirette Allah tarafından sunulan nimetlerin bu dünyadakinden kat kat fazla olduğunu söyledim. Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini söyleyince birlikte tövbe-i istiğfar etmemizi ve Kur'an okumamı istedi. Birlikte tövbe ettik, Kur'an okudum ve dua ettik. 


Bir süre sonra görevli hemşire genç hastayla ilgilenmesi gerektiğini söyleyince ben de ertesi gün mutlaka geleceğimi söyleyerek ve geçmiş olsun dileklerimle vedalaşarak oradan ayrıldım. 


Ertesi gün hasta gencin odasına gittiğimde yatağında yoktu. 
Nerede olduğunu sorunca ölmek üzere olan hastaları aldıkları bekleme odasına alındığını söylediler. Odaya gittim. Normalde bu durumdaki hastaların tüm yakınları ve hangi dine mensupsa o dinin din adamı çağrılırdı. Ama anlaşılan kimsesi yoktu. Yalnız başına odadaydı. Beni görünce yüzünde bir sevinç belirdi. Bana öleceğini bildiğini ve hiç korkmadığını söyledi. Hasta benimle ölüm hakkında konuşmak istiyordu. 
Ben de ona ölümün güzel yönleri ve ahiret hayatının sağlayacağı güzellikleri anlattım. 
Ölümün “yokluk” olmadığı, yeni ve gerçek bir hayatın başlangıcı olduğunu söyledim. Kur”an okuyarak ve kelime-i şahadet ve tevhitlerle ruhunu teslim etti. Genç hastanın huzurlu bir şekilde aramızdan ayrılmasına ve ruhunu teslim etmesine vesile olduğum için içimi buruk bir sevinç kaplamıştı. m 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KURTUBA GAMİİ 


İslam fetihlerinin Batı'da ulaştığı son noktada, İber Yarımadası'nda sekiz asır varlık gösterecek Endülüs Emevi Devleti'ne 
500 yıl başkent olur Kurtuba. 
İslam medeniyetinin altın çağında Bağdat, Şam ve Samarra gibi müstesna merkezlerden biri hâline gelir. Arap'ı, Berberi'si, İspanyol'uyla; Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanıyla İslam'ın birlikte yaşama ahlakının vücut bulduğu bu renkli şehir, hekimleri, filozofları, âlimleri ve şairleriyle de şöhret bulmuştur. 


Endülüs Emevileri'nin ilk emiri 1. Abdurrahman, Kurtuba'ya yakışır bir ulu cami yaptırma kararı alır. (786) Enine dikdörtgen ibadet alanıyla, revaklı avlusuyla Emeviye Camii mimari 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üslubunda inşa edilen Kurtuba Camii, doksan metre uzunlugundaki kıble duvarına dik uzanan ve çift katlı kemerli sütunlarla bölünen on bir sahnlı bir harime sahiptir. Caminin bugün dahi en ayırıcı vasfı kırmızı tuğla ve beyaz kesme taş dizileriyle örülü at nalı şeklindeki çift katlı kemerleri ve bu zarif kemerleri taşıyan farklı renklerdeki muhteşem mermer ve granit sütunlarıdır. Kapısından girenleri büyüleyen yüzlerce sütunluk bu “sütunlar ormanı” güç, ihtişam, kuşatılmışlık ve sonsuzluk hissi uyandırır. 


Yönetimin, ticaretin, bilimin merkezi olan Kurtuba'da Müslüman nüfusun zaman içinde artması sebebiyle merkez 





mabedi çeşitli zamanlarda genişletme ihtiyacı hasıl olur. 
TI. Abdurrahman ve II. Hakem zamanlarında ana plana sadık kalınarak kemerli sütunlara güneye doğru önce sekizer sonra onar bölme ilave edilerek kıble duvarı ileriye kaydırılmış, bugünkü yerine sabitlenmiştir. 
(961) 


II. Hakem döneminde mihrabı gören orta sahnın girişine, mihrap önüne ve iki yanına üç kubbe yapılmış ve dilimli kemerlerden müteşekkil gösterişli bir maksure -hanedan üyeleri için ayrılan bölüm- oluşturulmuştur. Çapraz kemerler üzerine oturtulan kubbelerin, bilhassa bir deniz kabuğu görüntüsü veren mihrap önü kubbesinin tezyinatı muhteşemdir. Rengarenk mozaikleri, altın yaldızlı kabartmaları ve küfi hatlı kuşaklarıyla göz kamaştıran mermer mihrap, kıble duvarına oturtulan mücevher bir broş gibidir. Sedir ağacından yapılan tavan ise kırmızı, mavi, sarı, yeşil renkli işlemelerle tezyin edilmiştir. 


Kurtuba Camii, 987 yılında doğu yönünde sekiz sahn ilavesiyle son kez genişletildiğin- de bugünkü devasa boyutuna ulaşarak İslam dünyasının en büyük üç camisi arasında yerini alır. Tamamı yirmi üç bin metrekarelik bir alana oturan ve otuz bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami, ortasında hurma ve portakal ağaçları, fıskiyeli havuzları bulunan, büyük bir avluya sahiptir. Kuzey avlu duvarı üzerinde yükselen sade minaresi deprem sebebiyle yıkıldıktan sonra III. Abdurrahman kare planlı yüksek ve gösterişli bir minare yaptırmıştır. 
(951) 


Şehrin merkezinde, Vadi”l-Kebir (Quadalquivir) nehri kıyısında inşa edilmiştir Kurtuba Camii. Nehrin öbür yakasından, Romalılar döneminden kalan taş köprü üzerinden bakıldığında payandalı, mazgallı yüksek duvarlarıyla müstahkem bir kale görüntüsü verir. Dışarıdan oldukça sade görünmekle birlikte hariminde yüzlerce kemer kavsinin dalga dalga yayılan dinamik etkisi, eşsiz mermer sütunları, mihrap, kubbeler, ahşap tavan ve duvarlardaki tezyinatı ile kudretli hükümdarlar döneminin eseri oldugunu hissettirecek derecede ihtişamlıdır. 


II. Abdurrahman döneminde (822-852) Kurtuba, Avrupa'da bilimin, ticaretin ve kalkınmışlığın merkezi olarak nam salmış, nüfusu beş yüz bini bulmuştur. O sırada Roma, Paris gibi kentlerde nüfus kırk bini geçmez. John W. Draper”in (6.1882) ifadesiyle “Londra'da bir tek sokak lambası bulunmazken, yağmurlu bir günde evinden sokağa adımını atan bir Parisli çamura batarken” Kurtuba'da kilometrelerce uzunlukta taş kaplama yollar bulunuyor, temiz sokakları geceleri sabahlara kadar meşalelerle aydınlatılıyordu. Kaynaklar, sadece Kurtuba Camii'ndeki kandiller için senede yirmi dört bin okka zeytinyağı sarf edildiğini, caminin güzel kokması içinse her sene yüz yirmi okka amber ve öd ağacı yakıldığını bildiriyor. 


Endülüs Emevileri'nin Batı'da boy gösterdiği yıllar, Müslüman toplumun güzide nesli Tabiin zamanına denk düşer. İslam'ın evrensel mesajının fatihler ve alimler eliyle yayıldığı bu dönemde bir ilim merkezi olan Kurtuba Camii'nde fıkıh, tefsir, hadis gibi dini ilimlerle birlikte, tıp, matematik, kimya, dil ve edebiyat dersleri de okutulmuştur. X. asırda Kurtuba bilim merkezlerine İslam memleketlerinden olduğu kadar Avrupa'dan da ilim talipleri akın eder. Bu dönemde Kurtuba'da yetişen Yahudi ve Hristiyan bilim adamlarının XII. ve XIII. 
asırlarda çeviri ve bilim hareketlerine öncülük etmesiyle karanlık Ortaçağı yaşayan Avrupa'da Aydınlanma hareketleri başlamıştır. 


Beş asır boyunca devletin kalbinin attığı yer olan Kurtuba Camii hukuki ve siyasi hayatın da merkeziydi. Caminin maksuresinde yeni devlet başkanlarına biatin alındığı, mahkemelerin yapıldığı, siyasi, dini ve askeri içerikli fermanların okunduğu, sefere çıkılmadan evvel emir veya halifenin huzurunda “akdü'l-elviye” denilen coşkulu sancak teslim törenlerinin yapıldığı, zafer nasip olmuş ise yine kutlamalarla sancakların camiye asıldığı biliniyor. 


Kurtuba şehri, 1236”da Reconguista hareketi -İberya Haçlı seferleri- ile Katolik Hristiyanların eline geçer. Mescitlerin, kütüphanelerin, hanların, hamamların, çarşıların, yerle bir edildiği büyük kıyımdan sonra Kurtuba Camii kiliseye çevrilir, sütun araları Hristiyan mihrapları, heykeller ve ikonalarla donatılır. XVI. yüzyılda mermer sütunlar yıkılarak tam orta yerine bir katedral, minare yerine de bir çan kulesi inşa edilir. 


Kurtuba Camii sekiz asırdır kilise olarak kullanılmasına rağmen bugün halk arasında hâlâ Mezguita (mescid) olarak anılıyor. İslam mimarisinin ilk göz ağrılarından, Endülüs'ün şaheserlerinden biri olan bu muazzam mabet büyük kıyımdan sonra lâl olmuş olsa da semasını aydınlattığı, inkişafında başat rol oynadığı Eski Kıta'nın batısında, ziyaretçilerini tarihine şahit tutmaya devam ediyor. m 
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HADİSLER EKSENİNDE ÇEVRE AHLAKI 


Prof. Dr. Huriye Martı”nın kaleme aldığı “Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı” adlı eser, hadis rivayetleri ekseninde bir çevre ahlakı inşa etme gayesi gütmektedir. Eser, modern dünyanın bunalımının bir parçası olan “çevre krizi” konusunda ufuk açıcı ve yönlendirici tavsiyelede bulunarak ortaya koyduğu tespitler ile alanındaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Aynı zamanda zengin bir akademik literatür kullanılarak hazırlanmış olan eser, okuyucusunun bilgi dağarcığına ve anlam dünyasına ciddi bir katkı sunmaktadır. 


Sanayileşme, hızlı kentleşme, düzensiz göç gibi unsurlar modern hayatta çevreyi kirletmiştir. Dolayısıyla bir çevre ahlakı gerekmektedir. Ancak nasıl bir çevre ahlakına ihtiyacımız vardır? Çevre ahlakının metafizik bir boyutu olmalı mıdır? Eğer böyle bir boyut aranırsa buna genelde dinin, özelde ise İslamiyet”in katkısı ne olabilir? 
Tabiata dair Kur”an ayetlerini, temizliği, çevreyi korumayı, ağaç dikmeyi öneren yahut da israfı ve hırsı önleyen hadisleri derlemek çözümde ne denli etkili olabilir? Yarattığı çevreyle İnsana öğüt veren, nimet bahşeden, ibret sunan ve sınav alanı açan bir yaratıcı inancına odaklanmayan bilgi üretimleri ekolojik krizi çözmede yeterli 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olabilir mi? Bu tür sorular çoğaltılabilir olsa da vermek istediğimiz cevap tek cümlede özetlenebilir: Bizim, Kur'an ve sünnet gibi temel dini argümanlardan beslenen ve son çeyrek asrın ekolojik buhranlarını irdeleyip bu buhranlara 





çözüm olarak üretilen etik kuramları tahlil eden yeni bir çevre ahlakına ihtiyacımız vardır. 


Eser; giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci bölümde; “Çevre İnsan ve Ekonomik Bunalım” başlığı altında insanın çevre algısının tarihi gelişimi ve dinin bu ge- 


lişime etkisi izlenmiş, ekolojik bunalımda fıtratın payı sorgulanmış, bunalıma yönelik çeşitli dini çözüm önerileri belirtilmiştir. 

İkinci bölümde; “Çevre Ahlakının Felsefi ve Dini Temelleri” başlığı altında çevre ahlakının felsefi temelleri ele alınmış, insan merkezli ve çevre merkezli etik kuramları incelenmiş, bu kuramların dile getirdiği gerçekler İslam ahlakına dair ilgili verilerle karşılaştırılmıştır. 
Üçüncü bölümde ise “Çevre Ahlakının Pratiğe Dönük Yüzü” başlığı altında insandan çevreye uzanan halkanın nasıl bir ilişkiler yumağı ile tamamlandığı tam olarak ortaya konulup verilen örnekler ışığında prati- ge dönük çözümler önerilerek sorun ve çözüm elle tutulur bir hâle getirilir. 


Sonuç kısmında ise çalışmanın genel bir özeti ve değerlendirmesi yapılarak konunun son tahlilde bütüncül bir şekilde kavranılması o hedeflenmiştir. 
Eser, kapsam ve içeriğiyle çevre bilincini din üzerinde temellendirmiş, çevre sorunlarına çözüm sunarken dini kaynaklardan faydalanmıştır. Yazar, İslam üzerine bina edilmiş bir çevre ahlakı oluşturmayı amaçlamış ve yazmış olduğu eserle okuru da buna davet etmiştir. m 





Çalışmanın temel amacı ve muhatapların seviyeleri göz önünde bulundurularak bağlam gerektirmeyen, kolayca anlaşılabilen, bireyin ahlaki gelişimine ışık tutacak, manevi ve meslek hayatları boyunca istifade edebilecekleri serlevha denilebilecek ayetlerin seçilmesine dikkat edilmiştir. 
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Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında 

en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. 


(Hucurat, 49/13.) 
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